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			Christus’ gebed en Christus’ pleidooi

			‘Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op U.’
(Psalm 16:1)

			Ik geloof dat wij in dit vers een gebed van de Heere Jezus Christus voor ons hebben. Sommige gedeelten uit deze psalm kunnen alleen maar op de Zaligmaker van toepassing zijn. En wij hebben het voorbeeld van Petrus en Paulus, die ervoor instaan dat David in deze psalm over Jezus Christus sprak.

			Er is geen duidelijke onderverdeling in deze psalm te vinden, dus als één gedeelte heel duidelijk naar Christus verwijst, kunnen wij daar terecht uit afleiden dat de hele psalm op Hem betrekking heeft en aan Hem toebehoort! Wij weten echter dat alles wat Christus toebehoort ook toebehoort aan Zijn volk, vanwege hun wezenlijke verbondenheid met Hem. Daarom behandelen we deze tekst allereerst als het gebed dat onze Zaligmaker Zelf gebeden heeft. Dan zullen we hem ten tweede ook beschouwen als het gebed van de volgelingen van het Lam.

			I. We houden deze woorden dus allereerst voor het gebed dat onze Zaligmaker Zelf gebeden heeft. ‘Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op U.’ Wij zullen de tekst direct in tweeën verdelen, in het gebed zelf: ‘Bewaar mij, o God’, en in het argument of het pleidooi: ‘Want ik vertrouw op U.’

			Nu wij deze woorden van Christus’ gebed gaan overdenken, treft het u dan niet meteen als iets heel bijzonders dat Christus sowieso bidt? Het is absoluut zeker dat Hij ‘waarachtig God uit waarachtig God’ was, het ‘Woord’ dat in het begin bij God was en dat Zelf God was, de grote Schepper ‘zonder Wie geen ding is gemaakt dat gemaakt is.’ (Joh. 1:2) Wij moeten echter nooit vergeten dat Hij, zonder iets af te doen van Zijn heerlijkheid en Zijn waardigheid als God, evenzeer waarachtig Mens was, een lid van de grote familie van de mensheid. ‘Omdat dan de kinderen mensen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gekregen.’ (Hebr. 2:14) Hoewel Hij zonder zonde bleef, was Hij ‘in alles verzocht op gelijke wijze als wij.’ (Hebr. 4:15)

			Hij was dus Mens en Hij wilde Zichzelf niet alleen maken tot het verzoenend offer voor Zijn volk, maar ook tot het volmaakte voorbeeld dat zij zouden kunnen navolgen. Daarom was het nodig dat Hij zou bidden. Wat zou een christen zonder het gebed zijn en hoe zou een Christus Die nooit gebeden had het voorbeeld voor een christen kunnen zijn?

			Ook al was het dan noodzakelijk, het was van de kant van onze Zaligmaker een wonderlijk neerbuigende minzaamheid. De Zoon van God, Die onder luid geroep en tranen Zijn Vader Zijn vragen bekendmaakt, dat is een van de grootste wonderen van alle tijden. Wat heeft Jezus Zich wonderbaarlijk verlaagd dat Hij, de zondeloze Zoon van God de drievuldig Heilige, de Gezalfde, de Christus, tot Wie voortdurend gebeden moet worden, Zelf gebeden heeft tot Zijn Vader!

			Hierin ligt een grote neerbuigende minzaamheid besloten, maar ook een grote troost. Als ik in gebed neerkniel, is het voor mij een grote troost om te weten dat ik als ik buig de afdruk van de knieën van mijn Zaligmaker vind. Als mijn geroep naar de hemel opstijgt, gaat het langs de weg die Christus’ geroep eens aflegde. Hij ruimde alle belemmeringen weg, zodat mijn gebed nu het spoor van het Zijne volgen mag. Christen, wanneer u in donkere en stormachtige nachten moet bidden, wees dan getroost door de gedachte dat uw Meester hetzelfde deed.

			Koude bergen en de nachtlucht waren getuige van Zijn vurige gebed.
De woestijn kende Zijn verzoeking,
Zijn strijd en ook Zijn overwinning.

			Als u moet bidden in zware geestelijke zielenstrijd en vreest dat God u verlaten heeft, herinner u dan hoe Christus in gebed ging toen Hij zelfs nog meer dan u in diepe zielsangst verkeerde. Hij riep immers in Gethsémané: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matt. 27:46, Mark. 15:34)

			Het feit dat onze Zaligmaker gebeden heeft, is niet alleen troostrijk en van een neerbuigende minzaamheid, maar toont ook de innige gemeenschap die er tussen Christus en al de leden van Zijn lichaam bestaat. Niet alleen wij moeten bidden, maar Hij Die ons Hoofd is, boog Zich eveneens in verheven majesteit voor de genadetroon neer. In de verhalen van de evangelisten is het treffend hoe vaak er melding wordt gemaakt van de gebeden van Christus. Toen Hij bad bij Zijn doop ‘geschiedde het dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!’ (Luk. 3:21, 22)

			Ergens anders lezen we: ‘En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.’ (Luk 11:1) Op de berg der verheerlijking ‘gebeurde het terwijl Hij bad, dat de aanblik van Zijn gezicht veranderd werd en Zijn kleding blinkend wit werd.’ (Luk 9:28, 29) Jezus was nadrukkelijk ‘een Man van gebed.’ Als Hij een hele dag lang het volk had onderwezen en de zieken had genezen, zocht Hij niet naar een plek om uit te rusten, maar bracht Hij de hele nacht door in gebed tot God. Of op een ander moment stond Hij ver voor de dageraad op en vertrok naar een eenzame plek. Daar bad Hij voor de kracht die Hij die dag nodig zou hebben om Zijn taak te kunnen vervullen.

			Het feit dat Christus gebeden heeft, hebben we nu overdacht. Nu wil ik uw aandacht vragen voor dit specifieke gebed uit onze tekst. Ik wil u vragen om allereerst te letten op de bijzondere manier waarop God aangesproken wordt. In onze vertaling is dat niet te zien, maar in het Hebreeuws staat er: ‘Bewaar mij, o El.’ Dit is een van de namen  van God. De Zaligmaker gebruikte dezelfde naam toen Hij riep: ‘Eli, Eli, lama sabachthani?’ ‘Mijn God, Mijn God, waarom heeft U Mij verlaten?’ (Matt. 27:46)

			Vele christenen lijken slechts één naam van God te kennen, maar de Hebreeuwse heiligen hadden voor de ene ware en levende God vele titels. Wereldse mensen spreken meestal in het algemeen over ‘de Almachtige’, alsof de almacht, die in grote stormen op zee of in verschrikkelijke rampen op het land tentoongespreid wordt, het enige kenmerkende aan Hem is. Maar onze Zaligmaker kende God volkomen, en hier kiest Hij een Naam die in het bijzonder geschikt was voor de omstandigheden waarin Hij verkeerde toen Hij dit gebed bad. De Naam ‘El’ betekent namelijk volgens de meeste commentatoren ‘de Sterke’. Hier roept dus Iemand in zwakte naar de Sterke om kracht: ‘Bewaar Mij, U Die zo sterk en zo machtig bent dat U alle dingen in stand houdt door het Woord van Uw kracht!’

			Anderen zeggen dat ‘El’ ‘Hij Die altijd tegenwoordig is’ betekent. Dit is een prachtige Naam voor God. Deze Naam is in het bijzonder geschikt voor een gelovige als hij in gevaar verkeert op land of op zee, in de leeuwenkuil of in de brandende oven: ‘U Die altijd tegenwoordig bent, bewaar mij!’ Jehova is inderdaad ‘in benauwdheid een hulp Die krachtdadig tegenwoordig is gebleken.’ (Psalm 46:2, Eng. vert.)

			Ik zou wensen dat wij ons een diepere kennis van het karakter van God eigen zouden maken. Dan zouden wij, als wij Hem aanroepen, de hulp van juist die eigenschap van Hem kunnen zoeken waarvan wij zouden willen dat Hij haar ter wille van ons zou gebruiken.

			Wat een gezegende titel is de titel Shaddai, die Bunyan in zijn Heilige Oorlog gebruikt. El-Shaddai, God de Algenoegzame, of zoals sommigen vertalen ‘de God Die groot van inborst is’, de God Die een overvloed van hart bezit, vol van genade en mededogen, en Die vanuit Zijn eigen volheid in de noden van Zijn kinderen voorziet! Neem dan die andere namen of titels voor God, Jehova-Nissi, Jehova-Shammah, Jehova-Sjaloom, Jehova-Tsidkenu, en welke u ook maar vinden kunt. Bedenk eens hoeveel beter wij zouden kunnen bidden als wij Hem met een of andere titel zouden aanroepen die verwijst naar de eigenschap van Hem die wij graag ter wille van ons zouden zien werken.

			Vervolgens ziet u dat dit gebed voortkomt uit een duidelijk besef van zwakte. De Vrager voelt dat Hij Zichzelf niet kan bewaren. Wij geloven dat de menselijke natuur van Christus geheel vrij van elke neiging tot zondigen was en dat Hij nooit op enige manier gezondigd heeft. Toch lijkt de Zaligmaker hier niet op de natuurlijke reinheid van Zijn natuur te vertrouwen. Hij wendt Zich daarvan af, hoewel dat toch voor ons een goede reden tot vertrouwen zou zijn. Zo toonde Hij ons dat Hij niets te maken wilde hebben met eigengerechtigheid, net zoals Hij dat nu ook nog niet wil.

			De volmaakte Zaligmaker bidt: ‘Bewaar Mij, o God.’ Laten wij daarom ook dit gebed voor onszelf bidden, geliefden. Jezus Christus, de Zoon van God, Die geen enkele neiging tot zondigen had, stelde Zichzelf onder de schaduw van de almachtige vleugels. Zal ik mijzelf dan, vertrouwend op mijn eigen onkreukbaarheid en op mijn eigen wilskracht, goddeloos en aanmatigend in gevaar durven begeven? God verhoede dat u of ik ooit zo zou handelen. Jezus was alleen maar zwak omdat Hij onze natuur had aangenomen. Maar in Zijn zwakte was er geen neiging tot de zonde. Onze zwakte is echter met een voortdurende vatbaarheid voor het kwaad verbonden. Als Jezus dus al bad: ‘Bewaar Mij, o God’, met wat voor een ernst moet elk van ons dan niet tot de Heere roepen: ‘Houd U mij staande, dan zal ik veilig zijn!’

			Vervolgens signaleer ik dat Christus in dit gebed dat van Zijn lippen komt een beroep doet op een toegezegde zegening. ‘Wat!’ zegt iemand, ‘staat er dan ergens in Gods Woord een belofte dat Christus bewaard zal blijven?’ Jazeker! Kijk maar in de profetie van Jesaja, het negenenveertigste hoofdstuk vanaf het zevende vers. Daar leest u: ‘Alzo zegt de HEERE, de Verlosser van Israël, Zijn Heilige, tot de verachte ziel, tot Dien aan Welken het volk een gruwel heeft, tot den Knecht dergenen die heersen: Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en zij zullen zich voor U buigen; om des HEEREN wil, Die getrouw is, om den Heilige Israëls, Die U verkoren heeft. Alzo zegt de HEERE: In dien tijd des welbehagens heb Ik U verhoord, en ten dage des heils heb Ik U geholpen; en Ik zal U bewaren, en Ik zal U geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven.’ Toen de Zaligmaker dit gebed bad, kon Hij Zijn Vader aan deze belofte, door Jesaja gegeven, herinneren en tegen Hem zeggen: ‘U heeft gezegd: ‘Ik zal U bewaren.’ Doe zoals U gezegd heeft, Mijn Vader!’

			Geliefde broeders en zusters in Christus, laten wij van het voorbeeld van de Zaligmaker leren dat wij als wij in gebed tot God gaan, op Zijn beloften moeten pleiten. Bidden zonder een belofte lijkt op het voeren van een oorlog zonder een wapen. God is zo genadig dat Hij wel aan onze smeekgebeden kan toegeven, zelfs als Hij geen bepaalde belofte heeft gegeven voor dat wat wij uit Zijn handen vragen. Maar als wij met een van Zijn eigen beloften naar Hem toegaan, dan is dat net als wanneer wij naar de bank gaan met een cheque in onze hand. Hij moet Zijn eigen belofte inwilligen. Over dit punt spreken wij eerbiedig, maar ook vol vertrouwen. Hij moet Zijn eigen woord, dat Hij gesproken heeft, vervullen om in overeenstemming met Zijn eigen wezen te zijn. Als u dus de troon der genade nadert, zoek dan naar de belofte die in uw geval van toepassing is en pleit daarop bij uw hemelse Vader. Verwacht dan maar dat Hij zal doen zoals Hij gesproken heeft.

			Laten wij nu de overvloedige verhoring beschouwen die Christus op dit gebed ontvangen heeft. U weet wel hoe vaak Hij bewaard gebleven is. Toen Hij nog maar een kind was, werd Hij al bewaard voor de jaloezie en de kwaadaardigheid van Herodes. Steeds weer opnieuw werd Hij bevrijd van degenen die Hem naar het leven stonden. Hij is er ook vele keren voor bewaard gebleven om in de valstrikken van de Schriftgeleerden, de Farizeeën en anderen die Hem op Zijn woorden wilden vangen verstrikt te raken. Wat voor een wijs antwoord gaf Hij niet aan de rechtsgeleerde die Hem kwam verzoeken en aan hen die Hem met de vraag naar het betalen van belasting aan de keizer wilden vangen! Nooit werd Hij als een vogel in de strik van de vogelvanger gevangen. In elk noodgeval werd Hij bewaard. Hij leek op een dokter in een ziekenhuis vol lepralijders, toch werd Hij altijd voor besmetting bewaard.

			Ten slotte, om dit gedeelte af te sluiten, merken we op dat dit gebed de hele gemeenschap van gelovigen in Christus ten zeerste aangaat. Want mij schijnt het toe dat onze Zaligmaker, toen Hij tot Zijn Vader ‘Bewaar Mij’ bad, aan heel Zijn mystieke lichaam dacht en dat Hij toen pleitte voor allen die levend met Hem verbonden zijn. U weet wel dat Hij in Zijn grote voorbede, die tegelijk een smeekgebed was, voor Zijn discipelen pleitte: ‘Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zijn zoals Wij.’ (Joh. 17:11) Dit is hetzelfde gebed als ‘Bewaar Mij’, wanneer wij het ‘Mij’ zo opvatten dat dit allen omvat die één met Christus zijn. Ook wij zijn in die smeekbede opgenomen, want Hij zei verder nog: ‘En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven, opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelooft dat U Mij gezonden hebt.’ (Joh. 17:20, 21)

			Ja, lieve vriend, hoewel u uzelf als de minste onder Gods volk beschouwt en hoewel u voor uw eigen begrip slechts op Zijn voeten lijkt die in de oven van de verzoeking gloeien, toch hoort zelfs u bij degenen voor wie Christus de Vader smeekte om hen te bewaren. U mag rusten in de zekerheid dat Hij dat zonder twijfel doen zal. Christus zal nooit iemand van de leden van Zijn mystieke lichaam kunnen verliezen. Als Hij dat wel zou kunnen, zou Zijn lichaam onvolmaakt en onvolledig zijn, maar dat is onmogelijk. Paulus zegt ons dat Christus’ Kerk ‘Zijn lichaam is, de volheid van Hem Die alles in allen vervult.’ (Ef. 1:23, Eng. vert.) Als Hij zonder Zijn volheid zou zijn, zou Hij dus een onherstelbaar verlies hebben geleden. Dat kan nooit het geval zijn. Dit gebed zal dus voor het hele lichaam van gelovigen worden verhoord. Zij zullen ‘smetteloos gesteld worden voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde.’ (Jud. 1:24) Gezegend zij Zijn heilige Naam!

			Laten wij ons nu wenden tot het pleidooi dat Christus voerde om Zijn gebed kracht bij te zetten. ‘Bewaar Mij, o God, want Ik vertrouw op U.’ Vertrouwde Christus op Zijn Vader? Die vraag moeten we zeker stellen en wij weten direct wat het antwoord moet zijn. Voor wat het geloof betreft is Hij, net als in alle andere dingen, een volmaakt voorbeeld voor Zijn volk. Wij kunnen ons een christen zonder geloof niet voorstellen. Geloof is het leven van een ware gelovige in Jezus. Zonder geloof is hij in feite geen gelovige. Dus is Christus ook hier zijn voorbeeld, net als in elk ander opzicht.

			De woorden ‘Ik vertrouw op U’, kunnen vertaald worden als: ‘Bij U schuil Ik.’ Deze woorden bevatten een verwijzing van het ergens naartoe rennen om te schuilen. Het beste voorbeeld dat ik u kan geven, is in feite dat van kuikens die naar de hen rennen om onder haar vleugels te gaan schuilen. Precies zo verbergen wij ons onder de overschaduwende vleugels van de Eeuwige. Als Mens gebruikte Christus dit pleidooi bij God om aan te geven dat Hij voor alle kwaad wegschool onder de goddelijke vleugels van kracht, wijsheid, goedheid en waarheid. Dit is een goede uitleg van deze passage en er zijn vele momenten in de Schrift opgetekend waarin Christus dit daadwerkelijk deed. Denk bijvoorbeeld aan die opmerkelijke verklaring uit Psalm 22:10: ‘U bent het immers (...) Die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag.’ Daar staat kennelijk dat Jezus Christus al zeer vroeg in Zijn leven hoopte op de Allerhoogste, ver voor de leeftijd waarop iemand van ons tot het kennen van de Heere werd gebracht.

			Ook vinden we in het vijftigste hoofdstuk van Jesaja deze woorden, die naar de Heere Jezus moeten verwijzen: ‘Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan, en Mijn wangen dengenen die Mij het haar uitplukken; Mijn aangezicht verberg Ik niet voor smaadheden en speeksel.’ (vs. 6) Dat vers wordt onmiddellijk gevolgd door deze woorden: ‘Want de Heere HEERE helpt Mij, daarom word Ik niet te schande; daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want Ik weet dat Ik niet zal beschaamd worden.’

			Deze woorden waren wel heel geschikt om van Christus’ lippen te komen. Toch mag elk van Zijn volgelingen ook zeggen: ‘De Heere God zal mij helpen.’

			Zelfs in Zijn laatste doodsangsten sprak Christus woorden uit die duidelijk bewijzen dat Hij op God vertrouwde. ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ (Luk. 23:46) Er steekt meer geloof in dit laatste opdragen van Zijn ziel aan Zijn Vader dan sommigen van u zouden denken. Om zo te kunnen spreken, juist in de omstandigheden waarin Christus Zich bevond, dat vergt veel geloof. Hij leed niet alleen onder de verschrikkelijke pijnen die met de kruisdood verbonden zijn. Hij moest een nog grotere smart dragen. Het aangezicht van de Vader werd van Hem afgewend. Dat was Zijn deel, omdat Hij de plaats van zondaren innam, en daarom moest Hij de scheiding van God, die zij verdienden, verdragen. Job zei: ‘Zo Hij mij doodde, zou ik niet hopen?’ (Job 13:15)

			Dit deed Jezus daadwerkelijk. Wat was dat een wonderlijk geloof! Hij vertrouwde op God, zelfs toen Hij zei: ‘Zwaard, waak op tegen Mijn Herder, en tegen de Man Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE van de legermachten.’ (Zef. 13:7) Zelfs toen wendde Jezus Zich tot Zijn Vader en zei: ‘Vader, in Uw handen beveel ik Mijn geest. Ik vertrouw Mijzelf toe aan de hand die het zwaard van onfeilbaar recht hanteert, aan de hand die Mij vernietigd en in stukken gebroken heeft.’ Over geloof gesproken! Hebt u er ooit van gehoord dat iemand zo’n diep vertrouwen getoond heeft? Als een martelaar zijn leven moet afleggen, wordt zijn geloof door de troostende tegenwoordigheid van God gedragen. Hij gelooft in een God Die naar hem glimlacht, zelfs als hij midden in het vuur verkeert. Maar Christus vertrouwde aan het kruis op een God Die Hem verlaten had.

			Geliefden, volg dit geloof na zo goed als dat voor u mogelijk is! Wat een heerlijke hoogte van geloofsvertrouwen bereikte Jezus! O, mochten wij de genade ontvangen om te volgen waar Hij de weg op zo’n gezegende manier gebaand heeft!

			Ik wil dat u het argument van Christus’ pleidooi zorgvuldig in u opneemt. ‘Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op U.’ Als God heeft Christus de kracht van dat pleidooi gevoeld, dus wist Hij dat de Vader dat ook zou voelen. Weet u nog dat Jezus tegen de Kananese vrouw zei: ‘O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt.’ (Matt. 15:28) Haar geloof zegevierde over Hem en Hij voelde dat Zijn geloof over Zijn Vader zou zegevieren. Dus toen Hij zei: ‘Ik vertrouw op U’, wist Hij dat Hij het behoud waarvoor Hij pleitte, zou verkrijgen. Jezus vergat nooit de regel van het Koninkrijk: ‘Het zal u gaan naar uw geloof.’ (Matt. 9:29) Hij wist dat wij moeten vragen ‘in geloof (…) en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.’ (Jak. 1:6, 7)

			Jezus kwam dus tot Zijn Vader met dit pleidooi: ‘Ik vertrouw werkelijk op U, Ik heb onvoorwaardelijk vertrouwen in U, daarom bid Ik U Mij te bewaren.’ Mijn geliefde broeder of zuster in Christus, kunt u hetzelfde zeggen? Kunt u opzien naar God en zeggen: ‘Ik vertrouw op U’? Als dat zo is, kunt u het gebruiken, net zoals Christus het in Zijn pleidooi bij Zijn Vader gebruikte.

			Wellicht hebt u wel eens een wapen dat een groot strijder vastgehouden heeft, gezien. Als u dat wapen in uw handen had en oorlog ging voeren, dan zou u beseffen: ‘Nu moet ik geen lafaard zijn, want ik heb het zwaard van een dappere man vast. Ik moet me hiermee voordoen alsof ik net zo’n groot mens ben als hij.’ Wel, u hebt hetzelfde wapen als Christus gebruikte toen Hij Zijn overwinning behaalde, binnen handbereik. U kunt naar God gaan met hetzelfde argument dat Christus bij Zijn Vader gebruikte en Hij zal uw pleidooi horen zoals Hij dat van Christus hoorde: ‘Bewaar Mij, o God, want Ik vertrouw op U.’

			II. Ik was van plan nu over mijn tekst te gaan preken als het gebed van de volgelingen van Christus. Maar in plaats van hierover te preken – wat ik had gedaan als de tijd het had toegelaten – zal ik u hier slechts enkele opmerkingen over meegeven. Dan kunt u de tweede preek voor uzelf houden door hem in de praktijk te brengen als u ieder uw weg naar huis gaat.

			Allereerst, wat betekent dit gebed voor een gelovige? Het betekent dat u uzelf en allen die bij u horen onder goddelijke bescherming plaatst. Voordat u ’s avonds uw ogen sluit, bid dan dit gebed: ‘Bewaar mij, o God! Bewaar mijn lichaam, mijn familie voor hongersnood, voor elke soort pijn of letsel, bewaar mijn huis voor brand.’ Bid dit gebed in het bijzonder in de geestelijke zin. Bewaar mij voor de wereld, laat mij niet in haar roes weggevoerd worden, geef dat ik niet vatbaar ben voor haar gevlei of dat ik vrees voor haar fronsen. Bewaar mij voor de duivel, laat hem mij niet verzoeken boven wat ik kan dragen. Bewaar mij voor mijzelf, bewaar mij ervoor om jaloers, egoïstisch, hooghartig, trots of lui te worden. Bewaar mij voor al die kwade dingen waarin ik anderen zie vallen en bewaar mij voor dat kwaad waar ik uit mijzelf zo ontzettend snel in zou vallen. Behoed mij voor het kwaad dat ik ken en voor het kwaad dat ik niet ken. ‘Reinig mij van verborgen dwalingen. Weerhoud Uw knecht ook van hoogmoed; laat die over mij niet heersen.’ (Ps. 19:13, 14)

			Dit gebed omvat oorspronkelijk meer dan wat er in onze versie kan worden weergegeven. Het kan ook worden vertaald met ‘Red mij.’ En dat is een gebed dat voor velen hier geschikt is. Degenen onder u die nog nooit gebeden hebben, kunnen met dit gebed beginnen: ‘Red mij, o Sterke! Er zal inderdaad een Sterke voor nodig zijn om mij te redden, want ik ben zo ver heen dat niets behalve almacht mij redden kan.’

			Het kan ook worden vertaald als: ‘Behoud mij’, of ‘Houd de wacht over mij.’ Dit woord gebruiken we als we het over een lijfwacht van een koning hebben, of over schaapherders die hun kudden beschermen. Dit gebed kunt u blijven gebruiken vanaf de tijd dat u de Heere begint te kennen totdat u in de hemel komt. Dan hoeft u alleen Judas’ lofprijzing maar een klein beetje te veranderen en te zeggen: ‘Aan Hem nu Die ons voor struikelen bewaard heeft, en Die ons smetteloos gesteld heeft voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleen wijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.’

			Vervolgens, wanneer is dit gebed geschikt? Wel, op dit moment is het geschikt. U weet niet wat voor gevaren u zult tegenkomen voordat u naar bed gaat. Let in het bijzonder op wanneer u op paden komt die u als veilige paden beschouwt, want u zult wellicht het meest in gevaar verkeren als u denkt dat u in geen enkel gevaar bent. Het is vaak een groter gevaar om niet dan om wel verzocht te worden. Dit gebed is geschikt voor enkelen van u die in een nieuwe situatie zullen terechtkomen, waarin u nieuwe verantwoordelijkheden zult moeten dragen, nieuwe plichten en wellicht nieuwe beproevingen en moeilijkheden zult ontmoeten.

			In de vroegere dagen van bijgeloof waren de mensen zo dom om allerlei soorten talismannen te dragen om hen tegen het kwaad te beschermen. Maar een gebed als dit is beter dan hun talismannen. Als uw weg door betoverde velden zou voeren of zelfs door de vallei van de schaduw van de dood, hoeft u niet te vrezen. U kunt stoutmoedig voortmarcheren met dit gebed op uw lippen: ‘Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op U.’

			In welke geest moet dit gebed opgezonden worden? Het moet in een geest van diepe nederigheid worden opgezonden. Bid niet ‘Bewaar mij, o God’ met de gedachte dat u een zeer waardevol persoon bent. Het is waar dat God u wanneer u in Jezus gelooft als een van Zijn juwelen beschouwt, maar u mag uzelf zo niet beschouwen. Beschouw uzelf als een stuk brandhout dat uit het vuur gerukt is, dan zult u bidden met de gepaste nederigheid. Bid als een arm zwak schepsel dat vernietigd zal worden als God u niet bewaart. Bid alsof u een schaap bent dat geschoren is en dat er behoefte aan heeft dat er geen harde wind staat. Bid zoals een man die aan het verdrinken is zou bidden: ‘Bewaar mij, o God.’ Bid zoals Petrus bad toen hij zonk: ‘Heere, red mij.’ Dan zult u net als hij bewaard worden.

			Om welke reden hoort u dit gebed te bidden? Bid het in het bijzonder uit haat tegen de zonde. Steeds als u aan zonden denkt, kunt u niets beter doen dan bidden: ‘Bewaar mij, o God.’ Steeds als u hoort of leest over anderen die verkeerde dingen doen, begin dan niet uzelf te prijzen voor uw eigen uitmuntendheid, maar roep meteen: ‘Bewaar mij, o God, anders zou ik kunnen zondigen zoals die anderen gedaan hebben.’ Als u vanavond een christen bent, moet de lof daarvoor niet aan u gegeven worden, maar aan de Heere, Die u verschillend van de anderen heeft gemaakt. U bent slechts wat Zijn genade van u gemaakt heeft. Toon dus hoe hoog u die genade waardeert door er steeds meer van te vragen.

			Dit moet volstaan voor wat het gebed van de tekst betreft, want ik moet u ter afsluiting herinneren aan het pleidooi, en vragen of iedereen hier in staat is dat te bidden: ‘Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op U.’ Kunt u, mijn vriend, vanavond dit pleidooi bij God voeren? Misschien zegt u dat u dit jaren geleden wel kon. Waarom kunt u het nu dan niet? Nu hebt u geloof nodig, in de gevaren die u nu omringen, en zonder geloof kunt u niet op een goede wijze bidden: ‘Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ (Hebr. 11:6) U weet wat het is om een vriend te vertrouwen en misschien ook om bedrogen uit te komen. Maar weet u ook wat het is om God te vertrouwen en niet bedrogen uit te komen? Vertrouwt u voor uw redding alleen op Christus? Zingt u:

			U, Christus, bent alles wat ik nodig heb.
Meer dan alles vind ik in U. 

			Is dit uw voortdurende pleidooi, vertrouwt u altijd op God, zowel in de duisternis als in het licht?

			Veel mensen denken dat zij sterk zijn, totdat zij hun kracht beginnen te gebruiken. Dan merken ze dat ze uiterst zwak zijn. Er zijn er velen die denken dat zij vol geloof zijn, totdat zij proberen het geloof te beoefenen. Dan beseffen ze hoe weinig geloof ze hebben. Zij zijn goede soldaten als er geen gevecht is en geweldige zeelieden zolang ze op het droge verkeren. Maar zulk geloof is van weinig nut als er grote rampen gebeuren. Het geloof dat wij bedoelden is dat vaste vertrouwen dat zingt: 

			Zijn liefde uit het verleden verbiedt mij te denken
Dat Hij mij uiteindelijk onder problemen zal laten bezwijken.
Elk zoete Eben-Haëzer dat ik in gedachte heb
Bevestigt Zijn welbehagen om mij er werkelijk door te helpen.

			Als u zo’n soort geloof heeft, hoeft u niet bang te zijn om te bidden: ‘Bewaar mij, o God’, want Hij zal als een muur van vuur rondom u staan om u tegen al het kwaad te beschermen. En hoewel u nu te midden van lieden verkeert die u naar hun niveau zouden willen laten afzakken of die u van de wegen van de rechtvaardigheid af zouden willen brengen, toch zal de Heere, op Wie u uw vertrouwen gesteld hebt, u niet verlaten of begeven. Maar Hij zal u op de tijd die Hij Zelf goed acht naar die gezegende plaats brengen waarover Hij u in Zijn Woord verteld heeft en daar,

			Ver van een wereld van verdriet en zonde, voor eeuwig beschut bij God, zult u voor altijd voor alle kwaad bewaard worden. Geloof zal zegenrijk verwisseld zijn voor aanschouwen. God geve dat ieder van ons dit gebed van onze tekst kan bidden en het pleidooi kan voeren: ‘Bewaar mij, o God, want ik vertrouw op U’, om Jezus’ wil!

			Amen.

			Een triomfantelijke intocht

			‘Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, zodat de Koning der ere kan binnengaan.’
(Psalm 24:9)

			Maandagavond hebben we deze psalm verklaard. Toen hebben we uitgebreid over de heerlijke hemelvaart van onze Heere Jezus Christus en over Zijn triomfantelijke intocht door de paarlen poorten van het nieuwe Jeruzalem gesproken. Wij geloven dat dit vers daarnaar verwijst. Bij die gelegenheid hebben wij geprobeerd u de letterlijke en de juiste betekenis van de woorden voor te houden. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Daarom vertrouwen we erop dat we deze woorden vanavond wel als aanknopingspunt mogen gebruiken wanneer we een heel ander onderwerp gaan behandelen en aan de loop van onze gedachten een andere wending geven. 

			Niet dat we aan de eerste betekenis van het profetische lied voorbij willen gaan. We denken echter dat we, zonder deze psalm geweld aan te doen, en zelfs tot ons voordeel, een zin eruit mogen gebruiken om een les op het gebied van de praktische godzaligheid te leren.

			Het is het opmerken waard dat de Schotse commentator Dixon dezelfde betekenis als die ik u wil gaan voorhouden als de werkelijke betekenis van de tekst geeft. Dat doen nog één of twee andere schrijvers eveneens, om nog maar te zwijgen over de dichters van onze gezangen die hun vrijmoedige interpretaties verdedigen door te verwijzen naar de dichterlijke vrijheid. Zelf koester ik grote bezwaren tegen het aantasten van de letterlijke betekenis. Zonder twijfel verwijst de psalmist allereerst naar het opgaan van de ark van het verbond naar de berg Sion, waar hij een vaste woonplaats zou krijgen. Dat historische feit was een voorafschaduwing van de hemelvaart van Christus naar het Jeruzalem dat boven is, waar Hij troont als de Vertegenwoordiger van Zijn volk. Laat deze betekenis volledig duidelijk zijn en ten volle worden erkend. Dan zullen we ons vrij voelen om de woorden die we hier vinden voor bepaalde praktische bedoelingen te gebruiken. 

			Luister dan, lieve vrienden, naar het leerstuk dat ik graag voor u uiteen wil zetten. Voor onze zaligheid moet de Heere Jezus Christus niet alleen de hemel, maar ook ons hart binnengaan. Hij moet het bloed niet alleen achter het voorhangsel, maar ook in ons geweten sprenkelen. Alles wat Christus gedaan heeft, zal ons niet baten als er in ons niet een groot werk gedaan wordt. Wij hopen niet alleen op Christus Die aan het kruis hing, maar ook op ‘Christus in u’, zegt de apostel, ‘de hoop van de heerlijkheid.’ (Kol. 1:27) Op het moment van de bekering treedt Jezus Christus de ziel binnen. Door zo’n triomfantelijke intocht, als het Woord ons hart binnenkomt, krijgen wij persoonlijke kennis van de zaligheid.

			I. Allereerst is de intocht van de Koning der ere in onze ziel de gebeurtenis waar wij het meest naar moeten verlangen.

			Broeders, en als ik nu eens zou zeggen dat de hemel zonder dit geen hemel zou zijn? Zeker zou er voor niemand van ons hier op aarde geluk zijn, zeker zou er hier beneden voor ons geen hemelse vreugde zijn zonder dat we Christus in ons hart hadden. Als Christus er niet is, vindt men in een mensenhart niets dan kwaad en een andere heer heerst over hem. Het is tevergeefs om het Evangelie aan een mens te preken, zolang hij als een sterke gewapende man de poorten van het kasteel van zijn hart bewaakt. De ogen van de verstandigen zijn blind voor de weg van de vrede. Totdat Christus komt en het kasteel met geweld inneemt, kan er voor die mens niets gedaan worden. De geest die in hem werkt, is ‘de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid.’ (Ef. 2:2) Hij is verleid door de satan en tot een gewillige slaaf van die kwade tiran gemaakt.

			Wat u voor uw zaligheid nodig heeft, zondaar, is dat Christus tot u komt. Als Hij komt, zal die dode ziel van u leven. Zijn tegenwoordigheid is het leven. Hij maakt levend wie Hij wil. In Hem was het leven en het leven was het licht van de mensen. (Joh. 1:4) Als Hij een ziel binnenkomt, is het geestelijke leven er. De zondaar ontwaakt en komt tot bewustzijn. Hij staat op uit het graf waar zijn roekeloze onverschilligheid als een grote steen overheen was gerold en hij roept uit: ‘Wat moet ik doen om gered te worden?’ Als Christus in het hart komt, wordt gezien dat zonde zondig is. In het licht van het kruis begint een mens berouw te krijgen. Hij ziet dat zijn zonde de Zaligmaker heeft gedood. Dat haat hij. Nu zoekt hij zowel van de schuld als van de macht van de zonde verlost te worden. Dat doet de komst van Christus. Die neemt de schuld van de mens weg. Als Christus in het hart komt en aan de ziel geopenbaard wordt, spreekt Hij van vrede tot het onrustige geweten. Wij zien naar Hem op, worden verlicht en worden niet beschaamd. Wij zien dat er tegen de zonde en onreinheid een fontein geopend is in Christus. Hierin wassen wij ons en worden we schoongemaakt.

			De heersende macht van de zonde is niet te overwinnen behalve dan door de komst van Christus. Als een mens een slechte meester dient, is het binnenhalen van de rivaliserende koning de enige manier om van die gehate despoot af te komen. ‘Niemand kan twee heren dienen.’ (Matt. 6:24) Het optreden van de Koning der ere, Christus Jezus, is de zekerste manier om die oude meester, satan, de aanvoerder van de macht in de lucht, uit te werpen. Als de Heere Jezus komt en leven, licht en vergeving brengt, maakt Hij een einde aan de macht van de zonde en in Zijn gevolg bevinden zich allerlei zegeningen. Als Christus door de straten van onze ziel rijdt, worden ze met bloemen van hoop en vreugde bezaaid! Dan hangen we de wimpels van onze heilige gelukzaligheid uit. Wij zingen Zijn lof, wij willen van heilige vrolijkheid voor Hem dansen. Dan hebben we onmiddellijk zuiverheid lief en zoeken naar volmaaktheid. Dan aanbidden we de levende God, Die wij daarvoor vergeten waren, maar over Wie we nu kunnen zeggen: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt.’ Wij ontvangen de Geest van aanneming, die we eerst niet kenden. Op het moment dat Christus ons hart binnenkomt, gaat onze baan hemelwaarts. Onze weg voert nu naar het aangezicht van onze Vader, terwijl wij eerst, toen onze rug naar de Zon der gerechtigheid was gekeerd, in steeds donkerder droefheid ronddwaalden. Onze weg zou ons naar de buitenste duisternis hebben gevoerd, waar men huilt, jammert en de tanden knarst.

			Zondaar, als u Christus maar in uw hart kon krijgen, zou u zeggen: ‘Ik heb alle dingen in overvloed, ik ben verzadigd.’ Maar tot op dat moment zult u naakt, arm en ellendig zijn. Of u zult, als u werkelijk een levend mens bent, bang en ontevreden zijn tot op het moment dat Christus met heel het heerlijke gevolg van Zijn Geest en Zijn Woord bij u is binnengegaan. U zult als een huis zonder bewoner zijn, koud, vreugdeloos, bouwvallig en verlaten. Uw hart zal zijn als nest zonder een vogel erin, een armzalig, droevig iets! U zult lijken op een lichaam dat zonder ziel en dus zonder leven is. Maar als Jezus komt, zal Hij een ander mens van u maken, anders dan dat zwakke beeld dat uw vader Adam u nagelaten heeft. Hij zal u nieuw maken naar het beeld van Hem Die u geschapen heeft. ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’, zegt Hij. (Op. 21:5) U weet niet welke invloed er van Zijn scepter uitgaat wanneer Hij op de troon zit! U weet niet wat voor een regen van genade, stromen van zegen, bergen van blijdschap en heuvels van gelukzaligheid de uwe zullen zijn als Jezus uw ziel binnenkomt en daar gaat regeren.

			Het belangrijkste is dus ernaar te streven dat Jezus Christus tot ons zal komen. Dat wij niet enkel met het oor over Hem zullen horen en met de tong over Hem zullen praten, maar dat wij Hem als de Priester voor het altaar hebben, als Koning op de troon van ons hart, als Degene Die we het meest belangrijk achten en Die wij uit ons diepste innerlijk het meest vereren en liefhebben.

			II. Ten tweede, er zijn voor Christus belemmeringen om op die manier ons hart binnen te komen.

			U ziet dat de tekst spreekt over ‘deuren’ en ‘poorten.’ Als er in de hemel al deuren en poorten opgeheven moesten worden voordat Christus daar kon binnengaan, dan zijn er toch zeker wel deuren en poorten die geopend moeten worden om Hem in ons hart te kunnen ontvangen. Toen Jezus Christus naar de hemel opvoer, werden de deuren opgeheven en de poorten geopend, weet u nog? En ze zijn sindsdien nooit meer gesloten. Er is geen enkel Bijbelgedeelte dat zegt: ‘Naar beneden met uw hoofden, poorten, en wees stevig gesloten, eeuwige deuren!’ Niets van dat alles, de poorten van de hemel staan wijd open. Wat is er dan gesloten? Wel, dat is de poort van de menselijke ziel, de deur naar het menselijk hart. Vele poorten en deuren, ijzeren tralies en dikke stalen grendels staan Christus in de weg. Soms is dat ons verdorven vooroordeel. Wij willen het Evangelie niet kennen, wij zijn overtuigd van onze eigengerechtigheid of wij houden vast aan de traditie van onze vaders die op wat uiterlijke vormen en ceremoniën vertrouwden. Wij willen Christus niet kennen. Wellicht haten we alleen al de naam van de Evangelieprediker en is de naam van de plaats waar Christus verheven wordt voor ons verachtelijk. Wat een zegen voor ons als deze poorten van vooroordeel weggenomen worden en als ons een horend oor wordt gegeven en als de ziel ernaar hijgt om het Evangelie te kennen!

			Helaas, het gebeurt maar al te vaak dat het vooroordeel wordt weggenomen en dat de poort van de verdorvenheid er nog staat. Onze liefde tot de zonde is een grote hindernis. Als wij een oude vijand van Hem niet hadden gekoesterd, zouden we Christus spoedig hebben verwelkomd. Wij nemen niet de moeite onze oude liefde op te geven om de ware Bruidegom van de mensenziel vast te grijpen. De grote hindernis die zondaars ervan weerhoudt om naar de hemel te gaan, is dat zij meer van de zonde dan van hun eigen ziel houden. Een beetje drank, een beetje plezier, een geliefde hartstocht, een zondagse vrije dag – elk van deze onbetekenende pleziertjes, van deze vernederende schillen die slechts voor de zwijnen bestemd zijn, kan een ziel van Christus weghouden en voorkomen dat hij het eeuwige leven vastgrijpt. De mens heeft zijn eigen verderf lief. De beker is zo zoet dat hij eruit moet drinken, hoewel hij weet dat die hem zal vergiftigen. De prostituee is zo mooi dat hij haar achternaloopt als een rund die naar de slachter gaat, hoewel hij begrijpt dat haar weg naar de hel voert, totdat de pijl zijn lever raakt. De mens is gefascineerd en betoverd door de zonde. Hij wil de verraderlijke genoegens die slechts een tijdje duren niet opgeven. Om die genoegens maar te kunnen krijgen, loopt hij liever de kans dat zijn onsterfelijke ziel het eeuwig verderf zal overkomen. Ja, als God de liefde tot de zonde wegneemt, worden de poorten opgeheven en de deuren geopend. Als wij alleen maar onze zonden zouden haten, wat kon ons dan verhinderen om Christus te verwelkomen?

			Een andere grote deur is onze liefde voor eigengerechtigheid. Ik heb gesproken over de liefde tot de zonde als de sterkste deur. Maar moet ik mijzelf niet corrigeren en zeggen dat de liefde tot onze eigengerechtigheid misschien nog wel een sterkere deur is? De mens kan zijn grovere zonden nog wel opgeven terwijl hij toch aan zijn mooi uitziende gerechtigheid vasthoudt, die echter vleselijk is. Toch zal uw eigengerechtigheid u net zo zeker verwoesten als uw zonde. Als u vertrouwt op wat u gedaan hebt, zal dat fundament voor u tekort blijken te schieten, hoe goed uw daden in uw eigen ogen ook mogen zijn of hoe prijzenswaardig uw medemensen die ook vinden. Voor de zaligheid zijn uw verdiensten net zo’n sta in de weg als uw gebreken. God geve dat wij niet langer op onszelf pochen. Doe de farizeïsche trots weg en spreek nooit het gebed van de Farizeeër uit. De deuren moeten opgeheven worden.

			Dan is er nog die deur die ik wel de stalen deur voor de ingang van de stad mag noemen. Het is de binnenste deur van allemaal, waarvan de sleutel inderdaad moeilijk om te draaien is, de deur van het ongeloof. O, dat ongeloof, dat is het verderf van de ziel! Wat een moeite, wat een werk en wat een zorg geeft het ons Evangeliedienaars niet! In de gesprekken met ongeruste vragenstellers verbaast ons dikwijls de spitsvondigheid waarmee zij het binnentreden van licht en waarheid in hun hart weten te weerstaan. Volgens mij ben ik over de uitvinding van locomotieven, elektronische telegrafen of over andere prestaties van een door mensen gemaakte machine niet zo verbaasd als over de wonderbaarlijke spitsvondigheid van eenvoudige mensen in het vinden van redenen om niet in de Heere Jezus Christus te geloven. Nadat wij hun afdoende hebben getoond dat zich toevertrouwen aan Christus zowel het meest redelijke als het meest gepaste is, vragen zij: ‘Hoe zit dit? Hoe zit dat?’ Of zij redeneren: ‘Maar dit ene, maar dat andere.’ Wij kunnen dan wel weer geduldig opnieuw beginnen, maar zelfs als we dan klaar zijn, zal er nog een ander ‘maar’ komen. Ik heb deze mensen achternagejaagd totdat zij bij hun hol waren. Daar heb ik hen geprobeerd uit te graven en hen uit de grond tevoorschijn te halen, maar ik heb ontdekt dat zij zich altijd sneller kunnen ingraven dan ik hen volgen kan. Alleen de genade van God kan ons van dat verderfelijke ongeloof verlossen.

			Als een man opgehangen moest worden maar gratie kreeg aangeboden, en vervolgens zo spitsvondig zou zijn om allerlei redenen te verzinnen waarom hij de galg niet zou mogen ontsnappen, zou u dat toch vreemd noemen? Stel u voor dat al die redenen weerlegd werden, de onjuistheid ervan aangetoond en het goede bericht bevestigd werd, en dat die man dan nog steeds redenen zou bedenken waarom de doodstraf zou moeten worden uitgevoerd. Dan zou u zeggen: ‘Nee maar! Dwaas, laat die haarkloverij achterwege. Gebruik je hersens beter. Verkrijg eerst de vrijheid en onderzoek dan de manier waarop u die verkreeg.’ De mensen willen God niet op Zijn woord geloven en Christus niet vertrouwen als Hij hen roept. Zij zullen de grote leer van het ‘geloof en leef’ verwerpen. Steeds weer zullen ze bezwaar maken. Waren deze poorten en deze deuren maar allemaal verwijderd!

			Laat mij toch niet over deze dingen hoeven praten alsof ik tot mensen op de maan spreek. Dat smeek ik u, geliefde luisteraars! In uw eigen hart wordt om toelating verzocht en u weet dat er deuren zijn die Christus buitensluiten. Sommigen van u hebben moedwillig de poorten en deuren voor Hem gesloten. Hoewel ik in Zijn plaats zo goed als ik kon dat vele zondagse kloppen heb volgehouden – nee, niet ik, maar Christus deed dat door mij – heeft u toch elke oproep weerstaan. U weet dat Zijn hoofd nat van de dauw is en Zijn lokken nat van de druppels van de nacht. Toch hebt u deze deuren nog steeds goed dichtgehouden. Soms hebben ze wel flink heen en weer geschud. Het leek mij dat zij bijna zouden breken. Haastig keek ik of ik mijn vinger niet ergens tussen kon krijgen, maar ik kon het niet. Deed mijn Meester het maar! Er staat zo’n liefelijke Vriend buiten, beladen met zegeningen en klaar om binnen te gaan en u te zegenen. Waarom bedenkt u nog steeds nieuwe versperringen en waarom maakt u nog steeds nieuwe sloten om Hem buiten te houden?

			III. Ons derde punt is: om Christus binnen te laten, moeten wij deze grendels willen verwijderen.

			U ziet dat de tekst zegt: ‘Hef uw hoofden op, o poorten’, alsof de poorten zelf hun hoofd zouden moeten opheffen. Het wordt tegen ze gezegd, hoewel zij het juist zijn die uit de weg geruimd moeten worden. Ik moet u voortdurend vertellen, lieve vrienden, dat u door genade gered wordt. Ook nu zal ik u dit terdege inprenten. Tegelijkertijd hebben wij nooit gezegd dat we de noodzaak van het appèl op uw wil niet zien, en we hopen dit ook nooit te zeggen. We hebben nooit gezegd dat God u tegen uw wil in zal redden. Zo hebben we nooit gedacht. We hebben nooit geloofd dat een mens in het bloed van Christus ondergedompeld werd terwijl hij daar niet in gewassen wilde worden. We hebben nooit geloofd dat een mens de mantel der gerechtigheid met geweld aangedaan werd terwijl hij zich daar ondertussen met al zijn kracht tegen verzette. We hebben nooit geloofd dat er op de weg naar de hemel pelgrims lopen die voortgedreven worden zoals de veroordeelden in de boeien, in plaats van gewillig en blijmoedig voort te marcheren naar de rust waarnaar zij verlangen. We hebben nooit bedoeld dat u een machine bent die door God van vrij bestuur beroofd is of dat Hij u als een blok hout of een stuk marmer gemaakt heeft om van daaruit uiteindelijk een heilige van u te maken. Nee, wij zijn gewoon om u als redelijke wezens aan te spreken en om met u te praten als mensen die met hun wil kunnen kiezen of kunnen weigeren. Wij hebben die wil met argumenten vanuit het Evangelie proberen te beïnvloeden. Laat ons u eraan herinneren dat aan de poorten wordt gevraagd of zij hun hoofden willen opheffen.

			Zondaar, daarom vraag ik u in Gods Naam: Wees gewillig! Wees gewillig, zodat Christus uw hart kan binnentreden, want Hij doet dat nooit tegen onze wil in, weet u nog? Hij maakt ons gewillig op de dag van Zijn heerkracht, maar gewillig moeten wij dan ook zijn. Het is waar, gewilligheid is een gave van Hem. Wij worden echter gewillig gemaakt. Aan elke ziel die tot Christus komt, is eerst de gewillige geest gegeven.

			‘O’, zegt iemand, ‘ik ben gewillig genoeg!’ Dank God daar dan voor, geliefde luisteraar, want de meeste mensen willen niet naar Hem komen om het leven te verkrijgen. ‘O’, zegt een ander, ‘ik ben er zeker van dat ik wel tot Christus wil komen!’ Ik ben blij dat te horen, want de vraag die we vaak moeten stellen, luidt: ‘Wilt u wel gezond gemaakt worden?’ Er zijn mensen die niet gezond gemaakt willen worden, maar nog steeds liever op hun krukken voorthobbelen, kreupel als ze zijn. Zij willen hun zondige neigingen liever koesteren dan dat zij gereinigd en tot de gehoorzaamheid van het geloof gebracht worden.

			Onder hen die ik vanavond aanspreek, zijn wellicht mensen die er niet van houden als zij in hun geweten geraakt worden. Hier is iemand die aan een slechte zaak geld verdient. ‘Ik wil niet dat die prediker mij onrustig maakt’, zegt hij. Er is een ander die zo aan zijn zondige genoegens gewend is dat het nu heel lastig voor hem zou zijn om die op te geven. Hij heeft zelfs een afspraak gemaakt waarvan hij vindt dat hij hem moet houden. Zou hij vermoeden dat Gods genade vanavond tot hem zou komen en hem zou overweldigen, dan zou hij dat liever niet hebben. Wees niet bang. Dit zal u niet overkomen, want als de Heere de bedoeling heeft om u te zegenen, zal Hij u eerst dit voorteken ervan geven: Hij zal maken dat u ernaar verlangt om gezegend te worden. Als Hij die beker met verkoelend water ooit aan uw lippen wil zetten, zal Hij u eerst dorstig maken. Als Hij u ooit door Zijn schatten rijk wil maken, zal Hij u eerst laten voelen dat u naakt, arm en ellendig bent. Voordat Christus door de poort gaat, zullen de bewoners van die stad Hem graag willen ontvangen. Ze zullen met uitgestrekte handen over de kantelen kijken en zeggen: ‘Kom binnen, Koning der ere! Ik verlang ernaar U te zien! Kom en wees welkom! Ik zal de poorten van mijn ziel wijd opengooien om U te ontvangen, maar kom alstublieft! Ik verlang naar U! Ik zie uit naar Uw komst zoals zij die Uw verschijning verwachten, ja meer dan degenen die op het morgenlicht wachten.’

			IV. Ten vierde, terwijl u zo dus gewillig gemaakt moet worden, is het genade waardoor u in staat gesteld moet worden om gewillig te zijn.

			Merk dit op: ‘Wees opgeheven, eeuwige deuren.’(Eng. vert.) ‘Hef uw hoofden op’, ‘wees opgeheven.’ We spreken tot een mens als een mens, en zo moet dat ook. Maar als vervolg hierop spreken we over dat wat God als God – geprezen zij Zijn heilige Naam – doen kan als Hij komt om Zich met ons bezig te houden. Hij maakt ons gewillig en komt dan binnen met Zijn sterke arm vol kracht. Daarmee verwijdert Hij volledig de poorten die door de kracht van een schepsel nog geen millimeter verschoven. Het is alsof ik de bewoners van die stad wanneer de roep ‘Hef uw hoofden op, poorten!’ wordt gehoord, uit alle macht zie proberen om de poorten op te heffen. Zij kunnen het echter niet. De poorten zijn te zwaar, de stangen lijken wel verroest te zijn en de grendels zitten stevig op hun plaats. Het volk roept: ‘Hoe kunnen we ooit de poorten van deze stad open krijgen en de Koning binnenlaten?’ Er staat echter een onzichtbare Geest aan de zijkant van de muur tussen al het geworstel in en als Hij Zijn kracht gebruikt, gaan de poorten omhoog en vliegen de deuren wijd open.

			Zo gaat het met een zondaar. God de Heilige Geest komt in ons en komt onze zwakheden te hulp. Hij helpt ons te doen wat wij vanwege ons zwakke vlees niet kunnen. Om te beginnen wordt de liefde tot de zonde opgegeven en dan stelt de Heilige Geest ons in staat om de zonde die wij niet langer liefhebben, op te geven. Het ongeloof wordt een last voor ons en we roepen: ‘Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp!’ (Mark. 9:24) Hij helpt dat ongeloof daadwerkelijk en wij gaan geloven. Dat wat wij niet konden doen, doen wij nu wel. Hij die ons gewillig gemaakt heeft, maakt ons ook bekwaam. Als de wil er is, wordt de kracht ons niet ontzegd. Als God de opstandigheid van uw hart heeft overwonnen, zal Hij spoedig over de zwakte van uw handen zegevieren. Als u dorstig bent, zult u drinken. Als u hongerig bent, zult u eten. Als u Christus wilt hebben, zult u Christus krijgen. Ook al krijgt u de poorten niet open, Hij wel. 

			Het probleem met deze deuren is dat zij eeuwig zijn. Hoewel ik niet kan zeggen dat de poorten die Christus buiten ons hart sluiten in een zeker opzicht eeuwig zijn, zijn zij toch zeker net zo oud als onze natuur. Die oude ingeboren verdorvenheid van ons stond altijd al tegenover Christus. Die poorten staan daar voor eeuwig, zodat zij nooit verwijderd zouden kunnen worden als genade ze niet kwam verwijderen. Zij zijn eeuwig in die zin dat zij er in de tijd zijn, maar ook in de eeuwigheid. De mens die Christus nu niet hebben wil, zal Hem ook niet hebben als hij sterven gaat en zal Hem tot in eeuwigheid niet hebben. Zelfs dan zullen de poorten immers de Zaligmaker buitensluiten. De Zaligmaker zal voor altijd een vreemdeling en buitenstaander zijn voor dat mensenhart! Moge God u, die Hem buitengesloten heeft, de wil geven om de deur te openen en moge Hij dan komen en zeggen: ‘Wees opgeheven, eeuwige deuren’, en moge Jezus Christus dan binnenkomen!

			V. Laten we niet te lang bij één punt stil blijven staan, maar verdergaan en nadenken over de gewilligheid van Christus om binnen te gaan. Wij hebben u getoond dat ons grootste verlangen moet uitgaan naar de komst van Christus in ons hart, dat er hindernissen zijn en dat wij deze moeten willen verwijderen en dat de genade ons te hulp zal komen. Wat is het volgende punt? Jezus zal binnentreden.

			Nadat de poorten opgeheven zijn, wordt er geen moeilijkheid meer beschreven. Er is geen sprake van een vermoeden of van een verdenking dat Hij niet zal binnentreden. Het lijkt wel het vanzelfsprekende gevolg te zijn. ‘En de Koning der ere zal binnenrijden.’ Ja, als de poorten geopend zijn, zal Hij binnenrijden! Hij wilde al eerder naar binnen gaan. Hij had Zijn dienstknechten uitgezonden en tegen hen gezegd: ‘Open de poorten.’ Hij had het werk waarvoor Hij kwam, volbracht. Hij wachtte op het moment dat Hij genadig zijn kon. Nooit was er sprake van onwil bij Hem. De onwil lag geheel aan onze kant. Zodra die onwil weggenomen is en de poorten geopend zijn, zal de Koning der ere binnenrijden.

			Moge de Heere mij zegenen als ik een moment tot enkele mensen hier spreek die de Zaligmaker wel zouden willen hebben, maar die denken dat Hij nooit hun hart zal binnengaan. Geliefden, laat deze helse suggestie uw geest niet neerdrukken! Bent u arm? Geloof mij, het doet er niet toe welke kleding u aanhebt, in wat voor een nederige hut u woont of hoezeer uw gezicht door uw arbeid getekend is. Als u gewillig bent, zal de Koning binnenkomen. Hij wil graag in het hart van die mensen wonen van wie het lichaam – net als eens het Zijne – onder vermoeidheid lijdt en die de kleren van een arbeider dragen. Wellicht zegt u: ‘Maar mijn lichaam is door de zonde verontreinigd.’ Echter, waar Hij komt, daar reinigt Hij het huis door Zijn aanwezigheid.

			Nog nooit is er gezegd: ‘De wereld is geen geschikte plaats voor de zon omdat het er zo donker is. Want als de zon komt, maakt hij het licht.’ Als de wereld na een lange winter koud geworden is en alles bevroren is, wordt er niet tegen de lente gezegd: ‘Kom maar niet, want de wereld is geen geschikte plaats voor u!’ Nee, de levenwekkende invloed van de lente ontdooit de rivieren, bekleedt de aarde met groen en maakt dat de boeien van de vorst verwijderd worden. Zo maakt de lente zelf een paleis dat voor hem geschikt is en zal dat met zijn eigen bloemen bestrooien. Mijn Meester zal uw huis binnenkomen en daar leven, ook al bent u het niet waard dat Hij onder uw dak binnenkomt. Hij werd geboren in een kribbe waar de gehoornde os uit at. Hij zal geboren worden in uw hart waar eens de duivels woonden. Als mijn Heere Zich neerbuigt, kan Hij Zich net zo goed zo laag neerbuigen als Hij maar kan. Want het feit dat Hij Zich neerbuigt, is het allergrootste wonder, en niet zozeer dat Hij Zich in het bijzonder in een bepaalde richting neerbuigt. Het is niet vreemd als Hij bij u zou komen. Hoewel sommigen van u wel grove overtreders kunnen geweest zijn terwijl anderen onder ons van hun jeugd af nooit gevloekt hebben en nooit een wellustige daad begaan hebben, toch is er uiteindelijk niet zoveel verschil tussen u en mij. Want als u zwart bent in het ene opzicht, zijn wij het in een ander. Bent u een dronkaard geweest, wel, ik ben een ongelovige geweest. Bent u een dief geweest, wel, ik ben niet eerlijk geweest tegenover God. Ben ik niet in de ene zonde gevallen, dan viel ik in een andere. Uiteindelijk lijken wij heel veel op elkaar. Als ons hart eenmaal vervuld is van het echte wonder dat Christus werkelijk zondaars redden wil, is het niet zo verwonderlijk meer dat Hij Zich verwaardigt die wonderlijke genade in hen te tonen die door de roekeloosheid en vermetelheid van hun misdaden ogenschijnlijk zulke grote zondaren zijn! Jezus Christus zal binnenkomen.

			‘Maar veronderstel dat Hij dat niet doet?’ vraagt iemand. Veronderstel toch niet wat niet mogelijk is! ‘Wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.’ (Joh. 6:37) Zelfs de engelen zullen soms wel eens verbaasd zijn en zeggen: ‘Heere, er komt er nu eentje aan! Zullen we de poort maar sluiten?’ ‘Nee’, zegt Hij, ‘want Ik heb gezegd dat Ik hem die komt beslist niet zal uitwerpen.’ Toen de engel van de genade Saulus van Tarsen zag komen, zal hij zeker gezegd hebben: ‘Heere, hier is een man van wie de kleren met het bloed van Stefanus besmeurd zijn. Hier is die wrede wolf die zijn tanden heeft geslepen in het bloed van velen van de heiligen. Hier komt die godslasteraar, die vervolger, moet hij niet worden buitengesloten?’ Nee, de poort stond open en hij kreeg toegang. Toen hij binnenging, draaide hij zich om en zei tegen degenen die schuchter buiten stonden: ‘Daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later geloven zullen.’ (1 Tim. 1:16) Als u verlangt naar Christus, is er geen reden waarom u Hem niet zou hebben. U zult Hem hebben. Als u door Zijn genade zover gekomen bent dat u gezegd heeft: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren’, dan zal de Koning der ere binnenkomen en u zult de Zaligmaker in uw hart vinden, als u Hem maar ontvangen wilt. 

			VI. Tot slot merken wij op dat onze tekst zegt: ‘De Koning der ere zal binnenkomen.’

			Deze erenaam behoort aan de Zaligmaker toe. Hij verkondigt Hem in Zijn hoogste macht. Hoe moet ik u dit uitleggen? Het gewicht, het overweldigende eeuwige gewicht van de heerlijkheid dat aan de Koning der ere toebehoort, kan ik niet uitleggen. Me dunkt dat ik een stem hoor roepen: ‘Zie, uw Koning komt! De Koning, de Koning! Opzij, maak plaats. De Koning komt!’ Een moment heerst er opschudding, die wordt gevolgd door een ademloze stilte. Iedereen vergeet zijn bezigheden en laat de dingen rusten die zijn gedachten in beslag namen. Als vanzelf zoeken alle ogen de richting van waaruit die roep hun oor bereikt heeft. ‘De Koning der ere!’ Een rilling gaat door u heen, een schok door uw hart als u naar het commentaar luistert dat u over Zijn hoge voorrecht vertelt. ‘Wie is de Koning der ere?’ Welke Prins is dit, Die Zijns gelijke niet kent, met een Naam boven alle naam, Die van een hogere adel is dan de koningen van de aarde? ‘De HEERE van de legermachten, Hij is de Koning der ere!’ Terwijl u kijkt, is Hij nabij. U kijkt, u staart, u ziet de pracht die bij Zijn hoge status hoort. Meteen stokt uw adem van ontzag, en bewondering ketent u vast.

			‘Als ik een wens had’, zei die welsprekende prediker van de Franse kerk te Den Haag, James Saurin, ‘als ik een wens had die aan mijn bedoeling met de prediking van vandaag krachtig zou beantwoorden, dan was het wel dat ik u in deze bijeenkomst God tonen kon.’ En ik zeg u broeders, als ik bij de deur van uw hart de Koning der ere kon voorstellen en als ik u ertoe kon dwingen om Hem te zien, dan zou u niet aarzelen, maar de poorten wijd opendoen om Hem binnen te laten. Zie de Koning! Hij schittert van al de heerlijkheid die Hij bij de Vader had voor de grondlegging van de wereld. Hij is bekleed met al de eerbiedwaardige ambten die Jehova op Hem gelegd heeft. Hij draagt al de schitterende trofeeën van Zijn overwinningen. Hoor, hoor, de trompetten kondigen Hem aan! Patriarchen, profeten en apostelen laten met luide en aanzwellende tonen weten dat Hij komt. De uitroepen van de grote menigte van verlosten begroeten Hem. En Hij rijdt triomfantelijk recht naar uw hart. Eén blik van Hem maakt u duidelijk dat Hij uw onderwerping eist door heel de grootsheid van Zijn erenaam, door al de luisterrijke eretekenen van Zijn plechtige ambten, door al de roem van Zijn machtige daden. Als de Koning der ere moet Hij binnenkomen. 

			Maar weet dit, en klaag niet over de voorwaarden:
als Jezus komt, komt Hij om te heersen –
en dat niet slechts gedeeltelijk.
Ongehoorzame gedachten moeten worden gedood.

			Als een schatplichtig onderdaan moet u Hem dus alle eer geven. U wilt graag dat de Priester binnenrijdt. ‘Ja’, zegt u, ‘dat wil ik. Ik wil dat Christus met Zijn kostbaar bloed als een priester binnentreedt en mij met hysop besprenkelt en mijn zonden wegneemt.’ Hij zal als Priester binnenkomen, mits u Hem echter de toegang als Koning niet weigert. ‘Ja’, zegt een ander, ‘ik wil Christus best als een Profeet ontvangen. Ik wil de leerstukken begrijpen, ik weet niet wat ik daarvan moet denken en ik wil ze begrijpen.’ Wel, Christus zal als een Profeet komen. Hij zal echter niet als Profeet komen als u Hem niet ook als Koning wilt ontvangen. Zondaar, Jezus Christus moet Heer en Meester zijn in uw hart, anders zult u Hem niet krijgen. Kom nu, u hebt uw eigen wil gevolgd. Die moet u opgeven.

			Houdt u niet van dat juk? Zegt u: ‘Nee, nooit heb ik een juk gedragen’? U moet dit juk dragen of u zult verloren zijn. Kijk er nu eens naar en zie hoe zacht het op uw schouders ligt! Het zal uw schouders nooit openschaven. ‘Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’ (Matt. 11:30) U bent immers uw eigen baas geweest en wat was er niet een voortdurende opstand in uw leden. Uw eigen wil was een te slechte heerser om de teugels in handen te houden of om de vrede te bewaren. U weet heel goed dat uw eigen hartstochten een grote slaaf van u gemaakt hebben. Wel, als een mens aan dronkenschap de ruimte geeft, is er dan een grotere slaaf dan hij? Of neem nu een man met een hartstochtelijke aard. Wel, hij doet en zegt duizenden dingen waar hij later van walgt. Maar hij lijkt zonder de minste zelfbeheersing door zijn nukken gedreven te worden. De slaaf van een slecht humeur is er slechter aan toe dan welke galeislaaf die ooit aan de roeispaan gebonden werd dan ook. Nu, zou het niet beter zijn om een dienstknecht van Christus te zijn in plaats van de slaaf van uw eigen weerzinwekkende lusten of van uw nukkige luimen?

			Ik weet al wat u zeggen wilt: u kunt Koning Jezus niet dienen, want dan zullen uw maten u uitlachen en u blootstellen aan spot. Wat moet u dan een kleingeestig schepsel zijn! U wilt dus liever elke dwaas die u evenaart uw opperhoofd laten zijn en u wilt liever de vazal zijn van eenieder die stoutmoediger in verdorvenheid is dan u? Waarom noemt u zich eigenlijk een Engelsman, meneer? Bent u eigenlijk wel een man, dat u uzelf op die manier laat bespotten? Wat nu? Zouden de schimpscheuten en de hoon van een collega u afhouden van het volgen van dat waarvan u gelooft dat het goed is?

			Wel, ik schaam mij voor u. Nog geheel afgezien van het christendom doet u mij kleuren omdat u een lafaard bent. U kunt toch zeker wel tegen hen zeggen: ‘Wat geef ik om uw lachen. Ik kan evengoed lachen om u. Alleen zal ik ervoor zorgen dat ik het niet in dezelfde geest als u zal doen. Ik kan mij houden aan het mijne, en als u de duivel wilt dienen, wel, dit is zonder twijfel een vrij land. Ik heb net zoveel recht om de Koning der ere te dienen als u heeft om de vorst der duisternis te dienen. Als u ervoor kiest om naar de hel te gaan, laat mij dan naar de hemel gaan. U zult daar toch zeker geen wet tegen aannemen!’

			Er zijn geloof ik arbeiders en daarnaast zakenmensen en (zoals ze genoemd worden) heren uit de hoogste kringen die in hun onderlinge gesprekken de meest verschrikkelijke tirannen zijn. Als u ervoor kiest een christen te zijn, weet u zeker dat u in de hoogste kringen met de nek aangekeken zult worden. Maar zelfs arbeiders die over hun gelijke rechten wauwelen, zullen u niet rustig christen laten zijn zonder u bij de winkeldeur te begroeten met: ‘Ha, daar hebben we die presbyteriaan!’ of ‘die methodist’ of zoiets. Wat is dit anders dan in arrogante tirannie op de vrijheid van het geweten trappen? Hoe kunnen we op onze liefde voor de vrijheid pochen als de dingen er voornamelijk zo aan toe gaan? Inderdaad, ieder mens heeft recht op zijn eigen godsdienst en u hebt niet het recht om zich daarmee te bemoeien.

			Maar nu, lieve vriend, bent u bang om uitgelachen te worden. Laat mij u dan vragen wat beter is: een dienaar van mensen of een dienaar van Christus te zijn. Welke weg u ook kiest, u komt niet door de hemelpoort en zult de kroon van Christus niet dragen als u Christus’ dienaar niet wilt zijn en Christus’ kruis niet wilt dragen. ‘Maar ik houd hier niet van, ik houd daar niet van.’ Kijk in de Bijbel, dat is het boek van de Meester. Wat daarin geschreven staat, moet uw leven en uw daden bepalen. Weet u nog wat de moeder van Jezus tegen de dienstknechten op de bruiloft te Kana in Galilea zei: ‘Wat Hij ook tegen u zal zeggen, doe het.’ (Joh. 2:5) Ik begrijp niet hoe u Christus kunt dienen als u iets wat er in de Bijbel staat opzettelijk negeert.

			Misschien komt deze zin bij sommigen van u erg hard aan. Ik ken mensen die zeggen dat zij in principe oftewel ten diepste baptist zijn, zonder dat zij ooit gedoopt zijn. Baptisten zonder enig principe noem ik hen, mensen die de wil van hun Meester kennen, maar Hem niet willen gehoorzamen. Voor broeders die niet inzien dat het baptistische standpunt juist is, kan ik goede verontschuldigingen aanvoeren. Ik vermoed dat zij het wel zouden kunnen inzien als zij dat zouden willen, maar als zij het voorschrift niet zien, kan ik begrijpen dat ze het niet opvolgen. Maar als mensen de wil van hun Heere kennen en die niet doen, ben ik ervan overtuigd – nee, ik wil niet te snel over zoiets spreken – ben ik er niet zeker van of de moedwillige ongehoorzaamheid aan Christus’ opdracht waar zij bekend mee zijn geen teken is van hun algehele verwerping van Christus. Ik zou in ieder geval niet graag zelf dat risico nemen. Ik zou het niet veilig vinden om te zeggen dat ik geloofde gered te zijn, terwijl er een gebod van mijn Heere was waarvan ik plechtig verklaarde dit niet te zullen gehoorzamen, hoewel ik wel zou kunnen gehoorzamen en ik ook inzag dat dit mijn plicht was. In zo’n geval heb ik Christus zeker niet in mijn hart laten binnenkomen.

			Als u Christus wilt hebben, dan moet Hij de enige Heer en Meester zijn. Elke luim en gril van u moet weggedaan worden, want als Hij komt, komt Hij om te heersen. Als Hij Zijn intocht houdt, komt Hij als de Koning der ere. Dat betekent dat Hij een heerlijke Koning moet zijn. Heerlijk in uw ogen, een Koning Die u wilt verheerlijken. U moet Hem niet ontvangen alsof Hij de een of andere miserabele vorst is om wie u niets geeft. Hij moet voor u vol heerlijkheid zijn, de ‘Wonderlijke, de Raadsman, de sterke God, de eeuwige Vader, de Vredevorst.’ (Jes. 9:6) Zo moet u Hem in uw hart ontvangen. Niet zoals de mensen een gewone gast ontvangen, maar zoals zij hun liefste en meest vereerde vriend ontvangen, die zij met alle kracht die in hen is, liefhebben en eren. Hij moet voor u de Koning der ere zijn en voortaan moet het uw verlangen zijn om Hem te verheerlijken. Dat is niet te veel gevraagd, want het is zo’n genot, zo’n voorsmaak van de hemel om dat te doen! Het is een onuitsprekelijke zegen om tot eer van Christus te leven. Zelfs als iemand lijdt, is dat lijden zoet als het Hem verheerlijkt! Als iemand om Christus’ wil veracht wordt, is het verrukkelijk om verwijten te krijgen, als Hem dat maar heerlijker maakt.

			Als ter wille van Uw geliefde Naam
schande en verwijten op mij neerdalen,
zal ik het verwijt begroeten en de schande verwelkomen,
als U mij maar gedenkt.

			O, het verheerlijken van Christus! Me dunkt dat de hemel de helft van zijn aantrekkingskracht zou verliezen als ik daar Christus niet verheerlijken kon. Als ik Zijn Naam hier beneden maar mag verheerlijken, zou de woeste huilende wildernis een hemel op aarde voor mij betekenen. Het verheerlijken van Christus is voor de geest van een christen veel meer waard dan gouden harpen, kristallen straten en paarlen poorten. Dit is de ware muziek van de ziel, de ware lofzang van de overwinning, het ware refrein van de eeuwigheid: dat Hij ooit geleefd heeft, dat Hij de kroon op Zijn hoofd draagt, dat God Hem ook bovenmate verhoogd heeft. Dit is onze jubel, dit is onze blijdschap, onze triomf, onze zaligheid. Als wij Zijn heerlijkheid maar kunnen verspreiden, zal de plaats waar wij dat het beste kunnen doen, onze hemel zijn. Het ziekbed, het ziekenhuis of het armenhuis zal onze hemel zijn als wij daar de Heere Jezus Christus, Die de Koning der ere is, het beste kunnen dienen.

			Dit jaar is bijna ten einde. Wij noemen het ‘het jaar der genade, achttienhonderd zesenzestig.’ Dat het inderdaad ‘het jaar der genade’ moge zijn voor enkele onbekeerde mensen hier. Wellicht gooi ik mijn net vanavond niet op de plek uit waar veel van dit soort mensen te vinden zijn. De meesten van u, mijn luisteraars, zijn leden van de kerk van Christus. Ik vertrouw erop dat u gered bent. Maar als onkruid in een tuin vol bloemen zijn er her en der vast nog wel enkelen die vreemdeling zijn van de Heere Jezus Christus. Ik zou van God wel wensen dat de Heilige Geest hen zou bewegen om te zeggen: ‘Treed binnen, Zaligmaker! Laat de Koning der ere binnenkomen!’ Laat dit ware woord van de getrouwe en waarachtige Getuige u bemoedigen: ‘Als iemand Mijn stem hoort, en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden, en hij met Mij.’ (Openb. 3:20) Wat een zegen! U hebt met de duivel ontbeten en het middagmaal gehouden met de wereld. Wat zou het een genade zijn als u uw avondmaal met Christus zou kunnen houden! Wat een gezegend avondmaal zou u hebben! Welaan, als u dan morgenochtend wakker zou worden, zou dat zijn om met Christus te ontbijten. Dat zou zijn om Hem te horen zeggen: ‘Kom, houd het middagmaal met Mij’, om dan weer het avondmaal met Hem te houden en zo door, totdat u komt om het brood te eten aan het bruiloftsmaal van het Lam. Moge de Heere u zegenen. Als Hij mij het verlangen van mijn hart geeft, zal elk van u tegen zijn ziel zeggen: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, zodat de Koning der ere kan binnengaan.’

			Amen.

			De Christus van het volk

			‘Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd.’ 
(Psalm 89:20)

			Oorspronkelijk verwijzen deze woorden ongetwijfeld naar David. Hij werd uit het volk gekozen. Zijn afstamming was fatsoenlijk, maar niet luisterrijk. Zijn familie was heilig, maar niet aanzienlijk. De namen Isaï, Obed, Boaz en Ruth riepen geen gedachten aan vroegere koningen wakker en brachten geen herinneringen aan oude adel of aan een glorierijke afkomst naar boven.

			Wat hemzelf betreft, hij was slechts een schaapherdersjongen die de lammeren aan zijn borst droeg en die de zogende schapen zachtjes leidde. Hij was een eenvoudige jongeman en hij had een werkelijk koninklijke ziel en een onverschrokken moed. Toch was hij echter maar van lage afkomst, iemand uit het volk. Maar dit betekende niet dat hij ongeschikt was voor de kroon van Juda. In Gods ogen was de afkomst van de jonge held geen verhindering om de troon van het heilige volk te mogen bestijgen. Ook zal zelfs de meest trotse bewonderaar van afstamming en geslacht niets van de dapperheid, de wijsheid en de rechtvaardigheid van deze koning uit het volk durven zeggen. 

			We geloven niet dat Israël of Juda ooit een betere heerser dan David heeft gehad. We durven wel vast te stellen dat de regering van de man ‘verkoren uit het volk’ de regeringen van hooggeboren keizers en van prinsen bij wie het bloed van vele koningen door de aderen vloeit, in heerlijkheid overtreft. Ja, meer nog, we houden er zelfs aan vast dat zijn nederige geboorte en lage opleiding hem niet onbekwaam maakten voor de regering, maar dat zij hem in hoge mate voor zijn ambt geschikt hebben gemaakt en in staat hebben gesteld om zich van zijn taak te kwijten. Hij kon wetten voor de menigte maken omdat hij een van hen was. Hij kon het volk regeren zoals het volk geregeerd moest worden, want hij was ‘been van hun gebeente en vlees van hun vlees’, evengoed hun vriend en hun broeder als hun koning.

			In deze preek zullen wij echter niet over David, maar over de Heere Jezus spreken. Want David is zoals hij hier in deze tekst naar voren komt een uitnemende voorloper van Jezus Christus, onze Heere en Zaligmaker Die uit het volk gekozen was. Van Hem kon Zijn Vader zeggen: ‘Ik heb een Verkorene uit het volk verhoogd.’ 

			Voor ik deze waarheid voor u schilderen zal, wil ik eerst iets duidelijk maken. Dan zullen we tegenwerpingen tegen de leer van mijn preek kunnen vermijden. Onze Zaligmaker Jezus Christus was gekozen uit het volk, zeg ik. Maar dit heeft louter betrekking op Zijn mens-zijn. Als ‘waarachtig God uit waarachtig God’ was Hij niet uit het volk gekozen, want er is niemand dan Hij alleen. Hij was de eniggeboren Zoon van de Vader, geboren uit de Vader voordat alle werelden er waren. Hij was Gods Medegenoot, aan Hem gelijk en eeuwig zoals Hij.

			Als wij dus over Jezus spreken als Degene Die uit het volk gekozen is, moeten wij over Hem als mens spreken. Wij vergeten, denk ik, te gemakkelijk dat onze Verlosser waarachtig mens was. Hij was immers in elk opzicht een mens en ik zing graag:

			Er was een Mens, een echt Mens,
Die eens stierf op Golgotha.

			De menselijke en de goddelijke natuur waren niet in Hem vermengd. De twee naturen raakten niet verward. Hij was werkelijk God, zonder dat Zijn Wezen of Zijn eigenschappen werden verminderd, en Hij was evengoed werkelijk en waarachtig Mens. Ik spreek vanmorgen over Jezus als Mens. Het verheugt mijn hart als ik de menselijke kant van dat heerlijke wonder van de vleeswording kan zien en met Jezus Christus als mijn broeder van doen kan hebben. Hij was erfgenaam van dezelfde sterfelijkheid, worstelaar met dezelfde pijnen en ziekten, metgezel op de levensreis en voor een korte poos een medeslaper in de koude kamer van de dood.

			In de tekst wordt over drie dingen gesproken. Allereerst over Christus’ afkomst: Hij was er één uit het volk. Ten tweede over Zijn verkiezing: Hij werd uit het volk gekozen. Ten derde over Christus’ verhoging: Hij werd verhoogd. U ziet dat ik drie woorden gekozen heb, die alle met een ‘v’ beginnen zodat u ze des te beter kunt onthouden: uit het volk, verkiezing en verhoging.  

			I. We zullen beginnen met de afkomst van onze Zaligmaker uit het volk. De achterliggende weken hebben we in de kranten veel klachten gelezen die met bepaalde families te maken hebben. We worden geregeerd – en volgens velen van ons op een heel slechte manier – door bepaalde aristocratische families. We worden niet geregeerd door mensen die uit het volk gekozen zijn, wat wel zo behoorde te zijn. Het is een fundamentele fout in onze regering dat degenen die ons regeren, zelfs als ze dóór ons gekozen worden, slechts zelden vanuit ons midden gekozen kunnen worden. Hoewel het alleenrecht op intelligentie of verstand niet bestaat, lijken bepaalde families patent te hebben op promotie. Een gewone man, een handswerkman kan echter niet opklimmen tot in de regering, al heeft hij nog zo’n gezond verstand. Ik ben geen politicus en ik ga nu geen politieke preek houden. Ik moet echter wel mijn sympathie voor het volk uiten en ook mijn vreugde dat wij christenen wel geregeerd worden door Een Die uit het volk gekozen is. Jezus Christus is de Man van het volk. Hij is de Vriend van het volk. Ja, Hij is Een uit hen. Hoewel Hij hoog op de troon van Zijn Vader zit, was Hij ‘verkoren uit het volk.’ Christus wordt niet de Christus van de aristocratie, de Christus van de adel of de Christus van de koning genoemd, maar Hij is ‘verkoren uit het volk.’ Deze gedachte is het, die het hart van de mensen blij maakt en die hun ziel één met Christus moet maken en die hen met de heilige godsdienst waarvan Hij de Auteur en Voleinder is, moet verbinden. Laten we nu ten volle van deze gedachte profiteren en nauwkeurig de waarheid ervan onderzoeken.

			Christus was juist door Zijn geboorte er Een uit het volk. Het is waar, Hij kwam voort uit koninklijke voorouders. Maria en Jozef waren allebei afstammeling van een koninklijk geslacht. De heerlijkheid hiervan was echter verdwenen. Een vreemdeling zat op de troon van Juda, terwijl de rechtmatige erfgenaam een hamer en een zaag vasthield. Let maar eens goed op Zijn geboorteplaats. Hij was geboren in een stal, Hij werd in een kribbe gelegd waar de gehoornde os uit at. Zijn enige bed was hun voer en Zijn slaap werd vaak door hun verlangen naar voedsel onderbroken.

			Hij mag dan een prins van geboorte zijn, maar Hij had zeker geen prinselijk gevolg dat zijn opwachting bij Hem maakte. Hij was niet in purperen kleding gekleed of omhuld met geborduurde gewaden. Zijn voeten betraden de zalen van koningen niet en de marmeren paleizen van vorsten werden niet door Zijn kinderlijke lachen geëerd. Let eens op de bezoekers die bij Zijn wieg stonden. De schaapherders kwamen er het eerst van allen. Wij lezen niet dat zij de weg kwijtraakten. Nee, God leidde de schaapherders. Hij wees de wijzen ook de weg, maar zij raakten wel de weg kwijt. Het gebeurt vaak dat schaapherders Christus vinden, terwijl wijze mensen Hem mislopen. Maar hoe dan ook, zij kwamen er allemaal, de wijzen en de schaapherders. Zij knielden allen rond die kribbe, om ons te tonen dat Christus de Christus van alle mensen was. Dat Hij niet louter de Christus van de wijzen was, maar ook de Christus van de schaapherders. Dat Hij niet louter de Zaligmaker voor de schaapherders op het land was, maar ook de Zaligmaker voor de geleerden, want

			Niemand wordt daar buitengesloten behalve zij
die zichzelf buitensluiten.
Welkom, geleerden en beschaafden,
onwetenden en onontwikkelden.

			Juist door Zijn geboorte was Hij er Een uit het volk. Hij werd niet in een dichtbevolkte stad geboren. In het onbekende plaatsje Bethlehem, ‘het broodhuis’, daar kwam de Zoon des mensen aan, zonder dat plechtstatige voorbereidingen Zijn komst hadden aangekondigd en zonder dat Hij door het geschal van de hoftrompetten werd binnengeleid.

			Zijn opvoeding vraagt ook onze aandacht. Hij was niet net als Mozes van Zijn moeders borst weggenomen om in de zalen van de vorst te worden opgeleid. Hij werd niet met al die gemaakte manieren grootgebracht, die meegegeven worden aan personen die met een gouden lepel in de mond geboren zijn. Hij werd niet grootgebracht als een jonge edelman die op iedereen met verachting neerziet. Zijn vader was een timmerman en ongetwijfeld heeft Hij in Zijn vaders werkplaats gesloofd. ‘Een geschikte plaats voor Jezus’, zei een bijzondere schrijver, ‘want Hij moest een ladder maken die van de aarde naar de hemel reikte. Waarom zou Hij niet de Zoon van een timmerman zijn?’ Hij kende de vloek van Adam heel goed: ‘In het zweet van uw aangezicht zult u brood eten.’ (Gen. 3:19) Als u het heilig Kind Jezus gezien had, zou u niets gezien hebben dat Hem van andere kinderen onderscheidde, behalve dan die onbezoedelde reinheid die op Zijn voorkomen rustte.

			Toen onze Heere het publieke leven binnentrad, was Hij nog steeds Dezelfde. Wat was Zijn rang? Kleedde Hij Zich in scharlaken en purper? O nee, Hij droeg het eenvoudige gewaad van een landman, dat kleed dat van bovenaf als één geheel geweven was, een eenvoudig stuk stof zonder versiering of borduursel. Woonde Hij op stand en maakte Hij van Zijn reis door Judea een prachtige vertoning? Nee, Hij zwoegde voort op Zijn moeilijke weg en zat neer op de rand van de bron van Sichar. Hij was net als de anderen een arme man. Hij had geen hovelingen om Zich heen. Zijn metgezellen waren vissers. Als Hij sprak, sprak Hij dan welluidende en geoliede woorden? Wandelde Hij met sierlijke tred, zoals de koning van de Amalekieten? Nee, Hij sprak zoals de ruige Elia deed, Hij zei wat Hij meende en Hij meende wat Hij zei. Hij sprak tot het volk als een Man van het volk. Hij kromp nooit voor grote mannen ineen. Hij wist niet wat het was om te buigen of om neer te bukken, maar Hij bleef staan en riep: ‘Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Wee u, witgepleisterde graven!’ (Matt. 23:27) Hij spaarde geen enkele klasse zondaren. Rang of fortuin maakte voor Hem geen verschil. Hij sprak dezelfde waarheden tegenover het sanhedrin uit als tegenover de zwoegende boeren uit Galilea. Hij was er ‘Een uit het volk.’

			Let op Zijn leer. In Zijn leer was Jezus Christus er Een uit het volk. Zijn Evangelie was niet het Evangelie van een filosoof, daarvoor was het niet diepzinnig genoeg. Het Evangelie laat zich niet onder moeilijke woorden of technische termen begraven. Het is zo eenvoudig dat degene die kan spellen: ‘Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden’ (Mark. 16:16), er al zaligmakende kennis van kan hebben.

			Vandaar dat wereldwijze mensen de wetenschap van de waarheid verachten en snerend zeggen: ‘Tjonge, zelfs een smid kan vandaag de dag al preken en mannen die achter de ploeg liepen, kunnen in predikers veranderen.’ Ondertussen vraagt de priesterschap: ‘Welk recht hebben zij om zoiets te doen zonder dat wij hen daartoe bevoegd verklaard hebben?’ Het is een droevige zaak dat de waarheid van het Evangelie vanwege zijn eenvoud geringgeschat wordt en dat mijn Meester veracht wordt omdat Hij niet elitair wil zijn, omdat Hij niet alleen het bezit wil zijn van talentvolle en geleerde mensen. Jezus is net zo goed de Christus van de onwetende mensen als de Christus van de geleerde mensen, want Hij heeft ‘het onaanzienlijke van de wereld en het verachte’ (1 Kor. 1:28) uitgekozen. Hoeveel ik ook van de echte wetenschap en van een werkelijke opleiding houd, treur ik en ben ik bedroefd omdat onze predikanten het Woord van God zo vaak verdunnen met filosofie. Zij willen intellectuele predikers zijn die modelpreken houden, geschikt voor een kamer vol universitaire studenten en hoogleraren in de theologie, maar die de menigte niet helpen omdat het hun ontbreekt aan eenvoud, warmte, ernst of zelfs aan stevige Evangeliekost. Ik vrees dat de universitaire opleiding onze kerken maar weinig oplevert, want zij leidt er maar al te vaak toe dat de liefde van een jongeman tot het volk taant en dat hij een huwelijk aangaat met de kleine groep van de intellectuelen en de rijken van de kerk.

			Het is goed om een medeburger in de republiek der letteren te zijn, maar nog beter om een kundig dienaar in het Koninkrijk der hemelen te zijn. Het is goed om de machtigen aan te kunnen trekken, zoals sommige grote geesten dit kunnen, maar de man die zoals Whitefield de taal van de markt gebruikt, zal toch van groter nut zijn. Het is immers een droevig feit dat hoge plaatsen zelden goed met het Evangelie overeenstemmen.

			Laat het bovendien overal bekend zijn dat de leer van Christus de leer van het volk is. Deze leer was niet bedoeld als het Evangelie voor een bepaalde kaste, voor een kliek of voor welke aparte klasse van de maatschappij dan ook. Het verbond der genade is niet voor mensen van één bepaalde rang ingesteld, maar er zijn mensen uit alle rangen en standen in opgenomen. Enkele van de rijken die Jezus in Zijn eigen tijd navolgden, waren er in opgenomen, en zo is dat nu ook. Maria, Martha en Lazarus waren welgesteld en de vrouw van de rentmeester van Herodes was er ook bij, met nog enkele anderen uit de hoogste klasse. Dit waren er echter maar weinigen. Zijn gemeente bestond uit de lagere standen, de massa, de menigte. ‘En de grote menigte hoorde Hem graag.’ (Mark. 12:37)

			Zijn leer stond geen onderscheid toe, maar zette alle mensen als zondaars neer, gelijk voor Gods aangezicht. Een is uw Vader, ‘Een is uw Meester, namelijk Christus en u bent allen broeders.’ (Matt. 23:8) Dit waren de woorden waarmee Hij Zijn discipelen onderwees, terwijl Hijzelf nederigheid weerspiegelde. Hij toonde dat Hij de Vriend van de arme zonen van de aarde was en de Beminnaar van de mensheid. U die prat gaat op uw portemonnee, die de armen zelfs met uw witte handschoenen aan nog niet aan durft te raken, met uw mijters en kruisbeelden, met uw kathedralen en schitterende ornamenten, dit is de Man Die u Meester noemt. De Christus van het volk, Een uit het volk! En toch ziet u met minachting neer op het volk. U veracht hen. Wat stellen zij naar uw mening voor? De grote hoop, de massa. Weg met u! Noem uzelf niet langer dienaars van Christus. Hoe kunt u dat nu zijn, tenzij u uw pracht en uw waardigheid loslaat en onder de armen komt en hen bezoekt. Tenzij u onder onze talrijke bevolking rondwandelt en haar het Evangelie van Christus preekt. Denken wij dat u de opvolgers van de vissers bent? O nee, dat denken wij pas als u uw grootsheid aflegt en net zoals de vissers als mannen van het volk tevoorschijn komt en tot het volk preekt en met het volk spreekt, in plaats van te lummelen op uw prachtige zetels en uzelf te verrijken ten koste van de menigte onder u!
Christus’ dienaren zouden de grote vrienden van de mensheid moeten zijn en zich herinneren dat hun Meester de Christus van het volk was.
Verheug u, ja verheug u, menigte van mensen! Verheug u, ja verheug u, want Christus was er Een uit het volk!

			II. Onze tweede punt was verkiezing. God zei: ‘Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd.’ Jezus Christus was uitgekozen, verkoren. Op de een of andere manier komt die bedenkelijke leer van de uitverkiezing tevoorschijn. Sommigen leggen op het moment dat zij dit woord horen hun handen tegen hun voorhoofden en brommen: ‘Ik wacht wel tot dat gedeelte voorbij is. Misschien komt er dan iets wat ik meer kan waarderen.’ Anderen zeggen: ‘Ik ga daar niet meer naar toe, die man is een hypercalvinist.’ Maar die man is geen hypercalvinist, hij zegt wat er in zijn Bijbel staat. Dat is alles. Hij is een christen en u hebt het recht niet om hem die slechte naam te geven, als het tenminste echt een slechte naam is. Wij blozen nooit om de namen die men ons geeft. Hier staat het: een verkorene uit het volk. Wat betekent dit anders dan dat Jezus Christus uitverkoren is? Zij die niet willen geloven dat de erfgenamen van de hemel uitverkoren zijn, kunnen de waarheid die in dit vers verkondigd wordt niet ontkennen. Hier staat namelijk dat Jezus Christus het voorwerp van verkiezing is, dat Zijn Vader Hem koos en dat Hij Hem koos uit het volk. Als mens werd Hij gekozen uit het volk om de Zaligmaker en de Christus van het volk te zijn.

			Laten wij nu onze gedachten ordenen en de wijsheid die van boven is en die aan Gods keus ten grondslag ligt, proberen te ontdekken. Verkiezing gebeurt niet blindelings. God kiest in Zijn soevereiniteit, Hij kiest echter altijd in wijsheid. Er is altijd een verborgen reden voor Zijn keuze van een bepaalde persoon. Hoewel de reden voor die keuze niet in onszelf of in onze verdiensten ligt, is er toch altijd een verborgen reden die veel verder teruggaat dan tot de daden van het schepsel, een machtige reden die niemand kent dan Hijzelf.

			In het geval van Jezus zijn de redenen duidelijk. Zonder dat wij voorgeven de raadsvergadering van Jehova binnen te treden, kunnen wij ze toch ontdekken.

			1. Allereerst zien we dat de keuze voor Iemand uit het volk volledige genoegdoening geeft aan de gerechtigheid. Veronderstel dat God een engel uitgekozen had om voor onze zonden genoegdoening te geven. Stel dat die engel in staat zou zijn om die enorme hoeveelheid lijden en doodsangst te doorstaan die voor onze verzoening nodig was, dan zou de gerechtigheid toch nog geen genoegdoening hebben gekregen. Dat komt door de eenvoudige reden dat de wet verklaart dat ‘de ziel die zondigt, zal sterven.’ (Ez. 18:4, Eng. vert.) Wel, de mens heeft gezondigd en daarom moet de mens sterven. De rechtvaardigheid verlangde dat zoals de dood er door een mens gekomen is, ook de opstanding en het leven er door een mens komen zouden. De wet eiste dat de mens, die gezondigd had, ook het offer zou zijn. Zoals allen in Adam stierven, zo moesten zij ook allen in een andere Adam weer levend gemaakt worden. Daarom was het nodig dat Jezus Christus uit het volk gekozen zou worden. Had die vlammende engel die naast de troon staat, die verheven Gabriël, zijn pracht afgelegd en was hij naar de aarde neergekomen, had hij pijn verdragen en doodsangsten doorstaan, was hij het doodsgewelf binnengegaan en had hij in uiterste nood kermend een ellendig bestaan verlaten, dan zou hij na al die dingen toch geen genoegdoening gegeven hebben aan de onbuigzame gerechtigheid. Er is immers gezegd dat een mens moet sterven. Anders is het vonnis niet voltrokken.

			2. Maar er is nog een andere reden waarom Jezus Christus uit het volk gekozen is. Dat is omdat het hele geslacht hierdoor waardigheid ontvangt. Weet u, al zou Gabriël het mij vragen, ik zou toch geen engel willen zijn. Zou hij mij willen overhalen om met hem van plaats te verwisselen, ik zou dat niet willen. Ik zou er zoveel door kwijtraken en hij zou er zoveel bij winnen. Hoewel ik arm, zwak en waardeloos ben, ben ik toch een mens. Een mens zijn betekent: de waardigheid dragen die bij het mens-zijn hoort. Een waardigheid die bij de val in de tuin verloren ging, maar die in de tuin van de opstanding weer herwonnen werd. Het is een feit dat een mens groter is dan een engel en dat de mensheid in de hemel dichter bij de troon staat dan de engelen. U kunt in het boek van de Openbaring lezen over de vierentwintig ouderlingen die rond de troon staan. De engelen staan in de buitenste cirkel. De ouderlingen, die de hele kerk vertegenwoordigen, hebben de eer dichter bij God te staan dan de dienende geesten.

			Wel, de mens, de uitverkoren mens, is het grootste wezen in het heelal, op God na. Daarboven zit een Mens. Kijk aan Gods rechterhand, daar zit omgeven met heerlijkheid een Mens! Vraag me wie er de voorzienigheid regeert en wie haar vreeswekkende machinerie bestuurt. Ik zeg u dat het een Mens is: de Mens Christus Jezus. Vraag mij Wie in de afgelopen maand de rivieren met ketenen van ijs bond en Wie ze nu van de winterse ketenen verlost heeft. Ik zeg u dat een Mens dat deed, Christus. Vraag mij wie de aarde in gerechtigheid zal komen richten en ik zeg: een Mens. Een echt, werkelijk Mens zal de schalen van het oordeel vasthouden en zal alle naties tot Hem roepen.

			Wie is het kanaal van de genade? Wie is de marktplaats van de genade van de Vader? Ik antwoord: een Mens, de Mens Christus Jezus. En als Mens heeft Christus u verhoogd, mij verhoogd en ons in de hoogste rangorden gezet. Oorspronkelijk maakte Hij ons een weinig minder dan de engelen. Nu heeft Hij ons, Zijn uitverkorenen, ondanks onze val in Adam gekroond met heerlijkheid en eer. Hij heeft ons aan Zijn rechterhand in de hemel gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

			3. Maar laten we, mijn broeders, een liefelijker beeld dan dit nemen. Waarom werd Hij uit het volk gekozen? Zeg het, mijn hart! Wat is de eerste reden die u te binnen schiet? Want de gedachten van het hart zijn de beste gedachten. Gedachten die uit het hoofd komen, zijn vaak niets waard. De gedachten van het hart echter, de diepe overpeinzingen van de ziel, zijn van even onschatbare waarde als de parels van Hormuz.  Als een niet heel begaafde dichter liederen uit z’n hart laat stromen, zullen die de snaren van mijn ziel meer beroeren dan de levenloze producten die alleen uit het verstand voortkomen. Dus christen, wat denkt u dat de liefelijke reden voor de verkiezing van uw Heere is, Die er Een uit het volk is? Is het dit niet dat Hij mijn Broeder kan zijn door die gezegende bloedband die uit verwantschap voortkomt? Wat voor een relatie is er toch tussen Christus en de gelovige! De gelovige kan zeggen:

			Er is er Een boven alle anderen
Die de naam van Vriend zeer verdient.
Hij heeft meer lief dan een broeder:
trouw, vrij en zonder einde.

			Ik heb een grote Broer. Ik heb soms jongens in de straat horen zeggen dat zij het aan hun broer zouden gaan vertellen. Zelf heb ik dit ook vaak gezegd als de vijand mij aanviel: ‘Ik zal het mijn Broer in de hemel vertellen.’ Ik mag dan arm zijn, maar ik heb een rijke Broer. Ik heb een Broer, Die Koning is. Ik ben een broer van de Vorst over de koningen van de aarde. Zal Hij toestaan dat ik verhonger of nood en gebrek heb terwijl Hij op de troon zit? Nee, Hij heeft mij lief. Hij heeft vaderlijke gevoelens voor mij. Hij is mijn Broer.

			Maar meer nog: bedenk gelovige, dat Christus niet alleen uw Broeder, maar ook uw Man is. ‘Want uw Maker is uw Man, HEERE van de legermachten is Zijn Naam.’ (Jes. 54:9) Een vrouw is blij als zij met haar hoofd tegen de brede borst van haar man kan leunen, in de vaste zekerheid dat zijn armen sterk genoeg zijn om voor haar te werken of om haar te verdedigen, dat zijn hart steeds van liefde voor haar klopt en dat alles wat hij heeft en alles wat hij is aan haar behoort als de deelgenoot van zijn bestaan.

			Als ik door de invloed van de Heilige Geest weten mag dat die liefelijke verbinding tussen mijn ziel en Jezus, Die kostbaar is tot in eeuwigheid, tot stand gekomen is, zal dat zeker mijn hele ziel direct laten zingen. Het zal elk atoom van mijn gestel tot een dankbare lofzang voor Christus maken. Kom, laat ik terugdenken aan de tijd dat ik als een kind in mijn bloed lag, uitgeworpen in het open veld. Laat mij dat opmerkelijke moment weer voor de geest roepen toen Hij zei: ‘Leef!’ Laat ik nooit vergeten dat Hij mij opgevoed heeft, mij geoefend heeft en dat Hij mij op een dag in gerechtigheid zal huwen en mij in het paleis van Zijn Vader met een bruiloftskroon zal kronen. Het is een onuitsprekelijke zaligheid! Het verbaast me niet dat de gedachte mijn woorden doet struikelen als ik haar wil uitspreken. Christus is er Een van het volk, opdat Hij nauw met u en met mij verbonden zou zijn, opdat Hij onze Goël, onze Verwant, onze naaste familie zou zijn.

			Eén met zondaren door de band van het bloed
is onze Jezus naar de heerlijkheid gegaan.
Hij heeft al Zijn vijanden naar de verwoesting geslingerd:
zonde, satan, aarde, dood, hel, de wereld.

			Heilige, hang deze gedachte als een ketting van diamanten om de hals van uw herinnering. Doe hem als een gouden ring aan de vinger van het geheugen en gebruik hem als het eigen zegel van de Koning. Stempel daarmee de smeekbeden van uw geloof met het vertrouwen op verhoring.

			4. Maar nu dient een ander gedachte zich aan. Christus is uit het volk gekozen opdat Hij onze noden kennen zou en met ons mee zou kunnen voelen. U kent het oude gezegde dat de ene helft van de wereld niet weet hoe de andere helft leeft. Dat is zeer waar. Ik geloof dat sommige rijken er geen besef van hebben wat het leed van de armen ook maar zou kunnen zijn. Zij hebben er geen idee van hoe het is om voor het dagelijks brood te werken. Zij hebben er een heel flauwe notie van wat de stijging van de broodprijs betekent. Zij weten daar allemaal niets van, en als we mensen de macht geven die niet uit het volk zijn voortgekomen, begrijpen zij niet hoe zij ons moeten regeren.

			Maar onze grote en heerlijke Jezus Christus is er Een uit het volk en daarom kent Hij onze noden. Voor ons onderging Hij verzoeking en pijn en verdroeg Hij ziekte, want toen Hij aan het kruis hing, veroorzaakte de verzengende hitte van de snikhete zon een brandende koorts. Vermoeidheid heeft Hij verdragen, want Hij zat vermoeid neer bij de bron. Armoede kent hij, want soms had Hij geen brood om te eten, behalve dat brood waar de wereld niet van weet. Wat het is om dakloos te zijn, dat weet Hij ook. De vossen hadden holen en de vogels des hemels hadden nesten, maar Hij had niets om Zijn hoofd op te leggen.

			Mijn christenbroeder, waar u ook heengaat, Christus is er al voor u geweest, met uitzondering van de zondige plekken. In de donkere vallei van de schaduw van de dood zou u Zijn bloedige voetstappen kunnen zien, voetstappen die door geronnen bloed zijn getekend. Zelfs bij de diepe wateren van de aanzwellende Jordaan zult u, als u dicht bij de rivierkant komt, zeggen: ‘Daar staan voetstappen van een mens, van wie zijn die?’ Als u zich bukt, zult u de afdruk van een spijker erin ontdekken en u zult zeggen: ‘Dat zijn de voetstappen van die gezegende Jezus.’ Hij was er voor u, Hij heeft de weg effen gemaakt. Hij is het graf binnengegaan om van de groeve een koninklijke slaapkamer van het vrijgekochte geslacht te maken, de klerenkast waar zij de kleding van de arbeid in wegleggen, om de gewaden van de eeuwige rust aan te doen. Naar welke plaats wij ook gaan, de Engel van het Verbond is er ons voorgegaan. Welke last wij ook te dragen hebben, eerst is hij op de schouders van Immanuël gelegd. 

			Zijn weg was veel ruwer en donkerder dan de mijne.
Christus mijn Heere leed, zou ik dan morren?

			Ik spreek tot hen die in grote beproeving verkeren. Geliefde medereiziger, houd moed! Christus heeft de weg geheiligd en Hij heeft van de nauwe weg de koninklijke weg ten leven gemaakt.

			Nog één gedachte en dan zal ik naar het derde punt gaan. Er is daar een arme ziel die ernaar verlangt om tot Jezus te komen. Maar hij heeft een zware worsteling, omdat hij bang is dat hij niet op de goede manier tot Christus komen zal. Ik ken veel christenen die zeggen: ‘Ik hoop dat ik tot Christus gekomen ben, maar ik ben bang dat ik niet op de goede manier ben gekomen.’ Er staat bij een van de gezangen uit de collectie van die goede meneer Denham een kleine voetnoot. Daarin zegt hij: ‘Sommige mensen zijn bang dat zij niet op de juiste manier tot Christus komen. Wel, niemand kan komen tenzij de Vader hem trekt. Daaruit begrijp ik dat zij, mochten zij komen, niet op een verkeerde wijze komen kunnen.’

			Zo vat ik het ook op. Mochten mensen tot Christus komen, dan moeten zij wel op de goede manier komen. Dit is iets waar u over kunt nadenken, arme zondaar. Waarom bent u bang om te komen? ‘O’, zegt u, ‘ik ben zo’n grote zondaar. Christus zal mij niet genadig zijn.’ U kent mijn gezegende Meester niet, Zijn liefde is groter dan u denkt. Ik was ooit slecht genoeg om hetzelfde te denken, maar ik heb ontdekt dat Hij duizend keer vriendelijker is dan ik dacht. Ik zeg u, Hij is zo vol liefde, zo genadig, zo vriendelijk. Nooit was iemand half zo goed als Hij. Hij is vriendelijker dan u zich voorstellen kunt. Zijn liefde is groter dan uw angsten en Zijn verdiensten hebben de overhand over uw zonden.

			Maar u zegt nog steeds: ‘Ik ben bang dat ik niet op de goede wijze zal komen, ik denk dat ik niet de goede woorden zal gebruiken.’ Ik zeg u waarom u dat denkt: omdat u er niet aan denkt dat Christus uit het volk genomen is. Mocht Hare Majesteit mij morgenochtend ontbieden, dan zou ik me zeker veel zorgen maken over het pak dat ik zou aantrekken, over de manier waarop ik bij haar naar binnen zou gaan en hoe ik de hofetiquette in acht zou nemen enzovoort. Maar als een van mijn vrienden mij zou vragen om te komen, zou ik hem direct gaan opzoeken, want hij is er een uit het volk en ik ben op hem gesteld.

			Sommigen van u zeggen: ‘Hoe kan ik tot Christus gaan? Wat moet ik zeggen? Welke woorden moet ik gebruiken?’ Als u naar iemand zou toegaan die een hogere positie heeft dan uzelf, zou u dat terecht kunnen zeggen. Christus is er echter Een uit het volk. Ga zoals u bent, arme zondaar, in uw vodden en gewoon in uw vuil, in al uw slechtheid. Ga precies zoals u bent. O, in uw geweten getroffen zondaar, kom tot Christus! Hij is er Een uit het volk. Als de Geest u een besef van zonde gegeven heeft, ga dan niet nadenken over de manier waarop u komen moet. Kom hoe dan ook, kom met gekerm, kom met gezucht, kom met tranen. Als u komen wilt, zal elke manier van komen goed genoeg zijn, want Hij is er Een uit het volk. ‘De Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom!’ (Openb. 22:17)

			Hier kan ik de verleiding niet weerstaan om een voorbeeld te gebruiken. Ik heb wel eens over karavanen in de woestijn gehoord. Wanneer ze gebrek aan water hebben en bang zijn dat ze geen water zullen vinden, hebben zij de gewoonte om een kameel met berijder vooruit te zenden. Op een kleine afstand volgt een andere, die weer op korte afstand gevolgd wordt door nog een andere. Zodra de eerste man water vindt, roept hij luid, haast nog voordat hij zich neerbuigt om te drinken: ‘Kom!’ De volgende hoort die stem en herhaalt het woord ‘Kom!’, en degene die daar dan weer achter komt, neemt de roep over: ‘Kom!’, totdat de hele woestijn echoot van het woord: ‘Kom!’ Zo is het ook in dat vers. ‘De Geest en de bruid zeggen (het eerst van allen): ‘Kom!’, en laat hij die het hoort, zeggen: ‘Kom!’ En laat hij die dorst heeft, komen. Laat hij die wil, het water des levens nemen om niet.´ Met dit beeld rond ik ons overzicht van de redenen voor de verkiezing van Christus Jezus af.

			III. Nu ga ik afsluiten met Zijn verhoging. ‘Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd.’ Terwijl ik over deze verhoging spreek, zal het u nog wel voor de geest staan dat daadwerkelijk alle uitverkorenen in de Persoon van Christus verhoogd zijn. Want alles wat Christus is en alles wat Christus heeft, is van mij. Als ik een gelovige ben, ben ik alles wat Hij in Zijn verhoogde Persoon is, want ik ben gemaakt om samen met Christus in de hemelen te zijn.

			1. Allereerst was het, lieve vrienden, al een grote verhoging voor het lichaam van Christus om tot de vereniging met de godheid verhoogd te worden. Dat was een eer die niemand van ons ooit zal kunnen ontvangen. Wij hoeven de hoop dat dit lichaam ooit met een godheid verenigd wordt, niet te koesteren. De vleeswording heeft één keer plaatsgevonden. Niet meer dan één keer. Van geen enkel ander mens kan gezegd worden: ‘Hij was één met de Vader en de Vader was één met Hem.’ Over geen enkel ander mens zal er gezegd worden dat de godheid in Hem woonde en dat God in Zijn vlees geopenbaard werd, dat Hij door de engelen gezien is, dat Hij door de Geest gerechtvaardigd werd en dat Hij opgenomen is in heerlijkheid.

			2. Opnieuw: Christus is verhoogd door Zijn opstanding. Ik was graag die graftombe van onze Zaligmaker ingeslopen. Ik stel me voor dat het een grote kamer was. Daarbinnen stond een massieve marmeren sarcofaag. Waarschijnlijk lag er een zwaar deksel op. Buiten de deur lag een grote steen en daarvoor hielden de bewakers de wacht. Drie dagen sluimerde die Slaper daar. Ik zou dat deksel eraf hebben willen tillen en naar Hem hebben willen kijken. Bleek lag Hij daar. Op Hem bevonden zich strepen van bloed die door de zorgzame vrouwen die Hem begraven hadden, niet allemaal weggewassen waren. 

			De dood schreeuwde juichend: ‘Ik heb Hem gedood, het zaad van de vrouw dat mij zou vernietigen, is nu mijn gevangene!’ Wat lachte de dood grimmig! Wat tuurde hij door zijn benige oogleden toen hij zei: ‘Ik heb die pochende Overwinnaar in mijn greep.’

			‘O’, zei Christus, ‘maar nu heb Ik u!’ Hij sprong overeind, het deksel van de sarcofaag ging omhoog en Hij, Die de sleutel van de dood en de hel heeft, greep de dood en vermorzelde diens ijzeren beenderen, smeet hem op de grond en zei: ‘Dood, Ik zal uw plaag zijn, hel, Ik zal uw verwoesting zijn.’ Hij kwam naar buiten en op hun beurt vluchtten de wachters. Ontstellend in heerlijkheid, stralend van licht, glanzend van goddelijkheid stond Hij daar voor hen. Toen werd Christus in Zijn opstanding verhoogd.

			3. Maar wat voor een verhoging ontving Hij toen Hij ten hemel voer! Hij ging de stad uit naar de heuveltop. Zijn discipelen vergezelden Hem terwijl Hij op het aangewezen moment wachtte. Let op Zijn hemelvaart! Terwijl Hij de hele kring vaarwel zei, ging Hij langzaam omhoog, zoals de nevel zich boven het meer kan verheffen of een wolk boven een dampende rivier. Omhoog zweefde Hij. Door Zijn eigen machtige opwaartse kracht en veerkracht steeg Hij op naar omhoog. Niet zoals Elia, die naar boven gedragen werd door vurige paarden. Ook niet zoals daarvoor nog Henoch, want van Jezus kon niet gezegd worden dat Hij er niet meer was omdat God Hem wegnam. Hij ging Zelf.

			Terwijl Hij daar gaat, is het alsof ik engelen uit de hemelse legerorden naar beneden zie kijken. Zij roepen: ‘Zie, de overwinnende Held komt eraan!’ Zo voltooit Hij Zijn reis door de hemelsferen. Hij nadert de poorten van de hemel. Engelen die Hem vergezellen roepen: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, zodat de Koning der ere kan binnengaan.’ (Ps. 24:9) De heerlijke menigte daarbinnen heeft nog maar nauwelijks de vraag ‘Wie is de Koning der heerlijkheid?’ gesteld, als uit tienduizend maal tienduizenden tongen het antwoord als een oceaan van eensgezindheid rolt, die machtige muziekgolven tegen de paarlen poorten laat slaan en ze meteen laat opengaan: ‘De HEERE, sterk en geweldig, de HEERE, geweldig in de strijd.’ (Ps. 24:8) Zie, de grenzen van de hemel worden wijd opengegooid en de cherubim haasten zich om hun Vorst te ontmoeten.

			Zij brachten Zijn strijdwagen van verre
om Hem naar Zijn troon te dragen.
Zij klapten met hun zegepralende vleugels en zeiden:
‘Het werk van de Zaligmaker is volbracht.’

			Zie, Hij marcheert door de straten. Zie hoe koninkrijken en machten voor Hem neervallen! Aan Zijn voeten worden kronen gelegd en Zijn Vader zegt: ‘Goed gedaan, Mijn Zoon, goed gedaan!’, en de hemel echoot de roep: ‘Goed gedaan, goed gedaan!’ Omhoog klimt Hij naar die hoge troon, zij aan zij met God de Vader. ‘Ik heb een verkorene uit het volk verhoogd.’

			4. De laatste verhoging van Christus die ik noemen zal, is de verhoging die nog komen moet, wanneer Hij op de troon van Zijn vader David zal zitten en alle volken zal richten.

			U merkt dat ik de verhoging die Christus ontvangen zal wanneer Hij gedurende duizend jaar de Koning van deze wereld zijn zal, heb weggelaten. Ik erken dat ik die niet begrijp, en daarom laat ik die achterwege. Maar ik geloof dat Jezus Christus komen zal en op de troon van het oordeel zitten zal. ‘En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.’ (Matt. 25:32)

			Zondaar, u gelooft dat er een oordeel is, u weet dat het onkruid en de tarwe niet altijd samen kunnen blijven opgroeien, dat de schapen en de bokken niet altijd van dezelfde weide zullen eten. Weet u echter ook van de Mens Die u richten zal en weet u dat een Mens u richten zal? Ik zeg u: een Mens. Een Mens Die eens verworpen en veracht was.

			De Heere zal komen, maar niet op dezelfde manier
zoals Hij eens in eenvoud kwam: 
een nederige Man tegenover Zijn vijanden,
een vermoeide Man, vol van diepe smarten.

			O nee! Regenbogen zullen boven Zijn hoofd zijn en als teken van Zijn regering zal Hij de zon in Zijn rechterhand houden. Hij zal de maan en de sterren onder Zijn voeten leggen als het stof van de voetbank van Zijn troon, die uit dichte wolken van licht bestaan zal. De boeken zullen worden geopend, die grote boeken die de daden van zowel de levenden als de doden bevatten. Hoe zal die verachte Nazarener dan over al Zijn vijanden zegepralen. Geen hoon, geen schimpscheuten en geen spot meer, behalve de ellendige uitroep: ‘Verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit.’ (Openb. 6:16) U onder mijn toehoorders die nu met verachting naar Jezus en Zijn kruis kijkt, ik beef omwille van u. Vuriger dan een leeuw die zijn prooi achtervolgt, is de liefde wanneer zij vertoornd is. Verachters, ik waarschuw u voor de dag dat het kalme voorhoofd van de Man van smarten zich diep fronsen zal, wanneer de ogen die eens door dauwdruppels van medelijden vochtig werden bliksemen naar Zijn vijanden zullen vlammen en wanneer de hand die eens voor onze verlossing aan het kruis werd genageld de bliksemstraal voor uw verdoemenis vastgrijpen zal. Dan zal de mond die eens zei: ‘Kom naar Mij toe, u die vermoeid bent’ (Matt. 11:28), woorden uitspreken die luider en vreselijker zullen zijn dan de stem van de donder: ‘Ga weg van Mij, vervloekten!’ (Matt. 25:41) Zondaars, u denkt wellicht dat het een kleinigheid is om tegen de Man van Nazareth te zondigen. U zult echter ontdekken dat u door dit te doen de Man beledigd hebt Die de aarde in gerechtigheid richten zal. Voor uw opstand zult u golven van kwelling in een eeuwige oceaan van toorn moeten ondergaan. Dat God u moge verlossen van dat laatste oordeel! Ik waarschuw u ervoor.

			U hebt allemaal dat verhaal wel gelezen van die vrouw die op haar trouwdag de trap opliep en een oude kast zag. In haar vrolijkheid en pret stapte zij erin om zichzelf een uur te verbergen, zodat haar vrienden haar zouden gaan zoeken. Maar er lag een veerslot in een hinderlaag verborgen en dat sloot haar voor altijd op. Haar vrienden konden haar ook niet vinden, totdat ze jaren later die oude rommelkast verplaatsten en de botten van een skelet vonden, met hier en daar een ring met juwelen en andere mooie dingen. Zij was daar uit gekheid en vrolijkheid ingesprongen, maar was er voor altijd in opgesloten. Jongeman, pas op dat u niet voor altijd opgesloten wordt door uw zonde. Een vrolijk glas – dat is alles. ‘De stap van een ogenblik.’ Dat zei zij ook. Maar een geheim slot ligt in de aanslag. Eén bezoek aan dat beruchte huis, één afdwaling van de paden der rechtschapenheid, dat is alles. Zondaar, dat is alles. Maar weet u wel wat dat alles is? Het betekent voor eeuwig opgesloten te zijn. Wilt u dit mijden, o, luister dan naar mij – want ik heb nog maar een enkel ogenblik – terwijl ik u opnieuw vertel over de Man Die ‘de verkorene uit het volk’ was.

			Trotse mensen, ik heb u wat te zeggen! U, keurige mensen, van wie de voetstappen de grond niet mogen raken! U die met verachting op uw medestervelingen neerziet, trotse wormen die uw medewormen veracht omdat u iets toonbaarder gekleed bent! Wat denkt u hiervan? De Man uit het volk moet u redden, mocht u tenminste gered worden. De Christus uit de menigte, de Christus van de massa, de Christus van het volk, Hij moet uw Zaligmaker zijn! U moet zich bukken, trotse man! U moet zich buigen, trotse dame! U moet uw praal afleggen, want anders zult u nooit gered worden. De Zaligmaker van het volk moet immers uw Zaligmaker zijn.

			Maar tegen de arme bevende zondaar wiens trots verdwenen is, herhaal ik de troostende verzekering. Wilt u de zonde schuwen? Wilt u de vloek vermijden? Mijn Meester vertelt me dat ik deze morgen moet zeggen: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.’ (Matt. 11:28)

			Ik moet denken aan wat een goede oude heilige eens zei. Iemand praatte over de genade en liefde van Jezus en sloot dat af met te zeggen: ‘O, is dat niet verbazingwekkend?’ Zij zei: ‘Nee, helemaal niet!’ Maar ze zeiden dat dit wel zo was. ‘Maar’, zei ze, ‘dat kun je nu echt van Hem verwachten, dat kun je nu echt van Hem verwachten!’ U vraagt of u zoiets van iemand geloven kunt? ‘Ja’, zou het antwoord kunnen zijn, ‘dat is nou net Zijn aard.’ Zo kunt u misschien niet geloven dat Christus u zou redden, zo’n schuldig schepsel als u bent. Ik zeg u dat dit nu juist van Hem te verwachten is. Hij redde Saulus, Hij redde mij. Hij zou u kunnen redden. Ja, meer nog, Hij zal u redden. Want wie tot Hem komt, zal Hij zeker niet uitwerpen.

			Amen.

			Jezus, het voorbeeld van heilige 
lofprijzing

			Ik zal Uw Naam mijn broeders bekendmaken.
In het midden van de gemeente zal ik U prijzen.
U die de HEERE vreest, prijs Hem;
alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem;
heb ontzag voor Hem, alle nakomelingen van Israël.
Psalm 22:23, 24 (Eng. vert.)

			De laatste woorden van goede mensen achten wij heel hoog, maar wat voor waarde moeten hun laatste gedachten niet hebben! Als wij voorbij de poort van de spraak konden komen en de verborgen dingen konden zien die zich op het moment van hun afscheid in de stille kamers van hun ziel voltrekken, dan zouden we die openbaring buitengewoon waarderen. Want daar zijn gedachten die de tong niet kan en niet mag uiten. Er zijn daar diepe doorzoekingen van het hart die niet via lettergrepen en zinnen geuit kunnen worden. Als wij op de een of andere manier de diepste laatste gedachten van heilige mensen lezen konden, zouden we inderdaad bevoorrecht zijn.

			Wel, in de psalm die voor ons ligt en in onze tekstwoorden vinden we de laatste gedachten van onze Heere en Meester. Op een prachtige manier laten zij zien dat Hij door één hartstocht beheerst en geleid werd. Die allesbeheersende hartstocht, die bij Zijn sterven het allersterkst was, is de heerlijkheid van God. Toen Hij nog maar een kind was, zei Hij: ‘Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader?’ (Luk. 2:49) Gedurende heel Zijn werkende leven kon Hij zeggen: ‘De ijver voor Uw huis heeft mij verslonden.’(Joh. 2:17) ‘Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.’(Joh. 4:34) Toen Hij met Zijn handen en voeten aan het kruis vastgenageld Zijn laatste adem uitblies en Zijn lichaam en ziel in uiterste nood verkeerden, was de verheerlijking van God Zijn enige gedachte. In dat laatste zegenrijke moment voordat Hij Zijn ziel daadwerkelijk in de handen van Zijn Vader beval, snelden Zijn gedachten vooruit. Hij vond een gezegende rust in het vooruitzicht dat als gevolg van Zijn dood alle geslachten van de heidenen voor het aangezicht van de Heere zouden aanbidden en dat de Allerhoogste door een uitverkoren geslacht verhoogd zou worden.

			Konden wij onze krachten maar zo sterk op één ding richten, op dat ene, de heerlijkheid van God! God geve dat wij net zoals ooit iemand uit het verleden kunnen zeggen: ‘Eén ding doe ik’ (Fil. 3:14), en dat dit ene ding dan het hoofddoel van ons bestaan is, namelijk de verheerlijking van onze Schepper, onze Verlosser, de Vorst van ons hart.

			Deze morgen wil ik een geest van aanbiddende dankbaarheid in u opwekken. De afgelopen zondag spraken we over Christus als het Voorbeeld van langdurig gebed. Nu dacht ik dat het na een maand van zoveel genade gepast zou zijn om Hem als het Voorbeeld van dankbare lofprijzing voor te stellen en om u als grote gemeente te vragen Hem te volgen als Leider in de heerlijke oefening van het groot maken van de naam van Jehova.

			Weg met droefheid en verdriet!
Laat de geesten vol zijn van het vuur van de serafijnen,
de monden vol liederen, het hart vol blijdschap.
Laat de muziek steeds luider klinken. 

			Als wij over deze verzen gaan nadenken, wil ik uw aandacht allereerst vragen voor het voorbeeld dat onze Heere ons gegeven heeft: ‘Ik zal Uw Naam mijn broeders bekendmaken, in het midden van de gemeente zal ik U prijzen.’ In de tweede plaats zal ik u uitnodigen om acht te slaan op de vermaning van onze Heere: ‘U die de HEERE vreest, prijs Hem, alle nakomelingen van Jakob, vereer Hem; heb ontzag voor Hem, alle nakomelingen van Israël.’

			I. We beginnen met het voorbeeld van onze Heere. Jezus, ons Voorbeeld, brengt de eeuwige Vader op twee manieren lof. Allereerst brengt Hij lof door het bekendmaken van Gods Naam: ‘Ik zal Uw Naam mijn broeders bekendmaken.’ Ten tweede door de rechtstreekse en onmiddellijke lofprijzing: ‘In het midden van de gemeente zal ik U prijzen.’

			1. De eerste manier waarop onze gezegende Middelaar lof brengt aan de eeuwige Vader, is door het bekendmaken van Gods Naam. Mijn lieve vrienden, u weet wel dat Hij dit in Zijn onderwijs deed. Aan de mensen uit vroegere tijden was er al iets van Gods Wezen geopenbaard. God had tot Noach en Abraham gesproken, tot Izak en Jakob en in het bijzonder tot Zijn knecht Mozes. Het heeft Hem behaagd in de verschillende voorafbeeldingen, ceremoniën en verordeningen iets van Zichzelf te onthullen. Hij was bekend als Elohim, als Shaddai en als Jehova. Maar totdat Christus kwam, hebben de mensen nooit gezegd: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt.’ Met dit liefdevolle woord verkondigde de innig Geliefde aan Zijn broeders de Naam van Zijn Vader. De strengere eigenschappen van God zijn onthuld te midden van de donderslagen op de Sinaï, de golven van de Rode Zee, de rook van Sodom en de razernij van de zondvloed. De verhevenheid van de Allerhoogste is gezien door de profeten die door de Heilige Geest gedreven spraken. Zij hebben zich daarover verwonderd. De volle glans van vaderlijke liefde werd echter nooit gezien totdat zij van het gelaat van de Zaligmaker afstraalde en daar aanschouwd werd. ‘Wie Mij gezien heeft’, zei Jezus, ‘heeft de Vader gezien.’ (Joh. 14:9) Voordat zij Hem gezien hadden, hadden zij echter God niet als de Vader gezien. ‘Niemand komt tot de Vader’, zei Jezus, ‘dan door Mij.’ (Joh. 14:6) Zoals niemand tot God kan komen terwijl hij de uitgangen van zijn hart liefheeft of terwijl hij op de werking van zijn geloof vertrouwt, zo kan niemand met een verlicht verstand tot God komen behalve door de Zoon Christus.

			Wie het christendom verstaat, heeft een veel beter begrip van God dan wie alleen het judaïsme begrijpt. Lees het Oude Testament en u zult elke zin ervan waarderen en hem prijzen boven fijn goud. U zult echter nog steeds onrust en ontevredenheid voelen, want het zicht is versluierd en het licht is mat. Wend u dan tot het Nieuwe Testament en u zult ontdekken dat heel de volheid van de godheid lichamelijk in Jezus van Nazareth woont. Het hoogtepunt van de kennis is om u heen, het zicht is helder en duidelijk. Jezus is de Afdruk van de zelfstandigheid van Zijn Vader. Als u Hem gezien hebt, hebt u God geopenbaard in het vlees gezien. U zult deze aanblik van God zeker verwerven als u een van de broeders bent aan wie Jezus Christus door de Geest in Zijn onderwijs de Naam van Zijn Vader bekendmaakt.

			Maar onze Heere maakte Zijn Vader wellicht nog meer bekend door Zijn daden dan door Zijn woorden, want het leven van Christus toont alle eigenschappen van God in werking. Als u de zachtmoedigheid van God wilt kennen, krijgt u Jezus in het oog, Die zondaren ontving en met hen at. Als u Zijn neerbuigende ontferming wilt zien, aanschouw dan de liefdevolle Verlosser, Die de kleine kinderen in Zijn armen neemt en hen zegent. Als u zou willen weten of God rechtvaardig is, luister dan naar de woorden van de Zaligmaker als Hij de zonde aan de kaak stelt.

			Onderzoek dan Zijn eigen leven, want Hij is heilig, zonder gebrek, onbezoedeld en anders dan zondaren. Wilt u zowel de genade als de rechtvaardigheid van God kennen? Zie dan hoe die beide duidelijk worden in de tienduizenden wonderen die uit de handen van de Zaligmaker voortkomen en in het voortdurende meeleven dat uit het hart van de Verlosser komt. Ik kan niet bij alle voorvallen uit het leven van de Verlosser stilstaan. Ik kan u zelfs geen korte schets ervan geven. Laat het genoeg zijn om te zeggen dat het leven van Christus een voortdurende ontrafeling is van het grote geheimenis van de goddelijke eigenschappen. U kunt ervan verzekerd zijn dat de Vader is zoals Jezus. U hoeft niet voor de Vader terug te schrikken alsof Hij vreemd en onbekend zou zijn, want als u Christus gezien hebt, hebt u de Vader gezien. Als u de geschiedenis van de Man van smarten goed nagegaan bent en de geest ervan diep ingedronken hebt, zult u zo goed als het maar kan heel het karakter van God, Die gezegend is tot in eeuwigheid, verstaan.

			In Zijn dood heeft onze Heere God op de allergrootste wijze bekendgemaakt.

			Hier verschijnt Zijn gehele Naam volkomen.
Geen vernuft kan doorzien, geen rede kan naspeuren
welke letters het best geschreven zijn:
de macht, de wijsheid of de genade.

			Op Golgotha zien we het hoogtepunt van Gods glansrijke majesteit, hoewel het voor het natuurlijke oog lijkt alsof die door inktzwarte droefheid verduisterd werd. Daar leed Hij Die rechtvaardig was voor de onrechtvaardigen. Wilt u de strenge gerechtigheid zien die de Rechter van de hele aarde (zal Hij immers geen recht doen) voortdurend uitoefent? Wilt u gerechtigheid die de schuldigen niet spaart en die met vastberaden vijandschap op de zonde inbeukt omdat zij die niet verdragen kan? Aanschouw dan de handen, de voeten en de zijde van de Verlosser, Die karmozijnrood bloed laat stromen! Aanschouw Zijn hart, gebroken als door een ijzeren roede, in stukken geslagen alsof het een pottenbakkerskruik was. Luister naar Zijn roepen, let op de lijnen van verdriet die Zijn gezicht ontsieren. Aanschouw de beroering, de verwarring, de wervelwinden van doodsangst die als een kokende ketel in de ziel van de Verlosser gisten. Hier wordt de wraak van God aan de mensen geopenbaard, opdat zij die zullen zien maar niet zullen sterven, opdat zij die zullen aanschouwen en huilen, maar niet met tranen van wanhoop.

			Tegelijkertijd geldt: als u de genade van God wilt zien, waar kunt u die beter ontdekken dan in de dood van Jezus? Gods milddadigheid straalt in het licht, schittert in de regen en flonkert in de dauw. Ze bloeit in de bloemen waarmee het grasveld bezaaid is en ze rijpt in de gouden schoven van de herfst. Al Gods werken zijn vol van goedheid en waarheid. Zelfs op de zee staan de voetstappen van de weldadige Schepper. Dit is echter voor een schuldig, veroordeeld mens niet genoeg. Voor de ogen van hem die over de zonde heeft leren huilen, is de manier waarop de natuur de goedheid van God onthult niet te vergelijken met de manier waarop het licht dat van het kruis afstraalt dat doet. Het beste zicht op God wordt verkregen door Hem te zien als Degene Die Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem vrijwillig voor ons allen overgaf. ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God liefhebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad.’ (1 Joh. 4:10) ‘God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.’ (Rom. 5:8) Uw peinzende geest zal elke grote goddelijke hoedanigheid gemakkelijk in onze stervende Heere kunnen ontdekken. U hoeft alleen maar lang genoeg bij de wonderlijke plaatsen Gethsémané, Gabbatha en Golgotha te vertoeven om te zien hoe macht en wijsheid, genade en wraak op een vreemde manier samenkomen.

			Hij doorstak Zijn Zoon met de meest venijnige pijn
Om de gekochte zegening de mijne te laten zijn.

			Geliefden, de stervende Zaligmaker maakt de Naam van de Heere in het midden van de broeders bekend, en zo verheerlijkt Hij de Heere zoals geen enkel ander mens dat kan. Geen engelenharpen, geen vurig vlammende sonnetten van de cherubijnen kunnen God zo verheerlijken als de wonden en de pijn van de grote Plaatsvervanger toen Hij stierf om de genade en de gerechtigheid van Zijn Vader bekend te maken.

			Onze Heere ging door met het bekendmaken van de Naam van God onder Zijn broeders toen Hij uit de dood opstond. Hij deed dit letterlijk. Een van de eerste woorden die Hij zei, waren: ‘Ga naar Mijn broeders.’ Zijn boodschap was: ‘Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.’ (Joh. 20:17) Zijn leven op aarde van na de opstanding was maar kort, maar erg rijk en vol onderwijs en het toonde Gods trouw. Toen Hij ten hemel voer en de gevangenis gevangennam, openbaarde Hij de trouw en heerlijkheid van God nog meer. Het moet een plechtstatige dag zijn geweest toen de Zoon van God de paarlen poorten daadwerkelijk binnenging om de troon die binnen de hemelse muren staat, te bestijgen en om daar te blijven tot Zijn tweede komst. De geesten van de rechtvaardigen, die tot de volmaaktheid zijn gekomen, moeten van louter zaligheid dat zij Hem mochten zien van hun zetels opgerezen zijn. Zij hadden nooit eerder een Opgestane gezien. Twee waren er de hemel binnengekomen zonder de dood gezien te hebben, maar nog nooit was er iemand de heerlijkheid binnengekomen na uit de dood te zijn opgestaan. Hij was de Eerste van de onsterfelijke opstanding, ‘de Eersteling van hen die ontslapen zijn.’ (1 Kor. 15:20) Hoe hebben de engelen Hem aanbeden. Hoe hebben de heilige wezens zich over Hem verwonderd, terwijl

			God genadig door de mens heen scheen
en zoete heerlijkheid over hen allen verspreidde!

			Op die dag zagen de hemelse geesten de Heere zoals zij Hem daarvoor nog nooit gezien hadden. Eerder hadden zij God aanbeden, maar de zuivere godheid is van een buitengewone pracht. Die heilige vertrouwdheid waarmee zij nu de Heere Die in het vlees gekleed ging, begroetten, was hun eerder niet toegestaan. Zij waren nog nooit zo dicht bij Jehova geweest als nu. In Christus verborg God immers Zijn dodelijke pracht en droeg Hij de aanblik van een geliefde Vader en Broeder. Heerlijkheid had Hij in overvloed, zoveel als sterfelijke wezens maar dragen kunnen. Toch was die op zo’n liefelijke manier in de menselijkheid gehuld, dat God op een nieuwe en heerlijker wijze bekend werd gemaakt en dat de hemel van nieuwgeboren blijdschap weergalmde. 

			Wat denkt u als ik u zeg dat Christus’ werk in de hemel volgens mij voor een deel bestaat uit de verkondiging aan de volmaakte zielen? Hij vertelt hun wat Hij doorstond en hoe God Hem ondersteunde. Hij openbaart hun het verbond en al zijn ernstige verplichtingen: hoe de Heere het ingesteld heeft, hoe Hij het door borgstelling onherroepelijk gemaakt heeft en het op een eeuwige schikking gefundeerd heeft, opdat er een altijddurende genade uit zou kunnen voortvloeien. Als het nu eens niet waar is dat er in de hemel niet gepreekt wordt! Als Christus daar nu eens de Prediker is en daar zo spreekt zoals nog nooit een mens gesproken heeft! Als Hij daar nu eens Zijn heiligen voor altijd onderwijst! Dan kunnen zij aan overheden en machten de veelvoudige wijsheid van God zelfs nog overvloediger bekendmaken, de wijsheid, die zowel in Hem als in hen geopenbaard is, in hen als de leden, in Hem als het Hoofd. Mocht dit zo zijn, dan zou het volgens mij een liefelijke vervulling zijn van de eed die onze Zaligmaker stervend deed: ‘Ik zal Uw Naam mijn broeders bekendmaken.’

			Het is zeker, broeders, dat onze Heere Jezus Christus ook nu nog deze eed in vervulling laat gaan door de verspreiding van Zijn Evangelie op de aarde. Zeg me niet dat het Evangelie God wel bekendmaakt, maar dat Jezus dat niet doet. Ik wil u eraan herinneren dat het Evangelie God niet bekendmaakt zonder dat Jezus Christus met het Evangelie daarbij aanwezig is. ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld’ (Joh. 21:20), dat is het ware leven en de kracht van het Evangelie. Neem de aanwezigheid van Christus weg en dan zullen alle leerstukken, alle voorschriften en alle uitnodigingen van het Evangelie deze blinde generatie, deze hardvochtige menigte, niets over God bekendmaken. Echter, waar Jezus door Zijn Geest is, daar wordt de Vader door het Woord bekendgemaakt.

			Mijn broeders, dit grote gebeuren zal verder gaan. Door de gehele huidige bedeling heen zal Christus God bekendmaken aan de mensenkinderen, in het bijzonder aan de uitverkoren mensen, Zijn eigen broeders. Dan zullen die latere dagen komen, de dagen waarover we zo weinig weten, maar waar we zoveel van verwachten. In dat verheven tijdperk zal God ongetwijfeld op het allergrootst bekendgemaakt worden, want er is gezegd: ‘Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen.’ (Openb. 21:3) Van dat tijdperk van licht zal Jezus de Zon zijn. De grote Onthuller van God zal nog steeds de Zoon van Maria, de Man van Nazareth, de Wonderlijke, de Raadgever, de almachtige God, de eeuwige Vader en de Vredevorst zijn. Elk van ons zal de geur van Zijn Naam overal in het rond vertellen, totdat Hij komen zal. Dan zullen we niet meer hoeven te zeggen, de een tot de ander: ‘Ken de Heere’, want allen zullen Hem kennen, van de kleinste tot de grootste. Zij zullen de Heere kennen, omdat zij Christus kennen en Jehova in de Persoon van Zijn Zoon Jezus Christus hebben gezien.

			Ik kan dit gedeelte niet afronden zonder u te smeken om dat kostbare woord van onze Meester, ‘Ik zal Uw Naam mijn broeders bekendmaken’, als een schat te bewaren.

			Nu is Hij voor Wie de engelen buigen
Onze Verwant, nu onze Broeder
is Hij voor wie de engelen buigen.
Ze verenigen zich met ons om Zijn Naam te prijzen,
maar voor ons betekent Hij het meest.

			‘Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad.’(Hebr. 2:14) ‘Immers, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders te noemen.’ (Hebr. 2:11) De broeders van de Zaligmaker zullen in Christus God kennen. U die één bent met Jezus, u die in hetzelfde huisgezin aangenomen bent, die door Zijn leven wedergeboren en levend gemaakt bent, u die door een onlosmakelijke band samengevoegd bent, u zult de Heere zien.

			Ik zeg ‘een onlosmakelijke band’, want een vrouw kan gaan scheiden, maar tussen broeders kan er van scheiding geen sprake zijn. Ik heb nog nooit van enige goddelijke of menselijke wet gehoord die een mens kan ontbroederen. Dat kan niet. Als een man mijn broer is, is hij dat en zal hij dat zijn, ook al gaan hemel en aarde voorbij. Ben ik Jezus’ broeder? Dan ben ik een mede-erfgenaam, samen met Hem. Ik zal delen in alles wat Hij heeft en in alles wat God Hem schenkt. Zijn Vader is mijn Vader, Zijn God mijn God. Vier feest, mijn broeders, vanwege dit beminnelijke Vlees en ga uw weg in de kracht ervan. Dan zult u de beproevingen van de aarde met meer geduld kunnen verdragen.

			Bij dit punt kan ik het voorbeeld van onze Heere slechts kort aanstippen voordat ik verderga. Dit is het: als de Heere Jezus Christus God in het bijzonder aan Zijn broeders bekendmaakt, laat het dan, tot eer van Jehova, uw en mijn zaak zijn om overal te vertellen wat we weten over de verhevenheid en de weergaloze heerlijkheid van God. Laten wij dat in het bijzonder aan onze familie, aan ons gezin en onze buren vertellen. En omdat alle mensen in zekere zin onze broeders zijn, laten wij over Jezus spreken, welke plaats ons ook is toebedeeld.

			Maar o, wat zijn onze lofprijzingen zwak!
’t Is zeker dat de hemelen zich erover verbazen
dat wij die in Zijn rijkste liefde delen
vaak zo koud en onbewogen blijken.

			Hoeveel keer heeft u de lieve Zaligmaker deze week bij uw vrienden aangeprezen? Hebt u het ook maar één keer gedaan? In het openbaar doe ik het vaak, maar ik wilde dat ik het vaker zomaar spontaan en persoonlijk deed tegen degenen met wie ik onderweg gemeenschap zou kunnen hebben. Ongetwijfeld hebt u van de week gemopperd of over uw buren gepraat of een klein schandaaltje verder verspreid, of misschien heeft u oppervlakkig of lichtzinnig gepraat. Het is zelfs mogelijk dat er in uw spreken onzuiverheid voorkwam. Zelf de taal van een christen is niet altijd zo zuiver als zou moeten. Hoeveel wijzer zouden wij zijn als wij onze ademhaling zouden sparen om God ermee te prijzen! Hoeveel heiliger zouden we zijn als onze mond de hele dag met de lof en de eer van de Heere gevuld was! Wat voor goeds zouden wij niet bereiken als wij slechts zouden spreken over wat Jezus gedaan heeft. Elk mens spreekt immers over wat hij liefheeft. Over hun eigen bedenksels en hun eigen blijdschap kunnen de mensen maar moeilijk hun mond houden. Spreek goed, getrouwen, over de Naam van de Heere. Ik bid u, wees niet doof voor Degene Die het zo verdiend heeft dat u Hem prijst. Neem u echter deze morgen voor: ‘Ik zal Uw Naam mijn broeders bekendmaken.’

			2. De tweede manier waarop onze Meester in deze tekst God lof brengt, is meer direct van aard: ‘In het midden van de gemeente zal Ik U prijzen.’ Verbeeld ik het me maar of betekent deze tekst werkelijk dat de Heere Jezus Christus als Mens de eeuwige God in de hemel aanbidt en verheerlijkt? Dat Hij in feite de grote Leider van de hemelse aanbidding is? Heb ik het mis als ik zeg dat zij allen buigen wanneer Hij als Priester de Heere aanbidt en dat zij allen hun stem verheffen als Zijn heilige psalmgezang klinkt? Is Hij de Hoofdmuzikant van de hemel, de Leider van het heilige koor? Geeft Hij de maat aan voor alle halleluja’s die in het heelal klinken? Ik denk het. Ik denk dat Hij dit bedoelt met deze woorden: ‘In het midden van de gemeente zal Ik U prijzen.’ Als God wordt Hij voor altijd geprezen, is Hij ver boven elke aanbidding verheven en wordt Hijzelf voor altijd aanbeden. Echter, ik denk dat Hij als Mens, als het Hoofd van de verloste mensheid, als de Priester van de allerhoogste God Die leeft tot in eeuwigheid, Jehova looft in de hemel. Het hoort zeker bij het ambt van het Hoofd om te spreken en om de heilige vreugden en het vrome streven van het hele lichaam dat Hij vertegenwoordigt, gestalte te geven.

			Is Jezus Christus niet ook de Liefelijkste van alle zangers van alle gemeenten op aarde? Ik denk er graag aan dat de gebeden die wij op aarde bidden niet alleen naar God gaan, maar dat onze grote Hogepriester er is om onze smeekbeden samen met Zijn eigen smeekbeden te offeren. Zo ook als wij op aarde zingen. Is Jezus Christus niet in het midden van de gemeente en verzamelt Hij niet alle noten die van oprechte lippen komen om ze in een gouden wierookvat te doen, zodat zij als kostbare wierook opstijgen voor de troon van de oneindige Majesteit?

			Hij is dus de grote Zanger, meer dan wij dat zijn. Hij is de belangrijkste Bespeler van onze strijkinstrumenten, de grote Dirigent van de ware muziek. De aanbidding van de aarde gaat door Hem tot God omhoog en Hij, Hij is de algemeen aanvaarde bedding waardoor alle lofprijzing van het verloste heelal kan gaan.

			Ik zie verwachtingsvol uit naar de dag – ik hoop dat wij allen daarnaar verlangen – waarop de doden zullen opstaan. De dag waarop de zee en het land de kostbare lichamen van de heiligen zullen teruggeven en waarop de verheerlijkte zielen zullen afdalen om hun vernieuwde lichamen te ontvangen. Dan zullen wij die nog levend zijn overgebleven, veranderd worden en onsterfelijk worden gemaakt. Dan zal de Koning Zelf geopenbaard worden. Dan zal de as van onze vijanden onder onze voeten vertrapt worden. Satan zal gebonden zijn en onder de voeten van de grote aartsengel Michaël worden gehouden. De overwinning zal aan de kant van de waarheid en gerechtigheid zijn. Wat een halleluja zal er dan vanaf het land, de zee en de vergelegen eilanden galmen. Halleluja! Halleluja! Halleluja! Want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden! (Openb. 19:6)

			Wie zal er dat lied leiden? Wie zal er op die dag van overwinning de Eerste zijn om God te prijzen? Wie zal er als Eerste met de palmtak van de overwinning zwaaien? Wie anders dan Hij Die de Eerste in het gevecht en de Eerste in de overwinning was? Hij Die de wijnpers alleen getreden heeft en Die Zijn kleren gekleurd heeft met het bloed van Zijn vijanden, Hij Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? (Jes. 63:1) Zeker, dat is Hij Die in het midden van de jubelende menigte is, Die eens strijdvaardig was en toen triomfeerde. Hij zal de Naam van Jehova voor altijd en altijd groot maken en aanbidden. Heeft Hij Zelf niet gezegd: ‘Ik zal U loven in een grote gemeente’? (Ps. 22:26) 

			Wat betekent die moeilijk te begrijpen uitspraak: ‘Daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven’? (1 Kor. 15:24) Wat betekenen deze duistere woorden: ‘En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn’? (1 Kor. 15:28)

			Wat het ook moge betekenen, het leert ons dat de kroon en de regering van de Middelaar slechts tijdelijk zijn en dat het de bedoeling is dat ze duren totdat Jezus alle heerschappij en alle macht en kracht neer zal leggen en de heerschappij van God algemeen erkend zal worden. Jezus kan geen afstand doen van Zijn goddelijkheid, maar de heerschappij die Hij als Middelaar had, zal Hij teruggeven aan Hem bij Wie die vandaan kwam. In die laatste plechtstatige daad, waarin Hij de Vader de scepter die alles onderwerpt zal teruggeven, zal God tot op de meest wonderlijke hoogte geprezen worden, veel hoger dan een mens begrijpen kan. Wij wachten en waken tot dit gebeuren zal. We zullen het op de daartoe bestemde tijd aanschouwen.

			Geliefde vrienden, ook in dit tweede gedeelte vinden wij een voorbeeld. Laten wij proberen God op een rechtstreekse manier te loven. Wij horen op z’n minst elke dag een kleine tijd in aanbiddende overdenking door te brengen. Onze persoonlijke vroomheid is eigenlijk niet compleet als die alleen uit gebed bestaat. Hoort daar geen lofprijzing bij? Zing, als dat mogelijk is, elke dag een gezang. Wellicht verkeert u niet in de positie om hardop te zingen of in ieder geval luid en duidelijk. Maar dan zou ik neuriën, als ik u was. Velen van u, arbeiders, hebben genoeg tijd om een dom lied te zingen, waarom kunt u dan geen ruimte vinden voor de lofprijzing aan God? Laten wij Hem elke dag prijzen, zodra onze ogen in de morgen opengaan en als de gordijnen voor de nacht worden dichtgetrokken. Ja, te middernacht als wij op een plechtig uur aan het waken zijn, laat het hart dan de heilige wierook ontsteken en die aan de Heere, Die leeft tot in eeuwigheid, aanbieden.

			Laten wij er ook op letten dat onze lofprijzing in het midden van de gemeente steeds wanneer wij in Gods huis komen, niet louter lippentaal is, maar taal van het hart. Laten wij allen zingen en dan wel zo dat God Zelf ons horen zal. Wij hebben meer nodig dan lieflijke geluiden die niet verder reiken dan sterfelijke oren. Wij willen de diepe melodieën die uit het hart voortkomen en die de oren van de onsterfelijke God binnengaan. 

			Volg dus Jezus na in deze tweevoudige lofprijzing, in het bekendmaken van God en in het brengen van rechtstreekse lofprijzing aan Hem.

			II. Mijn tijd is bijna om, terwijl ik nog zoveel tijd nodig heb, want nu kom ik bij het tweede punt, de vermaning van onze Heere.

			Mijn geliefde broeders en zusters, volg mij in ernst en volg mij dan ook daadwerkelijk. De vermaningen van het tweede vers zijn gericht aan hen die God vrezen, aan hen die ontzag voor Hem hebben, die er beducht voor zijn om Hem te krenken, die het bewustzijn van Zijn aanwezigheid in hun dagelijks leven met zich meedragen, die zich tegenover Hem gedragen zoals gehoorzame kinderen tegenover een vader. Verder is deze vermaning gericht aan het nageslacht van Jakob, aan hen die een verbond met God hebben, aan hen die de linzensoep veracht en het eerstgeboorterecht verkozen hebben, aan hen die hoewel zij moesten slapen met een steen als kussen, toch de hemel geopend hebben gezien en een openbaring van God gehad hebben. Zij is gericht aan al degenen die weten wat volharding in het gebed betekent, aan hen die in al hun moeilijkheden hebben ontdekt dat deze dingen niet tegen hen zijn, maar voor hen een eeuwig goed uitwerken. Want nu leeft Jezus en zij zullen Hem zien voordat zij sterven.

			Daarboven is dit ook nog gericht aan het nageslacht van Israël, aan hen die eens in Egypte waren in een geestelijke gevangenschap. Zij zijn uit de gevangenis gevoerd, door de wildernis geleid, met het hemelse manna gevoed en zij hebben gedronken uit de levende Rots. Dit is ook gericht aan hen die de ene God aanbidden en Hem alleen, die hun afgoden wegdoen en ernaar verlangen dat men hen altijd gehoorzaam aan de wil van de Meester zal aantreffen.

			Tot hen wordt in de eerste plaats gezegd: ‘Prijs Hem.’ Prijs Hem met uw stem. Ik wilde dat elk kind van God er in elke gemeente grote moeite voor deed om God zowel met zijn mond als met zijn hart te prijzen. Weet u, ik heb iets opgemerkt. Ik heb in het dagboek van mijn geheugen neergekrabbeld dat u het beste zingt wanneer u het meest geestelijk bent. Afgelopen maandagavond was het zingen veel beter dan op zondagavond. U hield beter de maat en beter de wijs. Niet omdat de wijs gemakkelijker was, maar omdat u met meer ernst dan gewoonlijk gekomen was om God te aanbidden. Daarom werden mijn oren en mijn hart niet, zoals op sommige andere momenten, door onordelijk gezang gepijnigd. Ja, sommigen van u interesseert het zo weinig om de Heere uw beste muziek te geven dat u een halve noot achterloopt op de rest. Anderen van u zingen behoorlijk valse noten en sommigen van u maken zelfs helemaal geen geluid.

			Ik heb er een hekel aan om een plaats van gebed binnen te gaan waar een half dozijn mensen staat te zingen tot lof en heerlijkheid van henzelf, en waar de rest staat te luisteren. Ik houd van het goede idee om iedereen te laten zingen, te laten zingen op zijn best, met zorgvuldigheid en vanuit zijn hart. Als u in artistiek opzicht niet zingen kunt, maakt u zich daar dan geen zorgen om. U zult het goed genoeg doen als u vanuit uw hart zingt, als u er aandacht aan besteedt en als u uw gezang niet langzaam afdraait als een muziekmachine, die mechanisch beweegt omdat hij nu eenmaal opgewonden is. Met een klein beetje aandacht brengt het hart de kunst met zich mee. Het hart dat ernaar verlangt om te loven, zal de stem beetje bij beetje leren om de maat en de wijs te houden. Ik zou willen dat het gezang in onze eredienst van de beste kwaliteit zou zijn. Ik geef niet om muzikale opschik of om aardigheidjes in liederen en gezangen. Voor wat instrumentale muziek betreft, ik vrees dat die het zingen van de gemeente vaak verwoest. Ook al kon ik een huis dat nog twintig keer zo groot was als dit bevolken met mensen die de verfijnde muziek maakten waarin sommige kerken hun vreugde vinden, dan nog verhoede God dat ik daarnaar zou grijpen. Laten wij er echter wel samen zo goed en zo ordelijk mogelijk zingen. Laten de heiligen samenkomen met het hart in de beste stemming, de stem goed gestemd en laat hen erop letten dat er geen onordelijkheid of wanklank in de publieke dienst aan de Allerhoogste te vinden zal zijn.

			Let erop dat u God ook in uw geest prijst. De grootste lofprijzing die opstijgt tot voor de troon is de lofprijzing die uit stille overdenking en eerbiedige gedachten voortkomt. Ga eens zitten en overdenk de grootheid van God, Zijn liefde, Zijn macht, Zijn trouw, Zijn heerschappij. Wanneer uw ziel languit voor Zijn Majesteit buigt, zult u Hem geprezen hebben, hoewel u geen geluid voortgebracht hebt. 

			Loof God ook door uw daden, door uw offer aan Hem uit uw bezit, uw offer dat u week na week van uw goederen brengt. Dat is ware lofprijzing, die veel minder snel huichelachtig is dan dankbaarheid die slechts door woorden geuit wordt. ‘U die de Heere vreest, prijs Hem.’

			De tekst voegt hieraan toe: ‘verheerlijk Hem, nageslacht van Jakob.’ Dit is een andere manier om hetzelfde te zeggen. Verheerlijk God, dat betekent: laat aan anderen Zijn heerlijkheid weten. Laten zij haar leren kennen door wat u zegt, maar laat hen er in het bijzonder van weten door wie u bent.

			Verheerlijk God in uw zaak, in uw ontspanning, in uw winkels en in uw gezinnen. Verheerlijk de Heere in wat u ook maar eet en drinkt. Draag bij de meest gewone daden van het leven het gewaad van uw heilige roeping en handel als een koninklijk priesterschap dat de Allerhoogste dient. Verheerlijk uw Schepper en Verlosser. Verheerlijk Hem door te proberen het Evangelie te verspreiden, het Evangelie dat Hem verheerlijkt. Maak Christus groot door mensen uit te leggen hoe zij vrede zullen vinden door in Hem te geloven. Verheerlijk God door zelf moedig op Zijn Woord te vertrouwen, ook als God u beproevende omstandigheden toeschikt, en ook boven alle verdenkingen en wantrouwen uit. Niets kan God meer verheerlijken dan een geloof als dat van Abraham, dat niet uit ongeloof over de belofte struikelt. Worstelend geslacht van Jakob, let erop dat u niet van het verheerlijken van uw God afvalt.

			Tot slot zegt de tekst: ‘Vrees Hem’, alsof dit een van de hoogste manieren van loven is. Wandel voor Zijn aangezicht, houd voortdurend de Heere voor ogen, laat Hem aan uw rechterhand zijn. Zondig niet, want door dat te doen onteert u Hem. Lijd liever in plaats van te zondigen. Kies liever voor de brandende vurige oven dan te buigen voor het gouden beeld. Wees bereid om zelf veracht te worden, heb dat liever dan dat God veracht wordt. Wees ermee tevreden om het kruis te dragen, liever dan dat Jezus opnieuw gekruisigd zou worden. Word liever zelf te schande gemaakt dan dat Jezus te schande wordt gemaakt. Dan zult u werkelijk de Naam van de Allerhoogste prijzen en groot maken.

			Ik moet afsluiten met een paar opmerkingen die bedoeld zijn om u te helpen om de geest en het onderwijs van deze preek in praktijk te brengen. Geliefde broeders en zusters, vanmorgen ervoer ik, voordat ik hiernaartoe kwam, de geest van de aanbiddende dankbaarheid in bijzondere mate. Ik kan dat niet aan u uitleggen, maar de Geest van God kan dat wel. De gedachten die mij hielpen om God te prijzen leken op deze – ik geef ze u direct op uzelf toegepast – : verheerlijk en loof God, want Hij heeft u gered, gered van de hel, gered voor de hemel. Wat is het feit dat u gered bent veelomvattend. Denk aan de uitverkiezing, die u voor de zaligheid bestemde, aan het verbond dat de genade voor u verzekerde. Denk na over de vleeswording waardoor God tot u kwam en over het kostbare bloed waardoor u nu nader tot God gekomen bent. Ga deze gedachten niet haastig na, hoewel ik mijn woorden moet bekorten. Vertoef bij elk van deze heilige fonteinen en drink.

			Als u gezien heeft wat de redding voor het verleden betekent, denk er dan ook aan wat deze betekent voor de toekomst. U zult tot het einde toe bewaard worden, u zult in de school van de genade onderwezen worden, toegelaten in het huis van de zaligen in het land van het hiernamaals. U zult een buitengewoon heerlijke opstanding meemaken en een onsterfelijkheid bezitten die zeer luisterrijk is. Over enige dagen of jaren zal uw voorhoofd door een kroon gesierd worden en zal uw hand een vreugdeharp vasthouden. Dit is alles van u, gelovige, en zult u Hem niet prijzen? Zie elk van deze dingen voor u persoonlijk als werkelijkheid, en volgens mij zult u dan zeggen: ‘Zou ik weigeren te zingen, dan zullen de stenen zeker spreken.’ Uw God heeft meer voor u gedaan dan dit. U bent niet maar nauwelijks gered, zoals een drenkeling die net op de rivierkant gehesen is. Er is meer aan u gegeven dan u ooit verloren hebt. Uit Adams val kwam winst voor u voort. Bijna zou u, net als een van de kerkvaders, kunnen zeggen: ‘O beata culpa, o gelukkige fout!’, want die bracht mij in de positie waardoor ik nu zo rijk begiftigd ben. Was u in Adam blijven staan, dan had u Jezus nooit Broeder mogen noemen, want dan zou er voor Hem geen noodzaak zijn geweest om in het vlees te komen. U zou dan nooit in het kostbare bloed gewassen zijn, want dat hoefde dan niet te vloeien. Jezus heeft zelfs meer voor u hersteld dan dat Adam heeft weggenomen. Qua strekking past deze vertaling er naadloos in. Hij heeft u niet alleen maar uit de kerker opgetild om u bij de mensen te plaatsen, maar ook om u bij de vorsten te plaatsen, ja zelfs bij de vorsten van Zijn volk. Denk aan die glansrijke rol van de beloften, aan de rijke schatten uit de voorraad van het verbond, aan alles wat u al had en aan alles wat Christus u aan eer, heerlijkheid en onsterfelijkheid vast beloofd heeft. Zult u dan niet de Heere loven in het midden van de gemeente?

			Broeders en zusters, sommigen onder ons hebben een bijzondere reden om God te loven vanwege het feit dat er in de laatste drie weken velen gered zijn. Onder hen zijn er die ons lief zijn. Moeders, kunt u dit feit zonder vreugde aanhoren? Uw kinderen gered! Broeders, uw zusters gered! Vaders, uw zonen en dochters gered! Hoeveel heeft God er de laatste weken niet binnengebracht! Onderwijzers van de zondagsschool die hiervoor de instrumenten geweest zijn, bestuurders van onze klassen die door God met een geestelijk ouderschap vereerd zijn, ouderlingen en diakenen die ons zo edel geholpen hebben en die nu delen in de vreugde van het hart van de pastor over deze bekeringen, zult u God niet loven? ‘Niet ons, o HEERE, niet ons, maar geef Uw Naam de eer.’ (Ps. 115:1) Wij kunnen echter niet stil zijn, geen tong zal zwijgen, wij zullen allen de Allerhoogste groot maken en verheerlijken.

			Broeders en zusters, als al deze dingen niet genoeg zijn om ons Hem te laten prijzen, dan zou ik zeggen: Denk dan aan Gods eigen glorierijke Persoon! Denk aan de Vader, de Zoon en de Geest en aan Wie de drie-enige God in Zijn eigen Persoon en in Zijn karaktereigenschappen is. Als u Hem niet looft, hoever moet u dan wel niet achteropgeraakt zijn! Denk aan de menigte die Hem nu aanbidt. Als wij Hem zegenen, zijn wij niet alleen. Engelen en aartsengelen staan aan onze rechterhand, cherubijnen en serafijnen bevinden zich in hetzelfde koor. De noten van de verloste mensen gaan niet eenzaam omhoog, zij worden verenigd met de ononderbroken stroom van lofprijzing die uit de engelenhiërarchie voortvloeit, en daardoor zwellen zij steeds aan.

			Denk eraan, geliefden, hoe u Hem binnenkort prijzen zult! Want eer er vele dagen en weken voorbijgegaan zijn, zullen er velen bij die heerlijke menigte zijn. Afgelopen week zijn er drie uit ons midden overgezet in de hemelen, meer verbonden aan de hemel, minder verbonden aan de aarde. Zij zijn ons voorgegaan en wij zeiden bijna: ‘God geve dat het ons lot in plaats van het hunne was.’ Zij hebben nu gezien wat het oog niet gezien en gehoord wat het oor nooit gehoord heeft. Hun ziel heeft ingedronken wat zij zich anders niet konden voorstellen. Daar zullen wij spoedig zijn! Laten wij in de tussentijd zingen:

			Ik zou hier met die muziek willen beginnen,
en zo zou mijn ziel opklimmen.
O, kreeg ik maar enkele hemelse noten
om mijn hartstocht naar de hemelen te dragen.
Daar zitten jullie, die Mijn Zaligmaker liefhebben.
Daar zou ik maar al te graag een plaats hebben
tussen jullie tronen of aan jullie voeten,
opdat ik Zijn gelaat mocht zien. 

			Amen.

			De genade die op de lippen van Jezus is uitgestort

			‘Genade is op Uw lippen uitgestort.’ 
(Psalm 45:3)

			Wat een onuitputtelijk onderwerp vormen de Naam en de Persoon van onze gezegende Heere en Zaligmaker Jezus Christus! De Bijbelse dichters noemen Zijn Naam nooit zonder meteen in lofprijzing uit te barsten. Nooit bezingen ze Zijn Naam of Zijn heerlijkheid zonder meteen zozeer door een dichterlijke geest gegrepen te zijn dat zij in extase opstijgen. Hun liefde weet nauwelijks woorden te vinden om zichzelf uit te drukken. Liefde overmant soms de taal van verstandige mensen, en dit gebeurt nog tastbaarder in de Heilige Schrift. Neem bijvoorbeeld het Hooglied. Daar heeft de liefde de taal tot het uiterste uitgebuit om haar hevige hartstocht te uiten. Ja, daar is de taal zó uitgebuit dat sommigen van ons, die niet zo vervuld zijn van de liefde tot God, de gloedvolle uitingen ervan nauwelijks kunnen waarderen. Zo zien we het ook hier in Psalm 45 gebeuren. De psalmist, met de harp in zijn hand, begint over de Persoon van de Messias te mediteren en hij roept het direct uit: ‘Mijn hart loopt over van goede woorden; ik draag mijn gedichten voor over een Koning; mijn tong is de pen van een vaardige schrijver. U bent veel schoner dan de andere mensen; genade is op Uw lippen uitgestort.’

			Wij hebben geen tijd voor een inleiding, maar moeten direct overgaan tot de bespreking van onze tekst. Genade is uitgestort op de lippen van Christus. Laten wij als eerste stilstaan bij de overvloed van deze genade; als tweede bij de aard van deze genade; en laten we u ten derde proberen te tonen in welke ambten Jezus Christus bewijst dat genade op Zijn lippen is uitgestort.

			I. We beginnen met het woord ‘uitgestort’, dat wijst op de overvloed van genade. ‘Genade is op Uw lippen uitgestort.’

			Er zijn er meer onder de mensenkinderen die ‘genade’ gehad hebben. Dichters hebben edele woorden gesproken. Profeten uit het verleden hebben wonderlijke dingen gezegd, die goddelijk geïnspireerd waren. Daarom kan er gezegd worden dat hun leer ‘drupte’ als de regen en dat hun spraak ‘vloeide’ als de dauw (Deut. 32:2). Zulke beeldspraak is echter te zwak om onze Heere Jezus te beschrijven. Hij sprak niet slechts als de dauw. Eveneens drupte Zijn boodschap niet eenvoudigweg als een zachte regen; ze ‘stortte’ van Zijn lippen. Steeds wanneer Hij sprak, vloeide er een overvloedige stroom van genadige woorden uit Hem, als een waterval van welsprekendheid. Jezus Christus had niet een beetje genade, maar genade was over Hem ‘uitgestort.’ Niet een klein flesje olie op Zijn hoofd, maar een grote kruik en een hoorn vol olie zijn over Hem leeggegoten. Genade is op Zijn lippen uitgestort.

			Ik las dat Calvijn deze passage als volgt vertaalt: ‘Genade wordt van Uw lippen verspreid.’ Niet alleen gaf God Zijn Zoon genade op Zijn lippen, maar steeds als de Zoon spreekt, steeds als Hij het volk met Zijn leer of vermaning aanspreekt of als Hij bij Zijn Vader voor hen pleit, steeds als Hij Zijn mond opent om tot God voor de mensen te spreken – altijd wordt er ‘genade verspreid van Zijn lippen.’

			En als ik kijk hoe de Septuaginta dit gedeelte vertaalt, dan vind ik daar de gedachte dat de genade volledig leeggegoten is. ‘Genade is op Uw lippen uitgestort’, alsof hij leeggegoten is totdat er niets overblijft. Jezus Christus heeft genade die volledig op Hem is uitgestort. In Hem ‘woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk.’ (Kol. 2:9) Alle genade was Hem gegeven, de onuitputtelijke voorraad volledig op Hem uitgestort. Zo veel is er op Hem uitgegoten dat God Hem niet meer geven kon en Jezus Christus Zelf niet meer genade kon ontvangen of bezitten. Alles is op Hem uitgestort en steeds als Hij spreekt, lijkt Hij de genade zelf uit te ademen. De verbeeldingskracht kan zich onmogelijk iets voorstellen dat meer genadig is. En de overdenking van de meest toegewijde christen kan geen woorden vinden die majestueuzer in goedheid, gevoeliger in mededogen, voller van honing en heerlijker in hun zoetheid zijn dan de genadige woorden die van de lippen van Jezus Christus komen.

			‘Genade is op Uw lippen uitgestort.’ Christen, u kunt een beetje genade op uw lippen hebben, maar u heeft hem niet op uw lippen ‘uitgestort.’ U kunt een beetje genade hebben in uw hart, maar hij is daar als een zachte regen uit de hemel in gedruppeld. Bij u is hij daar niet ‘uitgestort.’ U kunt nog zo vol zijn van genade, maar Christus is er meer van vervuld dan u. En mocht u nog zo in de genade verminderd zijn, laat u dan troosten omdat Hij overvloedige genade in Zich heeft. Hij heeft een overvloed die geen gebrek kent, want genade is op Zijn lippen uitgestort. Wees niet bang om in elke nood naar Hem toe te gaan. Denk ook niet dat Hij niet kan troosten. Zijn vertroostingen zijn niet als water dat op aarde verspild wordt en niet meer bijeenverzameld kan worden, maar zij brengen eeuwige stromen voort. Want genade is op Zijn lippen uitgestort. Hij geeft u geen beperkte voorraad, geen rantsoen, maar vraag wat u wilt. U zult zoveel ontvangen als uw geloof maar verlangen en uw hart bevatten kan. Want genade is in de rijkste overvloed op Zijn lippen uitgestort.

			II. We zullen hier niet verder over uitweiden. Laten wij doorgaan en het volgende overdenken: De aard van de genade die Jezus Christus bezit, die op Zijn lippen is uitgestort en die van Zijn lippen wordt verspreid.

			Het is belangrijk om op te merken dat Jezus Christus iets heeft wat geen enkel mens ooit had, namelijk inherente genade. Toen Adam door God werd geschapen, had hij iets van inherente genade. Toch had hij niet zoveel van Gods genade dat de oprechtheid van zijn karakter erdoor bewaard werd. Hij had slechts de genade van de zuiverheid, zoals deze vertoond kon worden in de onschuld van zijn redelijke natuur. Die man moet wel vol van genade zijn geweest, want hij was oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen. Toch had hij blijkbaar geen volmaakte genade in zich, want hij heeft zijn eerste staat niet in stand gehouden. Maar Jezus Christus heeft al de genade die Adam had en alle genade die een onschuldig mens gehad zou kunnen hebben in de meest verheven volmaaktheid. Die genade was ook altijd in Hem.

			U en ik hebben niets van die inherente genade. Men zegt wel dat kinderen niet in zonden geboren of in ongerechtigheid geschapen worden, maar dat zij inherente genade bezitten. Wij hebben echter nog nooit iemand ontmoet die zo’n wonderlijk kind gevonden heeft. In ieder geval, de kinderen zijn gruwelijk bedorven toen ze opgroeiden, want ze gaven later geen enkele blijk van genade. Nee geliefden, wij zijn van nature zonder genade, het zaad van boosdoeners. Al onze inherente genade is door Adam bedorven. Hoe vol de kruik ook zat, hij is door de val helemaal leeggestroomd. Adam, het aarden vat, brak en bedierf elke druppel van zijn inhoud en wij hebben nu niets meer over. Maar Jezus had geen zonde, Hij had inherente genade in Zichzelf.

			En vervolgens had Hij genade die voortkwam uit de aard van Zijn Persoon, want Hij was zowel God als mens. De mensheid van Christus ontleende genade aan de Godheid van Christus. Ik twijfel er niet aan dat Zijn twee naturen op zo’n wonderlijke manier één waren, dat hetgeen de mens deed door de Godheid bevestigd werd en dat hetgeen de Godheid wilde, de mens deed. Ook handelde de mens Jezus Christus nooit zonder de God Jezus Christus, of sprak Hij nooit zonder God, de God in Hem, de God Die Hij even waarachtig is als dat Hij mens is. Wij kunnen slechts als mens spreken, behalve wanneer Gods Geest door ons spreekt. De grootsten en machtigsten onder al de profeten hebben toch alleen maar als geïnspireerde mensen gesproken. Maar Jezus sprak als mens en als God tegelijk. ‘Genade’, deze onuitsprekelijke goddelijke genade, Zijn eigen genade als Godheid, was op Zijn lippen uitgestort en werd van Zijn lippen verspreid.

			Maar er is nog meer. Ik denk dat de Heere Jezus Christus wanneer Hij sprak, net als Zijn dienaren, de bijstand van God de Heilige Geest kreeg. Er wordt ons zelfs verteld dat God Hem de Heilige Geest zonder maat gegeven heeft. (Joh. 3:34). Het is heel opmerkelijk –en ik geloof dat dit in de Bijbel staat met het doel om ons de Heilige Geest te laten eren– dat Jezus Christus voor zover wij dit uit het Woord van God kunnen afleiden, niet zoveel bekeerlingen op Zijn prediking had als sommigen van Zijn volgelingen. Als je naar het leven van Paulus kijkt, dan zie je hoeveel duizenden er door zijn prediking tot het kennen van de Heere zijn gebracht. Wanneer je het verslag van Petrus’ pinksterpreek leest, dan zie je dat er zich op die ene dag drieduizend hebben bekeerd. Tijdens het leven van Christus hoor je niets over zo’n gebeuren. Toen Hij stierf, bleven er slechts rond de vijfhonderd discipelen achter. De reden hiervoor was dit. Jezus zei: ‘Ik wil de Heilige Geest eren. Ik zal de wereld laten weten dat de Heere heeft gezegd: Niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest. (Zach. 4:6) En hoewel Ik spreek zoals geen mens ooit gesproken heeft, en hoewel Ik grotere welsprekendheid bezit dan stervelingen ooit zullen kunnen bereiken, zal Ik Mijzelf in Mijn soevereiniteit toch van de uitoefening van die Geest onthouden. De ogen van het volk zullen traag zijn om te zien, zij zullen sluimeren, hun hart zal vet worden en zij zullen bot zijn. Later zal Ik dan door een eenvoudige visser meer spreken dan Ik Zelf deed. Ik zal het zwakste instrument meer eren dan dat Ik zelfs Mijzelf als prediker heb gedaan.’

			Toch had Jezus Christus de Geest zonder maat, want elke zin die Hij sprak was van goddelijke kracht doortrokken. ‘De woorden’, zei Jezus, ‘die Ik tot u spreek, zijn geest en leven.’ (Joh. 6:63) Zo ziet u dat Zijn woorden niet slechts van de Geest komen, maar dat zij de Geest zijn. Volgens mij is het zo: zoals hij die Christus gezien heeft de Vader gezien heeft (Joh. 14:7), zo heeft hij die Christus gehoord heeft de Heilige Geest gehoord. Niettemin kwamen de vruchten op Zijn bediening er pas na Zijn korte verblijf op aarde, net zoals de eer die Hij waardig is te ontvangen. Hij werd door Zijn tijdgenoten verworpen, maar daarna is Hij ‘wat de Geest van de heiliging betreft, met kracht bewezen Gods Zoon te zijn, vanuit de opstanding uit de doden.’ (Rom. 1:4)

			Zo waren ook Zijn woorden, die toen niet zo veel tot stand leken te brengen, zo vol van de verkwikkende kracht van de Heilige Geest dat zij het middel waren waardoor later miljoenen en miljoenen tot bekering kwamen, meer dan iemand tellen kan. Alle bekeringen onder Petrus, Paulus en de andere apostelen waren door Jezus Christus. Zij hebben de woorden die Hij in het verborgene sprak, wijd en zijd bekendgemaakt. Alle bekeringen van nu zijn in Zijn Naam en door Zijn Woord. ‘Het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie.’ (Openb. 19:10) Sprak een apostel uit zichzelf, dan vielen zijn woorden nutteloos op de aarde. Maar wat zijn Meester hem zei te spreken, dat droeg overvloedig vrucht. Jezus Christus heeft de Geest zonder maat. Dit is een andere kant van die genade, waarvan gezegd wordt: ‘Genade is op Uw lippen uitgestort.’

			III. Wij zijn heel snel door deze twee punten heengegaan. Nu kunnen wij uitweiden over het derde punt. Wij gaan nu de verschillende ambten beschouwen waarin we de genade die uitgestort is op de lippen van Christus en die ook verspreid wordt van Zijn lippen, kunnen waarnemen.

			Laten wij ten eerste naar onze Zaligmaker kijken als de eeuwige Borg van het verbond. We zullen zien dat genade op Zijn lippen was uitgestort. Toen God de Vader het verbond voor het eerst maakte, was het ongeveer in deze vorm: ‘Mijn Zoon, Gij begeert –en Ik met U– om een menigte die niemand tellen kan en die Ik in U heb uitverkoren, te redden. Maar om hen te kunnen redden, moet iemand hun Vertegenwoordiger zijn. Dan kan Ik rechtvaardig zijn en toch degenen die geloven rechtvaardigen. Hij moet verantwoordelijk zijn voor hun gehoorzaamheid aan Mijn wetten. Hij moet hun Vervanger zijn om elke straf die zij over zich afroepen, te ondergaan. Wanneer U, Mijn Zoon, wilt garanderen dat U hun straf wilt dragen en hun bestraffing ondergaan, dan zal Ik U van Mijn kant garanderen dat U Uw zaad zult zien, dat U Uw dagen zult verlengen en dat het welbehagen van de Heere door Uw hand gelukkig zal voortgaan. (Jes. 53:10) Wanneer U bereid bent om te zweren dat U de bestraffing zult dragen van alle mensen die U wilt redden, dan ben Ik bereid bij Mijzelf te zweren –Ik kan niet zweren bij iets dat groter is– dat allen die U zult redden zeker van de dood en de hel zullen worden verlost. Allen voor wie U de bestraffing zult dragen, zullen om die reden vrijuit gaan. Mijn wraak zal tegen hen niet opkomen, hoe groot hun zonden ook mogen zijn.’ Jezus deed de belofte en Hij zei: ‘Mijn Vader, zie, Ik kom; in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.’ (Ps. 40:8, 9)

			Nu, dat werd gesproken in de eeuwigheid, verder terug dan het geloof op vleugelen van een adelaar kan vliegen. De genade die op de lippen van Christus is uitgestort toen Hij die eenvoudige verklaring deed, is zo groot dat tienduizenden heiligen eenvoudigweg op grond van Zijn plechtige belofte de hemel zijn binnengekomen. Al de heiligen die er zijn geweest, van Adam af –toen één overtreding het bederf over het hele geslacht bracht– tot op de tweede Adam, Die verzoening deed voor de ongerechtigheid, gingen de hemel binnen alleen door het geloof in de belofte die Christus gedaan had. Zo groot was de genade die van Jezus’ lippen verspreid werd. Nog geen druppel bloed had er gevloeid, er was nog geen doodsangst doorstaan, het verbond was nog niet bekrachtigd, de voorwaarde nog niet vervuld. Toch was het meer dan genoeg dat de Borg de eed had afgelegd. De oren van de Vader hadden geen andere bevestiging nodig. Zijn hart was gerustgesteld. Ja, meer dan dat: op hetzelfde moment dat Jezus dat woord in Zijn Vaders oor sprak, waren alle heiligen in Hem gerechtvaardigd en volmaakt. Hun zaligheid was zeker. Zodra Jezus Christus zei: ‘Mijn Vader, Ik zal de straf betalen. Zij zullen Mijn gerechtigheid hebben en Ik hun zonden’, was hun aanvaarding een eeuwig feit. Hij zou nooit op Zijn overeenkomst terugkomen of Zijn verbond verbreken. Dit is het eerste waarin wij de genade die van Zijn lippen verspreid wordt, kunnen zien. 

			Ten tweede is de genade op Zijn lippen uitgestort als de grootste van alle profeten en leraren. De wet was door Mozes gegeven en op zijn lippen was wel wat genade. Want Mozes preekte het Evangelie, zelfs wanneer hij de wet preekte, omdat hij zo bevoorrecht was om standvastig te zien op het einde van wat tenietgedaan wordt. (2 Kor. 3:13) Toen hij het offeren van het lam, de stier en de tortelduif leerde, was het Evangelie verborgen in de wet, in de wet van de levitische ceremoniën. Echter, de stralen die schenen van het gelaat van Mozes waren niet meer dan stralen van genade. Zij waren niet ‘de heerlijkheid als van de eniggeboren Zoon van de Vader, vol van genade en waarheid.’ (Joh. 1:14) En toen er op verschillende tijdstippen onder de eerste bedeling van de wet andere profeten verschenen, hadden zij allemaal een zekere mate van genade. Of wij nu de heroïsche Elia beschouwen of de klagende Jeremia of Jesaja, die ziener van de serafs die meer over Christus sprak dan alle anderen, we ontdekken dat elk van hen wel wat genade op hun lippen had. Wat zij preekten, was een edele leer die het meer dan waard was om aangenomen te worden.

			Maar wie leerde er ooit zulke dingen als Jezus? Waar kunnen we in de geschriften van de profeten en in de sagen van de oudheid zulke woorden vinden als de woorden die Jezus sprak? Wie heeft er ooit het volk geleerd dat het alle mensen moet liefhebben? Wie leerde het volk ooit zulke wonderbaarlijke zaken als die je in al Zijn preken vindt? Wie kon zo’n groot leraar zijn geweest? Wie kon op zo’n gezegende manier tot Zijn volk hebben geprofeteerd als slechts Jezus Christus Zelf? Mijn ziel, beschouw Jezus als de enige Rabbi van de kerk. Zie Hem als de enige Heer en Meester. Haal uw leerstukken en artikelen van het geloof van Zijn lippen, en van Zijn lippen alleen. Bestudeer Zijn Woord en maak dat alleen tot uw gids. Verklaar al het andere bij het licht daarvan. Wanneer u dat gedaan hebt, zult u zeggen: ‘Profeet van mijn zaligheid, Leraar van Israël, waarlijk, genade is op Uw lippen uitgestort! Geen boeken geven mij zulk onderwijs als de Uwe. Geen dienaar spreekt zulke woorden tot mij als de woorden die mijn Herder tot mij spreekt. Geen lering bevat zulke diepten van wijsheid als de wijsheid van Christus. Begerenswaardiger dan goud zijn Zijn woorden, ja dan veel zuiver goud. (Ps. 19:11) Genade was op Zijn lippen uitgestort als de grootste van alle profeten.

			Ten derde is genade op Christus’ lippen uitgestort als de meest welsprekende van alle predikers. Christus tot Zijn volk horen spreken, is een van de vreugden die ik van de hemel verwacht. Jezus sprak met zo’n majesteit, zo stel ik me voor, dat geen Demosthenes, Cicero of Pericles of welke andere spreker uit oude of moderne tijden ook dit ooit zou kunnen benaderen. Hij had een stem, veronderstel ik, die zelfs zoeter was dan de muziek van de engelenharpen. Zijn oog was vol mededogen voor hen tot wie Hij sprak. Zijn hart verlevendigde elke trek van Zijn voorkomen. Hij bezat een overtuigingskracht die het stenen hart kon breken. Hij bezat verhevenheid die de gevoelige geest kon verheffen. Elk woord van Hem was een parel, elke zin van puur goud. ‘Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.’ (Joh. 7:46) Geen dichter kon in zijn meest grote verrukking tot zulke verheven gedachten raken als de gedachten die de Zaligmaker aan Zijn toehoorders meedeelde. En wanneer Hij van de hoge vlucht van Zijn gedachten neerdaalt en Zich ertoe verwaardigt om in eenvoudige en directe woorden tot Zijn vrienden te spreken, dan is er zo’n onopgesmukte eenvoud in het gewone gesprek van Christus dat geen mens die ook maar in de verte kan benaderen. Jezus Christus was de grootste en de helderste van alle predikers. Vergeleken met Hem kunnen we iedereen afschrijven. We hebben mensen gekend die de rusteloze menigte konden beteugelen en als betoverd konden doen luisteren. konden houden. Sommigen van ons hebben de een of andere machtige godsman beluisterd die ons de oren deed spitsen, hij hield onze aandacht erbij en had al onze aandacht van het begin tot het eind gevangen. Recht, zonde, gerechtigheid en het komende oordeel namen ons helemaal in beslag en onze gevoelens werden ervoor ingewonnen. Maar had u de Zaligmaker gehoord, dan had u iets wonderbaarlijkers gehoord dan wat een gewoon mens ooit zou kunnen zeggen.

			Me dunkt dat de woeste winden hun geraas zouden hebben gestaakt als zij Hem hadden kunnen horen. Hadden de golven naar Hem kunnen luisteren, zij zouden hun tumult tot zwijgen hebben gebracht. De ruwe oppervlakte van de oceaan zou glad geworden zijn. Hadden de sterren Hem kunnen horen, zij zouden hun haastige gang gestopt hebben. Hadden de zon en de maan Hem gehoord Wiens stem meer recht van spreken heeft dan de stem van Jozua, zij hadden stilgestaan. Had de schepping Hem kunnen horen, dan zou zij, betoverd, met haar eindeloze bewegingen gestopt zijn. De wielen van het universum zouden hebben stilgestaan, zodat alle oren zouden luisteren en alle harten luid zouden kloppen en alle ogen zouden glinsteren en alle zielen opgeheven worden terwijl Jezus Christus sprak.

			Er is een legende dat Hercules gouden ketenen in zijn mond had, waarmee hij de oren van de mensen geketend hield. Van Jezus geldt dat Hij gouden ketenen in Zijn mond had, die de oren en het hart van de mensen geketend hield. Hij hoefde niet om aandacht te vragen, want genade was op Zijn lippen uitgestort. Wat een gelukkige dag, wat een gelukkige dag zal het zijn als ik aan de voeten van Jezus Christus zal zitten om Hem te horen preken. Geliefden, wat we over onze armzalige preken zullen denken, dat kan ik niet zeggen! Het is een genade dat Jezus Christus hier nu niet preekt, want nadat wij Hem hadden gehoord zou niemand van ons meer preken, zo zouden we ons schamen voor onszelf. Soms als wij geprobeerd hebben te preken en dan later een bekwamer dienaar horen, voelen wij ons door die ander zo overtroffen dat ons eigen preken niets lijkt te zijn. We durven het nauwelijks opnieuw te proberen. Het is een genade dat er tussen ons en Christus een sluier is. Wij kunnen Hem niet horen preken, want anders zouden wij allen onze kansels verlaten. Maar in de hemel hoop ik als betoverd aan Zijn voeten te zitten. En zou Hij een miljoen jaar spreken, dan zou ik Hem vragen het nog een miljoen jaar te doen. Mocht Hij dan nog spreken, zelfs dan zou – vanwege de zoete overvloed van de genade die op Zijn lippen is uitgestort – mijn verrukte ziel daar zitten. Mijn ziel zou Hem liefhebben en zichzelf glimlachend verliezen in extatische vreugde omdat hij mijn Zaligmaker hoort spreken.

			Ten vierde is genade is op de lippen van Christus uitgestort als de trouwe Belover. Alle beloften in Gods Woord zie ik even goed als beloften van Jezus als beloften van de Vader en van de Heilige Geest. Immers, zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in Hem ja en in Hem amen, tot heerlijkheid voor God door ons. (2 Kor. 1:20) Zoals de beloften alle zijn gedaan in Hem, zo zijn ze ook allen gesproken door Hem. Bent u het niet met me eens als ik zeg dat genade daadwerkelijk op Zijn lippen is uitgestort omdat Hij de trouwe Belover is? Wij hebben Zijn beloften wel gelezen en ze met onze oren gehoord en o, wat een genade bevatten zij!

			Neem bijvoorbeeld die belofte, te vergelijken met een grote honingraat: ‘Want bergen zullen wijken, en heuvelen wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.’ (Jes. 54:10) Of deze: ‘Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden, en de vlam zal u niet aansteken.’ (Jes. 43:2) ‘Vrees niet, gij wormpje Jakobs, gij volkje Israëls! Ik help u, spreekt de HEERE, en uw Verlosser is de Heilige Israëls!’ (Jes. 41:14) Hoor lieflijke woorden als deze: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.’ (Matth. 11:28, 29) Geliefden, ik hoef u niet te vertellen hoe kostbaar deze beloften zijn. De beste manier om over de trouwe Belover te preken, is u enkele van Zijn beloften te laten horen. Ik zal u niet alleen maar vertellen welke schatten Christus’ kast bevat, maar ik zal de deur openbreken en u zelf naar enkele schatten laten kijken. ‘Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten, dat zij zich niet ontferme over den zoon van haar buik? Ofschoon deze vergat, zo zal Ik toch u niet vergeten. Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd; uw muren zijn steeds voor Mij.’ (Jes. 49:15, 16) ‘Ik zal u niet begeven, en zal u niet verlaten.’ (Joz. 1:5) ‘Ja, tot de grijsheid toe zal Ik ulieden dragen.’ (Jes. 46:4) ‘Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; en wie tot Mij komt, zal Ik beslist niet uitwerpen.’(Joh. 6:37) Is Hij niet werkelijk vol van genade als de trouwe Belover? Jullie arme zielen die eerder van deze beloftebronnen hebben gedronken, kennen Zijn trouw en de genade daarin goed. U bent vaak ziek en vol zorgen naar deze bron gekomen en uw kracht werd vernieuwd totdat u werd als een reus die zich met nieuwe wijn heeft verfrist. Uw geest was bedrukt en uw ziel zwaarmoedig. Maar toen u hier kwam, heeft u de wijn die het hart des mensen verheugt geproefd. O, sprak er ooit een mens als deze Mens, wanneer Hij spreekt als de trouwe Belover?

			Ten vijfde is genade op Zijn lippen gestort als Degene Die naar het hart van Zijn volk dingt en Die het hart van Zijn volk wint. Geliefden, Christus heeft hard gewerkt om de liefde van Zijn volk te winnen! Hij treft de voorbereiding voor het feest, de gemeste beesten zijn geslacht, maar de genodigden willen niet komen. Daarom zegt Hij tegen Zijn boodschappers: ‘Ga eropuit naar de landwegen en heggen en dwing hen binnen te komen, opdat Mijn huis vol wordt.’ (Luk. 14:23)

			Toch blijft het een moeilijke zaak om arme zielen ertoe te bewegen Jezus lief te hebben! Tevergeefs weidt een dienaar over Zijn innemendheid uit, tevergeefs probeert hij Zijn trekken zo goed mogelijk te schilderen. Wij zijn arme kladschilders en wij bezoedelen de schoonheid die wij proberen te schilderen. Zondaars zeggen: ‘Is dat Jezus? Dan is er geen schoonheid in Hem, dat wij Hem zouden begeren.’ En zij wenden zich van Hem af en verbergen hun aangezichten van Hem. Onder tranen zoeken wij ‘aangename woorden uit te vinden.’ (Pred. 12:10) We gebruiken de beste taal die ons hart ons maar kan ingeven, maar wij kunnen uw hart niet winnen. Soms spreken wij u aan met scherpe woorden, die wij van de een of andere Boanerges uit het verre verleden  geleend hebben. Op andere momenten spreken wij vriendelijke woorden, die de goedkeuring van een Chrysostomus zouden kunnen wegdragen. Toch is het allemaal evenzeer tevergeefs. Maar o, als Jezus Zelf Zijn eigen zaak bepleit, hoe lieflijk doet Hij dit dan! Hebt u nog nooit het hart waarnaar Jezus begint te dingen, geobserveerd? Hij opent het oor en zegt: ‘Arme ziel, Ik houd van u, en omdat Ik van u houd, zal Ik u vertellen wie u bent. U bent buiten geworpen op het veld, u ligt in uw bloed, u bent dood in overtredingen en zonden. Toch houd Ik van u, wilt u niet van Mij houden?’ ‘Nee’, zegt het hart, ‘dat wil ik niet.’ ‘Maar’, zegt Jezus, ‘Mijn liefde is diep als de hel en onverzadigbaar als het graf, Ik zal de uwe zijn, en u zult de Mijne zijn.’ En hebt u gemerkt hoe snel de eigenwijze ziel zich over begint te geven en hoe de harde rots begint te stromen als de tranen van Niobe? Tot het hart uiteindelijk zegt: ‘O Jezus, U liefhebben? Ja, dat doe ik, maar omdat U mij eerst hebt liefgehad!’ Waarom hebben sommigen hun hart niet aan Jezus gegeven? Misschien is het omdat Jezus Zichzelf niet persoonlijk aan hen geopenbaard heeft. Maar als Hij dat doet, kunnen zij Hem niet afwijzen. Ik daag iedere man uit om zijn hart achter te houden wanneer Jezus erom komt. Als Hij Zichzelf toont, als Hij de sluier van onze ogen neemt en ons Zijn lieflijk gelaat laat zien, als Hij ons Zijn doorboorde handen en bloedende zijde toont, dan is er, dunkt mij, geen hart dat niet naar Hem toe wordt getrokken. Christen, herinnert u zich het uur niet waarop Hij Zijn zaak bij u kwam bepleiten? Hij klopte op de deur en u wilde Hem niet opendoen. Maar hoe vriendelijk vertelde Hij u dat u een zondaar bent en liet Hij u met het volgende woord weten dat u verlost was. Toen vertelde Hij u over uw dood en maakte Hij u met het volgende woord levend. Toen vertelde Hij u dat u krachteloos bent en maakte Hij u met het volgende woord sterk. Toen vertelde Hij u van uw ongeloof en met de volgende zin gaf Hij u geloof. O, is Hij niet vervuld van genade als Hij het hart en de gevoelens van Zijn volk voor Zich wint?

			Ten zesde zijn de lippen van Jezus Christus vervuld met genade als de grote Vertrooster van Israël, de Troost van heel Zijn volk. Er is geen troost dan alleen van de Heere Jezus. De dorst van de ziel kan nergens anders gelest worden dan aan de stroom van genade die uit Christus vloeit en die nooit kan opdrogen. Laten ons Zijn machtige daden opnieuw vertellen, laten wij teruggaan en ons leven overzien en de verschillende Eben-Haëzers zien die wij voor Zijn soevereine genade en ontferming hebben opgericht. Herinnert u zich niet hoe Hij in de eenzaamheid van de wildernis aan u verscheen en tegen u zei: ‘Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde?’ (Jer. 31:3) Herinnert u zich niet dat u door de doornen en distels van de wereld scheuren had opgelopen, dat u wanhoopte en op het punt stond om te sterven? En hoe Hij toen kwam, u aanraakte en tegen u zei: ‘Leef!’? Hoe Hij u verzocht uw ogen naar Hem op te heffen, waarna u kon zeggen: ‘Omdat Jezus de mijne is, zal ik niet vrezen’? O, u, die gesmaakt heeft dat de Heere goed is, ga opnieuw naar het huis van het feestmaal. Daar troostte de Zaligmaker u met flessen en voedde Hij u met appels. (Hoogl. 2:5) Daar gaf Hij u de zoete vruchten van het Koninkrijk en nam Hij de trossen van Eskol en kneep die uit in uw mond. Herinnert u zich niet dat Hij u aan de tafel van de Heere iets beters dan engelenvoedsel te eten gaf, of hoe Hij Zichzelf aan u toonde toen u de middelen gebruikte en op Hem wachtte? En zult u niet zeggen: ‘Waarlijk, genade was op Uw lippen uitgestort’? Moedeloze ziel, als Jezus vandaag tot u spreekt, zult u niet meer moedeloos zijn. Er liggen zulke mogelijkheden in het woord ‘Jezus’, dunkt mij, dat het in alle ziekenhuizen gezongen zou moeten worden om de ziekten weg te toveren. In ieder geval in elk pesthuis voor de ziel. Waar er ook maar zieke harten en bange geesten zijn, daar zou ik altijd heengaan en ‘Jezus!’ zingen. Als Hij nadert om Zijn volk te troosten, wordt middernacht klaarlichte dag. De dikste duisternis wordt een gloed van hoogste heerlijkheid. Want genade is op Zijn lippen uitgestort. 

			Ten zevende is genade op Christus’ lippen uitgestort als de grote Voorbidder voor de troon voor Zijn volk. Voordat Jezus opvoer in de hoogte en de gevangenis gevangennam, ‘offerde Hij Zijn nederige bekleding hier beneden onder smekingen en tranen op’, zoals Toplady zegt. Maar nu Jezus Christus naar de hemel is opgevaren, nu pleit Hij ‘met gezag’ bij Zijn Vader. (Luk. 4:32) Het moet wonderlijk geweest zijn om Jezus te horen bidden in Gethsémané, maar o, wat zou het zijn als wij onze gezegende Heere vanmorgen konden zien pleiten in de hemel! Hij staat voor de troon van Zijn Vader, wijst naar Zijn doorstoken zijde en toont Zijn gewonde handen. Als onze gebeden de hemel bereiken, zijn het gebroken gebeden. Maar Jezus weet hoe Hij ze moet repareren. Er zitten dingen in die daar niet in horen, dus verbetert Hij ze en dan neemt Hij de gewijzigde versie van onze gebeden en zegt: ‘Mijn Vader, Ik ben gekomen om weer een smeekbede voor U neer te leggen.’ Dan zegt de Vader: ‘Van wie is dit gebed?’ ‘Van een van Mijn volk.’ En dan zegt Jezus Christus: ‘Vader, Ik wil het – het moet gebeuren. Kijk, hier is de prijs!’ En Hij houdt Zijn handen op en toont Zijn zijde. Dan zegt de Vader: ‘Mijn Zoon, het zal geschieden. Wat U ook maar vraagt in gebed, het zal ter wille van U gegeven worden.’

			Ziet u daar die arme man? Zijn naam is Petrus. Dicht bij hem is satan, die zijn ziel wil vernietigen. Hij heeft een grote zeef, waarin hij Petrus wil ziften. Kunt u zich de satan

			voorstellen, die zichzelf net als vroeger voor de Heere plaatst? Hij zegt: ‘Heere, laat mij Petrus in mijn zeef hebben, zodat ik hem kan ziften als de tarwe!’ Daar knielt Jezus voor de troon en zegt: ‘Mijn Vader, Ik vraag u om deze graankorrel niet op de grond te laten vallen.’ Satan gaat, grijpt Petrus en begint hem te ziften. De eerste keer is Petrus een beetje bang. De tweede keer zegt hij: ‘Mens, ik weet niet wat u zegt.’ De derde keer zegt hij: ‘Ik ken de Mens niet’, en hij begint te vloeken en te zweren. (Matth. 26:69-75) Wat is dat ziften vreselijk! Maar Christus kijkt hem aan en meteen gaat Petrus naar buiten. Het gebed van Jezus hielp hem en de blik van Jezus overwon hem. ‘Hij ging uit en weende bitter’ en zijn ziel was gered. O, de grote kracht van voorbede! Ik denk niet dat onze gebeden ooit verhoord zouden worden als het niet omwille van Jezus Christus was. Hij is de grote Middelaar door Wie onze gebeden moeten worden voorgedragen.

			Ten achtste heeft Jezus Christus genade op Zijn lippen uitgestort als de Raadgever voor Zijn volk. Wellicht hebt u wel eens een bijzondere pleiter zien opstaan met een volmacht in zijn hand. Hij toont aan dat de zaak tegen de gevangene heel zwak is. Dan worden de getuigen opgeroepen. Daarna komt er nog een andere advocaat om de zaak van de gevangene te bepleiten. Hij wil als het kan de beschuldigingen weerleggen of anders verzachtende omstandigheden aanvoeren om strafvermindering te krijgen. Nu, wanneer wij voor de rechtbank van God staan, zal satan – die oude beschuldiger van de broeders – opstaan. Hij zal al de bewijzen van onze schuld en alle redenen waarom wij verdoemd moeten worden bijeenvergaderen. Hij zal wel zeggen dat wij in zonde geboren zijn en in ongerechtigheid ontvangen en dat wij het daarom verdienen verloren te gaan, dat wij een verdorven natuur hebben, dat wij de zonde van Adam op onszelf hebben gelegd. Dan zal hij met kwaadaardige gal betogen dat wij overtreden hebben op dat en dat moment, toen wij jong waren. Hij zal onze levensloop van jeugd tot volwassenheid en zelfs tot op de grijze haren volgen. Hij zal ons ongeloof aangrijpen om zijn argumenten grote kracht bij te zetten en verklaren dat wij, hoewel wij beleden te geloven, toch aan de beloften hebben getwijfeld en daarom geen kinderen van God kunnen zijn. Hoe terecht zullen wij als overtreders dan sidderen, vanwege een hopeloze zaak. De redenen om ons te veroordelen zijn zo boosaardig uiteengezet.

			Maar dan staat namens ons de Wonderlijke op, de Raadgever. En Hij neemt de volmacht in Zijn hand en begint te pleiten. Hoor wat Hij te zeggen heeft en zie hoe de publieke opinie op slag verandert! ‘Ik erken’, zegt Hij, ‘dat elk woord van de aanklager waar is. Mijn cliënt bekent voor elke aanklacht schuld. Maar Ik heb hier een volledig pardon, dat getekend is door Gods eigen hand, en gekocht met Mijn eigen bloed.’ En Hij ontkleedt Zich en toont Zijn wonden en zegt: ‘Deze mensen zijn Mij door de Vader gegeven voor de grondlegging van de wereld. Ik droeg hun zonden in Mijn eigen lichaam tot op het hout.’ Dan nadert Hij het hoogtepunt en bereikt Hij het toppunt van genade als Hij uitroept: ‘Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God?’ (Rom. 8:33) Kunt Gij het, o God? Hebt U hen niet gerechtvaardigd? Ik kan hen niet beschuldigen, want Ik stierf voor hen.’ Dan gaat Hij in triomf zitten en zegt: ‘Die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt. Niets zal hen kunnen scheiden van de liefde van God.’ (Rom. 8:30, 35)

			Ten slotte, genade is uitgestort op de lippen van Jezus als de grote Rechter Die uiteindelijk eenieder zal oordelen. Het zal een genadig oordeel zijn, dat Jezus Christus zal vellen! Het zal genadig zijn, want het is tegelijkertijd barmhartig en rechtvaardig. Zondaren, goddeloze mannen en vrouwen, die nu hier in dit huis van gebed bent, u hebt nog nooit de stem van Jezus gehoord. U hebt nooit geweten wat het betekent om te belijden dat genade op Zijn lippen is uitgestort. Laat mij u echter vertellen dat er een tijd komt wanneer u zult moeten belijden dat genade op Zijn lippen is uitgestort. U zult daar staan en Hem tegen Zijn volk horen zeggen: ‘Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.’ (Matth. 25:34) Als u dat zult horen, zult u bij uzelf denken: ‘Nooit eerder klonk er zulke muziek in onze oren. O, wat een kostbare woorden!’ Ja, maar u zult neervallen en de heuvelen vragen om u te verbergen en de bergen vragen om u te bedekken, want deze woorden zijn niet tegen u gesproken. U zult sidderen als de trouwe soldaten van Jezus Christus één voor één voor Hem verschijnen. Tegen de ene zal Hij zeggen: ‘Waarlijk, u bent over weinig getrouw geweest, Ik zal u tot heerser over vele dingen maken.’ (Luk. 19:17) En tot een andere: ‘U hebt een goede strijd gestreden, u hebt het geloof behouden, ontvang de kroon die voor u is weggelegd van de grondlegging der wereld af.’ (2 Tim. 4:7) U zult dan zeggen: ‘O, wat een genade was er op Zijn lippen uitgestort! Hoe genadig spreekt Hij!’ Al die tijd zult u beseffen dat Hij niet tegen u spreekt. U zult daar staan en weten dat Hij nooit zulke genadige woorden tegen u zal spreken. Als u naar die onoverwinnelijke klanken luistert, zult u verstijfd op uw plek staan, als versteend. U lacht nu om de heiligen, dan zult u hen benijden. U veracht hen nu, maar dan u zult graag het stof van hun voeten kussen, als u maar de hemel in kon. U zou dan niet vragen om met hen op de troon te zitten. Het liggen aan hun voeten zou genoeg voor u zijn, als u Christus maar tegen u zou horen zeggen: ‘Kom, gij gezegende.’

			Maar in een ogenblik, mijn hoorders, zult u in plaats van genadige woorden – ik vertel u geen droom, maar de werkelijkheid… In een ogenblik – o, geloof me! want God heeft het gesproken – zullen daar in plaats van genadige woorden, verschrikkelijke woorden klinken. Er zal geen gezegende plek voor u zijn. Dit zijn de woorden: ‘Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.’ (Matth. 25:41) U zou niet willen dat die genadige lippen zo’n zin tegen u zullen spreken? Ik weet zeker dat niemand van u graag uw bed in de hel heeft of uw woonplaats in de verdoemenis. Maar mijn toehoorders, ik moet u trouw waarschuwen. Er zijn er sommigen onder u die, wanneer zij sterven zoals zij nu zijn, nooit naar de hemel zullen gaan. Er zijn er velen onder u, degenen die hier geregeld komen, en sommigen van u die hier vanmorgen zomaar naar binnen zijn gekomen, die weten dat u ‘zo bitter als gal bent en een kluwen van ongerechtigheid’ (Hand. 8:23), en uw hart belijdt dat.

			Christenen, huil omwille van hen. Laten uw tranen tot rivieren vloeien. Het zou droevig zijn als zij ziek waren. Maar dit is erger, want zij hebben de ziekte die leidt tot de tweede dood. Het zou pijnlijk zijn als zij door de wet veroordeeld waren om te sterven, maar nu zijn zij ‘al veroordeeld.’ (Joh. 3:18) Mijn geliefde broeders en zusters, er zijn er sommigen onder u – schrik niet – die zij aan zij in de bank zitten met veroordeelde overtreders. Hoe zou u zich vanmorgen voelen als naast u in de bank iemand zat die morgen opgehangen zal worden? Dan zou u zeggen: ‘O, dat God het Woord mag zegenen aan de ziel van dat arme schepsel! O, dat God het in zijn hart zal zenden, want hij is een veroordeeld mens!’ Is het niet zo? Daar is een van Gods heiligen, en aan zijn zijde zit een kind van de hel. Hier zien wij een erfgenaam van de heerlijkheid en de onsterfelijkheid en de buurman die vanmorgen zijn arm aanraakte, is dood in de zonden en veroordeeld om te sterven. Wat! Zult u niet huilen en met hem meevoelen? Is uw hart van steen en van staal? Zult u hem laten vergaan zonder een zucht, zonder een gebed, zonder een traan? Nee, wij bidden voor hen dat God in Zijn barmhartigheid hun nog genade mag geven om hen te redden van de komende toorn.

			Arme zondaren, veracht mijn gezegende Meester niet. Ik smeek het u. Als u Hem zou kennen, zou u Hem liefhebben. Dat weet ik. O arme, slechte zondaar, u die uzelf veroordeeld voelt, getroffen in uw geweten, heeft u geen liefde voor Jezus? Ach, wist u maar hoeveel Jezus Christus u liefheeft, dan zou u Hem onmiddellijk liefhebben. Ik ken een man die zei dat hij in zijn hele leven nog nooit zo getroffen was als door die ene regel: 
‘Jezus, Beminnaar van mijn ziel!’ 

			‘O’, zei hij, ‘ik heb van de hele preek niets onthouden, enkel die woorden aan het begin van een gezang: ‘Jezus, Beminnaar van mijn ziel!’’

			Hij ging naar een vriend van me en zei: ‘Denk je dat Jezus Christus ook de Beminnaar van mijn ziel is? Als ik kon denken dat Hij dat was, zou ik Hem op slag kunnen liefhebben, denk ik.’ De vriend zei: ‘Heel goed! Als je het zo aanvoelt, dan is Jezus de beminnaar van je ziel.’ O geliefden, wat zou u geven als u slechts Jezus Christus uw Beminnaar en uw Vriend mocht noemen, als u slechts kon weten dat Hij u liefhad? Zucht u naar een deel van Zijn liefde? Ha, dan heeft Hij u lief, want u had niet gewild dat Hij u liefhad zonder dat Hij Zijn zinnen op u had gezet. Verlangt u naar Jezus? Dan verlangt Hij duizendmaal sterker naar u. Ik zeg u dat Christus er meer behagen in heeft om arme zondaars te redden dan dat zij wensen om gered te worden. De Herder is meer bereid om het verloren schaap terug te halen dan dat het schaap bereid is om teruggehaald te worden. Laat mij u daarom, arme ziel, vertellen dat Jezus geen behagen heeft in de dood van hem die sterft. Maar in het redden van zielen heeft Hij een behagen zo diep als de zee, zo hoog als de hemel en zo wijd als het oosten verwijderd is van het westen en zo onnaspeurlijk als Zijn eigen goddelijkheid. Geloof alleen in Zijn Naam, zondaar. Voor u preek ik. Voor u, feitelijke, bona fide zondaar, werkelijke zondaar, voor u preek ik. Jezus Christus zegt: ‘Ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid.’ (Joh. 11:26) Gelooft u dit? Wilt u uw vertrouwen in Hem stellen? Wilt u in Zijn armen vallen en Hem u laten dragen? Wilt u plat op de Rots der eeuwen vallen en uzelf door Hem laten ondersteunen? Als u dat nu doet, op dit moment, zult u in dit gelukkige moment een veranderd mens worden. U bent dan niet langer een erfgenaam van de toorn, maar een kind van de genade. Uw redding wordt dan net zo onvermijdelijk en zeker als dat zij dit zou zijn wanneer u zich nu onder de verheerlijkten bevond.

			Amen.

			De almachtige Strijder

			‘Gord Uw zwaard aan Uw heup, o Almachtige,
in Uw heerlijkheid en in Uw majesteit. 
En rijd voorspoedig uit in Uw majesteit
vanwege waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid.
Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren. 
Uw pijlen zijn scherp in het hart van de vijanden van de Koning; 
daardoor zal het volk onder U vallen.’ 
(Psalm 45: 4-6, Eng. vert.)

			Deze psalm is wel beschouwd als een bruiloftslied voor Salomo ter gelegenheid van zijn huwelijk met de dochter van de farao. Dat zou waar kunnen zijn, hoewel ik het niet zomaar kan geloven. Zelfs als dat echter waar zou zijn, kunnen wij in deze psalm een duidelijke verwijzing naar de Heere Jezus en Zijn huwelijk met Zijn Kerk vinden. Onder de mozaïsche bedeling hoefde een pasgetrouwde man een jaar lang niet mee te vechten in een oorlog. Toen de Heere Jezus echter met Zijn volk in het huwelijk trad, maakte juist dat huwelijk het noodzakelijk dat Hij ter wille van hen oorlog zou voeren. Hij moest al hun geestelijke vijanden in een verschrikkelijke strijd ontmoeten. De vorst der duisternis en al de krachten van het kwaad stelden zich als één man tegenover Hem op. Wij weten hoe Hij met hen vocht en hoe Hij hen overwon en onder Zijn voeten vertrapte, zoals de wijnboer de paarse trossen in de wijnpers onder zijn voeten fijnstampt. En hoewel Hij in de hemel in een staat van rust verkeert, is het Hoofd van de Kerk – Zijn mystieke lichaam – nu hier beneden toch in strijd. Hij voert nog steeds oorlog tegen de zonde. Hij strijdt voortdurend krachtig om de zonde uit de wereld te verdrijven en om de aarde tot Zijn domein te maken, waarover Hij in gerechtigheid en vrede zal regeren.

			Het gebed dat wij hier in onze tekst voor ons hebben, is ook voor ons een heel geschikt smeekgebed om op te zenden. Wij verlangen ernaar onze almachtige Overwinnaar aan te vuren om tegen het kwaad ten strijde te trekken. Hoe heerlijk reed Hij in de mooie dagen van weleer met Zijn eerste discipelen uit tot de strijd! Onder Zijn leiderschap reden zij in deze heerlijke dagen van conflict en overwinning uit om te strijden en om te sterven, maar ook om te overwinnen. Wij lijken echter te zijn aangeland in dagen van vrede – van de valse vrede die voortkomt uit stagnatie, traagheid en doodsheid. Broeders en zusters in Christus, het is nodig dat wij de grote Overste van onze zaligheid krachtig aanroepen om Zijn zwaard aan de heup te gorden, om Zijn grote strijdwagen opnieuw naar het front te sturen. Wij moeten Hem smeken dat Hij weer met al de legermachten die Hem dienen uit zal rijden tot de strijd, zodat Zijn vijanden weer zullen weten dat Zijn macht nog net zo groot is als in de tijden waarin Hij de overwinning behaalde. Terwijl ik over deze tekst spreek, hoop ik dat alle gelovigen die hier aanwezig zijn dit tot hun gebed zullen maken. Ik hoop dat God u antwoord zal geven op uw gebed en dat Hij de boodschap zal zegenen tot heil van zondaren. Dat zal een ware overwinning voor Christus zijn.
Ik wil uw aandacht bij de volgende punten bepalen: allereerst bij de gewapende Strijder, ten tweede bij Zijn volle strijdwagen en ten derde bij de overwinning die Hij behaalt.

			I. Ik vraag u dus allereerst na te denken over de gewapende Strijder: ‘Gord Uw zwaard aan Uw heup, o Almachtige, in Uw heerlijkheid en Uw majesteit.’ Dus Christus heeft een zwaard. Wat voor een zwaard is dat? Zeker is het niet zo’n zwaard als dat waarop soldaten en prinsen trots zijn, want over zulke zwaarden zei Jezus tegen Petrus: ‘Doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard vergaan.’ (Matt. 26:52) Over zulke wapens zei Jezus tegen Pilatus: ‘Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Als Mijn Koninkrijk van deze wereld was, zouden Mijn dienaars gestreden hebben.’ (Joh. 18:36) Christus kon waarlijk zeggen dat de wapens waarmee Hij oorlog voerde niet vleselijk waren, maar dat zij door God krachtig waren tot afbraak van bolwerken. Voor Zijn gevechten heeft Hij geen zwaard, speer, schild en beukelaar nodig, zoals de strijders van deze wereld die gebruiken. Zijn worsteling was ‘niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de machthebbers van de wereld, van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke boosheden in de hemelse gewesten.’ (Ef. 6:12) Het belangrijkste wapen dat Christus hanteerde, was ‘het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.’ (Ef. 6:17)

			De psalmist bidt: ‘Gord Uw zwaard aan Uw heup.’ In het boek Openbaring lezen wij echter over Christus: ‘Uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard.’ (Openb. 1:16) U weet dat Jezus voortdurend de Schriften aanhaalde als Hij de verleidingen van satan of de aanvallen van Zijn menselijke tegenstanders moest weerstaan. ‘Er staat geschreven’, was steeds Zijn onweerlegbare argument. Het zwaard dat Christus hanteert, is niet gemaakt van staal om hoofden, armen of benen af te hakken. Het is het zwaard van de waarheid, dat harten en gewetens doorklieft. Er wordt van gezegd dat het scherp is, ‘scherper dan enig tweesnijdend zwaard en (het) dringt door tot de verdeling van ziel en geest, van gewrichten en merg, en oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.’ (Hebr. 4:12) Geen enkel zwaard verwondt zo als het zwaard van de Geest. Het verwondt zo, dat niemand dan God alleen de wond kan genezen. U kunt het steken in een hart dat harder is dan een molensteen. De punt zal echter niet verbuigen en de steen zal in tweeën worden gekliefd. Het is een scherp zwaard, dat verwondt. Het is een dodelijk zwaard. Waar het ook in snijdt, het doodt de zonde, snijdt ongerechtigheden in stukken, verslaat eigengerechtigheid en vernietigt de gebreken van het vlees.

			Dit zwaard is ‘tweesnijdend.’ Een zwaard met maar één snijkant heeft een stompe achterkant. Er is echter geen stompe achterkant aan het zwaard van de Geest. Het snijdt van voren en van achteren. Eigenlijk snijdt het alle kanten op en elk gedeelte is zo scherp als de rand van een scheermes. Beloften, voorschriften, leerstukken, bedreigingen, zij zijn alle scherp en doordringend. Er is geen gedeelte in Gods Woord dat het doel waarvoor het gegeven was niet bereikt.

			Merkt u dat de psalmist bidt: ‘Gord Uw zwaard aan Uw heup.’ De Bijbel is niet alleen uw Bijbel of mijn Bijbel, het is Gods Bijbel, het is Christus’ Bijbel, het is de Bijbel van de Heilige Geest. Waarheid kent geen monopolie. Het is niet de waarheid van de priester, maar de waarheid van het volk, het is de waarheid die van iedereen is. Maar het meest van alles is het Christus’ waarheid. Waarom is het Woord van God Christus’ zwaard? Dat is immers omdat het Woord ons over Hem vertelt. Hij is de tekst waarover de Bijbel preekt. De Bijbel is als een handschrift dat naar Hem verwijst en dat zegt: ‘Dit is de weg naar Jezus Christus.’ De Heilige Schrift geeft u een kast vol uitgelezen kledingstukken. Alle kleding geurt naar mirre, aloë en kassie omdat Christus haar gedragen heeft. Het Woord van God behoort in het bijzonder Christus toe, want Hij heeft het gebruikt en gebruikt het nog steeds. Als ik of andere predikers het Woord gebruiken, zal dat weinig uitwerken, tenzij Christus ons gebruikt als de instrumenten door wie Hij toont wat Hij met het Woord kan doen. Iemand keek naar het zwaard van een beroemde veroveraar. Nadat hij het zorgvuldig bekeken had, zei hij: ‘Ik zie er niets bijzonders aan.’ ‘Nee’, was het antwoord, ‘wellicht niet. Maar als u de gespierde arm die ermee zwaaide gezien had, zou u begrepen hebben waarom het zo’n opmerkelijk zwaard is.’ Zo is het ook met het zwaard van de Geest, dit door God geïnspireerde Boek. U vindt het er wellicht niet naar uitzien alsof het de wonderen kan bewerkstelligen die het voortdurend verricht. Maar als u de hand van Christus die dat zwaard hanteert zou kunnen zien, zou u begrijpen waar de heerlijkheid en de majesteit van de waarheid worden gevonden en waar het zijn macht tot het overtuigen en bekeren van mensen vandaan heeft. 

			De bede van de psalmist is: ‘Gord Uw zwaard aan Uw heup, o Almachtige.’ Als een soldaat zijn zwaard wil gebruiken, hangt hij het op een plek waar hij er gemakkelijk bij kan. Hij hangt het aan zijn zijde, zodat hij het direct uit de schede kan trekken als hij het voor de aanval of ter verdediging nodig heeft. Het gebed uit onze tekst betekent dus: ‘Heere, gebruik Uw Woord, geef aan de waarheid macht en kracht als zij verkondigd wordt.’ Het uitspreken van een preek mag dan wel lijken op het trekken van een zwaard uit de schede, toch zal het niet echt doeltreffend zijn tenzij Christus Zijn hand laat werken. Het zwaard van een soldaat doodt niemand totdat hij het met een stevige greep vastpakt en er de dodelijke klap mee uitdeelt. De preek is het zwaard van de Geest en hangt als een oud wapen aan de wand van een oud kasteel. Maar wilt U, gezegende Koning der koningen, het niet in Uw hand nemen en opnieuw tonen wat U ermee kunt doen? Wilt u het niet links en rechts om u heen steken en stoten en Uzelf zo een glorieuze overwinning over al de machten van het kwaad bezorgen? Zondaar, als Christus Zijn Woord in uw hart zal laten doordringen, zult u spoedig merken dat dit iets heel anders is dan het preken dat wij arme stervelingen slechts aan uw oor kunnen doen. Als wij bij de Oorpoort op de Evangeliebazuin blazen, trekt u er zich niets van aan. Maar als Prins Immanuël de grote stormram van Zijn kruis naar het Hartkasteel laat brengen en hem erop laat slaan, klap na klap, dan zullen de posten wankelen, de tralies zullen neerkletteren, de poort zal vallen. Dan zal de Prins binnenrijden en voor altijd over de ziel regeren die Hij door Zijn genade heeft overwonnen en lang geleden met Zijn bloed gekocht. O, dat Hij dat toch deze avond doen zou!

			Merkt u de erenaam op die de psalmist aan de almachtige Strijder geeft: ‘Gord Uw zwaard aan Uw heup o Almachtige.’ Christus is niet alleen machtig, maar Hij is almachtig. Er zijn machtige mannen van gebed geweest, maar Hij is de machtigste Voorspraak voor Zijn volk bij Zijn Vader. Er zijn machtige predikers van het Woord geweest, maar ‘nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.’ (Joh. 7:46) Er zijn vele vrienden van zondaars geweest, maar nog nooit is er zo’n Vriend van zondaars geweest als Jezus is. Uw zonden kunnen veel macht hebben en moeilijk te vernietigen zijn, maar Hij is machtiger om u ervan te redden. Ik garandeer u dat uw hartstochten veel macht hebben, dat is spreken naar de feiten. Ik garandeer u dat zij machtiger zijn dan u bent, dat is spreken in vergelijkingen. Maar Jezus is nog veel machtiger om ze te overwinnen, dat is spreken in de overtreffende trap. De overtreffende macht van de liefde van Christus, getoond in Zijn dood aan het kruis, is oneindig veel groter dat de feitelijke en vergelijkenderwijs grote macht van onze werkelijke zonde en dan de verdorvenheid van onze natuur. Moge Hij Zichzelf als almachtig bewijzen door velen van u voor Zichzelf te winnen!

			De psalmist bidt de Heere niet alleen om Zijn zwaard aan Zijn heup te gorden, maar hij voegt daaraan toe: ‘In Uw heerlijkheid en in Uw majesteit.’ Hebt u ooit Christus in Zijn heerlijkheid en in Zijn majesteit gezien? Ik weet dat u Hem nog nooit zo gezien heeft, tenzij u uzelf eerst in uw verwording en schande gezien heeft. Daar waar de arme zondaar met een gebroken hart in het stof ligt neergeworpen en zichzelf minder dan niets voelt, daar komt de grote Overwinnaar in Zijn heerlijkheid en in Zijn majesteit en zegt tegen hem: ‘Ik ben uw redding, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde en Mijn leven afgelegd om u te redden.’

			U herinnert u wel hoe John Bunyan de intocht van Prins Immanuël in de stad Mensenziel schildert nadat Hij die op Diabolus heeft veroverd: ‘Dit was de wijze waarop Hij daar binnentrad: Hij was gekleed in Zijn gouden wapenuitrusting, Hij reed in Zijn koninklijke wagen, de trompetten klonken rondom Hem, Zijn kleuren werden tentoongespreid, Zijn tienduizenden trokken op aan Zijn voeten en de oudsten van Mensenziel dansten voor Hem uit.’ Zij mogen zich ook wel in Zijn komst in heerlijkheid en vol majesteit verheugen. Hij zal in hun midden wonen en hun tonen hoe volledig Hij hen hun rebellie vergeven heeft, nu zij berouw hebben over hun zonden en Hem als hun rechtmatige Heer en Zaligmaker hebben aanvaard. Zo zal het ook zijn voor allen hier die Christus in hun hart verwelkomen en die niet langer de vorst der duisternis trouw betuigen.

			II. Zo heb ik u dus de gewapende Strijder getoond, en nu vraag ik u naar de volle strijdwagen te kijken: ‘En rijd voorspoedig in Uw majesteit vanwege waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid.’ De oosterse vorst stond rechtop in zijn strijdwagen en reed te midden van zijn troepen in grote pracht uit. Naar mijn mening is de prediking van het Evangelie de strijdwagen van onze Heere Jezus Christus. Het Evangelie zelf is Zijn zwaard en het preken van het Evangelie, het uitdelen van het Woord waardoor Christus aan de mensen bekend wordt gemaakt, is te vergelijken met Zijn strijdwagen van de zaligheid. 

			Deze strijdwagen blijkt vier wielen te hebben, of zo u wilt kunt u dit de vier melkwitte strijdrossen noemen die de Evangeliewagen trekken. Hun namen zijn volgens onze tekst majesteit, waarheid, zachtmoedigheid en rechtvaardigheid. Dit zijn de vier dragers van het Evangelie, of de vier drijvende krachten waardoor het Evangelie van Christus in het hart van zondaren wordt gebracht.

			De macht van het Evangelie ligt dus allereerst in de majesteit van Christus. Zondaar, Jezus Christus, de Zoon van Maria, is ook de Zoon van God, Die waarlijk zeggen kan: ‘Ik en de Vader zijn één.’ (Joh. 10:30) Hij Die stierf aan het kruis van Golgotha is de Koning der koningen en de Heer der heren. De Man Die in doodsnood ‘Mij dorst’ riep, is de almachtige God, Die de wateren in de palm van Zijn hand houdt.

			Beweegt dit u er niet toe om Hem te vertrouwen? De majesteit van Christus hoort niet alleen uw bewondering op te wekken, maar ook uw liefde te winnen. Hij, Wiens gezicht meer verdorven was dan dat van enig ander mens, was Degene over Wie Jesaja zei: ‘Men noemt Zijn naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.’ (Jes. 9:5) O, Degene tegen Wie u gezondigd hebt, heeft voor uw zonden geleden en heeft de vloek en de straf die daarbij hoorden gedragen. Doet dit uw hart niet smelten? Wint dit u niet voor Hem in? De majesteit van Christus zou u er zeker toe moeten brengen om Hem te vertrouwen.

			Dan is het volgende wiel van de strijdwagen of het tweede van de edele strijdrossen die het trekken, waarheid. Zondaar, het Evangelie dat u gepreekt wordt, is waar. Wat er ook maar onecht is in de wereld, het is zeker een vaststaand feit dat ‘Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken.’ (1 Tim. 1:15) Het is ook waar dat Hij u zal ontvangen als u naar Hem toe komt. Kom en vertrouw Hem en zie maar of Hij u niet zal verwelkomen. Het is waar dat Hij de zwaarste misdrijven kan vergeven en dat Hij daadwerkelijk allen vergeeft die oprecht berouw hebben over hun zonden en die op Zijn verzoenende offer vertrouwen. Het is waar dat Hij de zonden uit het hart kan ontwortelen, de onheiligen heilig kan maken en dat Hij kan maken dat de ongehoorzamen Gods bevelen gehoorzaam zijn. Dit is geen zaak van vermoedens van onze kant, geen giswerk of een droom van een overspannen verbeelding. Aan velen van ons is de heiligende kracht van de leerstukken over het kruis bewezen. Zij sporen u er daarom toe aan om ook aan u te laten bewijzen dat de waarheid van het Evangelie zichzelf ook bij u zal aanbevelen. 

			Het volgende wiel of het volgende strijdros van de strijdwagen is zachtmoedigheid. Jezus zei: ‘Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart.’ (Matt 11:29) De Zaligmaker Die u uitnodigt om naar Hem toe te komen, is geen trotse Zaligmaker. Laat mij u, arbeiders, eraan herinneren dat Jezus Christus tot uw stand behoorde en dat Hij wellicht samen met Jozef, de man van Zijn moeder Maria, aan de schraag van de timmerman gewerkt heeft. Hij was geen regerende aristocraat, die met verachting op mannen en vrouwen uit een lagere stand van de maatschappij neerkijkt. De Heere zegt over Hem: ‘Ik heb een uitverkorene uit het volk verhoogd.’ (Psalm 89:20) Hij is de Christus van het volk. Hij is een Zaligmaker Die Zich naar de mensen toe buigt. Hij nam de kleine kinderen in Zijn armen, zegende hen en zei: ‘Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want van zulken is het Koninkrijk van God.’ (Mark. 10:13) Ondanks al Zijn heerlijkheid en majesteit veracht Hij de armen en de behoeftigen niet. Hij hoort altijd het hulpgeroep van de nederigen en de boetvaardigen. Hij Die het geweeklaag van de bedroefden hoort, heeft medelijden met de gevangene. Hij heeft oog voor de gebrokenen van hart en is altijd teer en vol meeleven voor eenieder die Zijn hulp zoekt. Deze zachtmoedigheid van de Zaligmaker moet zeker een aanbeveling voor het Evangelie bij u zijn.

			Dan is het vierde wiel – of het vierde strijdros, als u aan die beeldspraak de voorkeur geeft – gerechtigheid. Broeders, Jezus Christus is zo’n rechtvaardige Zaligmaker en Zijn Evangelie is zo’n rechtvaardig Evangelie! Een mens zou juist om deze reden heel goed van het Evangelie kunnen gaan houden, als het niet om een andere reden is, namelijk dat de majesteit van de goddelijke rechtvaardigheid er zo duidelijk in naar voren komt. God bepaalde dat Hij zondaren zou redden, maar Hij wilde hen niet redden ten koste van de rechtvaardigheid. Hij schept behagen in genade, maar zelfs Zijn geliefde eigenschap wil Hij niet koesteren ten koste van Zijn rechtvaardige wet. Christus gaf Zijn rug aan degenen die Hem sloegen en Zijn wangen aan hen die Hem het haar uitplukten. Zijn aangezicht verborg Hij niet voor smaadheden en speeksel. (Jes. 50:6) Hij gaf Zijn handen en voeten aan wrede spijkers over, Zijn lichaam aan onbeschrijfelijke pijn en Zijn ziel aan zulke doodsangsten dat Hij het uitriep: ‘Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe.’ (Matt. 26:38) 

			Hij droeg alles wat de vleesgeworden God dragen kon, 
met genoeg kracht maar zonder dat Hij kracht overhouden kon


			zodat Hij ten volle zou genoeg doen aan Gods rechtvaardigheid.

			Gerechtigheid voltooit terecht het aantal wielen van de strijdwagen van de zaligheid of van de strijdrossen die de wagen trekken overal waar God wil dat hij gaat. O, dat zij hem door Zijn genade precies daarheen trekken waar u bent, arme zondaar, en dat dezelfde genade u zal dwingen om die strijdwagen in te gaan, zodat u daarin naar de eeuwige heerlijkheid zult rijden!

			Maar lieve vrienden, een Evangelie zonder Christus is als een strijdwagen zonder berijder, en wat voor nut heeft een lege strijdwagen? Voor op de strijdwagen van het Evangelie staat Jezus Christus in al Zijn heerlijkheid en majesteit. Ik wilde dat alle predikers dit altijd zouden bedenken. Sommigen van hen preken volgens mij de leerstukken van het Evangelie en anderen de voorschriften ervan. Op die manier brengen ze de strijdwagen tevoorschijn, maar zonder berijder. Ze hebben Christus erbuiten gelaten, Die de belangrijkste, werkelijk de enige heerlijkheid ervan is. Wat een prediker ook maar vergeten mag, hij zou nooit zijn Meester moeten vergeten, maar Hem altijd Zijn rechtmatige plaats geven. Hij zou tegen de Heere moeten zeggen wat de psalmist tegen Jeruzalem zei: ‘Als ik u vergeet, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten, laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte.’ (Psalm 137:5, 6) Waar kan iemand over preken als hij Jezus Christus uit zijn preek weglaat? Een verhandeling zonder Christus is een misleiding en een schande, niets dan spelen met onsterfelijke klanken, een bespotting van zowel de God als de Mens Jezus Christus en Die gekruisigd, Die de Alfa en Omega van iedere preek zou moeten zijn.

			Zelfs als een prediker niet direct over Christus preekt, moet hij Hem indirect bepreken. Dan moet hij de waarheid op zo’n manier verkondigen dat zij de zondaar zal aantrekken, of anders moet zij hem naar het hart van Christus drijven. Ik hoop dat wij allen zonder aarzeling zullen zeggen dat Jezus Christus in Zijn heerlijkheid en majesteit op de strijdwagen van onze bediening rijdt.

			Maar hoewel Christus dus op de strijdwagen van ons onderwijs kan rijden, moet Hij daar wel altijd aanwezig zijn in Zijn almachtige kracht en in de kracht van de Geest Die gezegend is tot in eeuwigheid. Dus wil ik dat u die Hem liefheeft, het gebed van de psalmist bidt: ‘Gord Uw zwaard aan Uw heup, o Almachtige, met Uw heerlijkheid en Uw majesteit. En rijd voorspoedig in Uw majesteit vanwege waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid.’ Er is een mooi oud gezang uit Wales, dat ik graag in het Engels zou kunnen vertalen zonder het te bederven. Het gaat ongeveer zo: ‘O Jezus, kom tevoorschijn! Verlaat de ivoren paleizen! Uw strijdwagen wacht op U, kom tevoorschijn! De hel siddert voor U, heel de hemel aanbidt U, de aarde erkent Uw heerschappij, de harten van de mensen kunnen U niet weerstaan. Kom tevoorschijn, kom tevoorschijn! Tralies van koper breekt U, ijzeren poorten wijken voor U, kom tevoorschijn, kom tevoorschijn, o Jezus, want Uw strijdwagen wacht nu op U!’

			III. Nu gaan we verder met het derde punt, de overwinning die Hij behaalt. ‘Uw rechterhand zal U ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp en treffen het hart van de vijanden van de Koning. Volken zullen onder U neervallen.’ Er zijn voorstellingen van oosterse vorsten op hun grote strijdwagen. In vele daarvan worden zij niet alleen afgebeeld met een zwaard aan hun heup, maar ook met een grote oorlogsboog. De kunstenaars die hun koninklijke meesters wilden behagen, stelden het voor alsof de pijlen van de koning recht door het hart van de vijanden van de koning gingen. Onze Strijder heeft een trefzeker schot. Hij mist nooit het hart waarop Hij Zijn pijlen richt. Hetzelfde Evangelie dat in één opzicht een tweesnijdend zwaard is, is in een ander opzicht als de scherpe pijlen die vanaf de boog van een machtige Boogschutter geschoten worden. Weet u, pijlen kunnen niets uitrichten als zij niet afgeschoten worden. De pijl is nutteloos zonder de boog en de boog zelf is nutteloos zonder de hand en de arm van de man die hem spant en die de pijl laat vliegen naar het doel dat hij wil raken. Over Willem de Veroveraar werd wel gezegd dat niemand in Engeland zijn boog kon spannen behalve hijzelf. Zo is het ook met de boog die bij onze grote Veroveraar hoort; niemand behalve Hijzelf kan hem spannen. Als Hij de pijl op de pees aanlegt en de boog met een almachtige hand spant, vliegt het projectiel met onweerstaanbare kracht naar het hart waarop de Koning zo’n onfeilbaar schot richtte en graaft zich daar in.

			Ik meen dat deze pijlen niet verwijzen naar de hele Bijbel, maar naar bepaalde teksten uit de Bijbel. Soms zal de ene, dan weer de andere pijl afgeschoten worden, maar ze zijn alle scherp. Hebt u, mijn luisteraars, ooit de pijnscheut gevoeld die dwars door het hart gaat als een van deze scherpe pijlen erdoor geraakt wordt? Geen pijl is zo scherp als die welke veroorzaakt wordt door de overtuiging van zonde. Er is geen genezing voor die pijn, behalve dan van de hand van Hem Die de pijl afschoot waardoor de pijn werd veroorzaakt.

			Over deze pijlen wordt in het meervoud gesproken, omdat er pijlen van overtuiging, pijlen van rechtvaardigheid en pijlen van angst zijn, maar ook pijlen van genade en pijlen van troost. Er zijn pijlen die zonden doden en er zijn pijlen die wanhoop doden (wat ook een zonde is). Zoals er pijlen zijn die onze vleselijke hoop neerslaan en doden, zo zijn er andere pijlen die onze zondige angsten krachtdadig vernietigen. Al deze pijlen zijn scherp en treffen het hart van de vijanden van de Koning. De hele pijlkoker bevat geen enkele stompe pijl.

			Let erop dat al deze pijlen aan de Koning behoren. Het is tegen de ‘Almachtige’ dat de psalmist zegt: ‘Uw pijlen.’ De waarheid zal nooit tot ons hart en geweten doordringen tenzij de Heilige Geest ons ervan overtuigt dat zij Gods waarheid is. Er zijn sommige leerstukken in de Schriften die velen niet als goddelijk willen aannemen, hoewel zij duidelijk in het Woord worden geopenbaard. Bovendien zijn het waarheden die God steeds opnieuw tot redding van zielen gezegend heeft. Men heeft vaak gezegd dat er niet over het leerstuk van de uitverkiezing mag worden gepreekt, omdat dit geen struikelblok mag zijn op de weg van zondaars die tot Christus komen. Toch kan ik ervan getuigen dat wij een grote menigte van zielen naar de Zaligmaker gebracht hebben zien worden en aan deze kerk hebben toegevoegd door preken over uitverkiezing, voorbestemming en over die andere grote waarheden waar velen van ons in geloven en zich over verheugen. Zij behoren zeker wel tot de scherpe pijlen van onze Koning.

			Merk ook op waar de pijlen van de Koning naartoe vliegen. Zij doorboren alle het hart. ‘Uw pijlen zijn scherp en treffen het hart van de vijanden van de Koning.’ Sommigen van u zijn door een pijl in het hoofd geraakt. Wel, dat zou u doden als het een letterlijke pijl was. Maar als de pijlen van de Koning metaforisch gesproken het hoofd treffen – dat wil zeggen dat er een louter intellectuele instemming met de waarheid van het Evangelie is – dan zijn zij niet zo effectief als wanneer zij het hart treffen. Sommigen van u zijn door deze pijlen in uw benen geraakt, dat wil zeggen dat u naar boven bent gestrompeld om even te bidden. Toch is er niet zulk dodelijk werk verricht als wanneer de pijlen van de Koning het hart doorboren. Als zij de zondaar daar raken, veroorzaken ze een dodelijke wond, want uit het hart zijn de uitgangen van het leven. (Spr. 4:23) O Heere, sla het hart van de zondaar! Dood zijn oude leven en geef hem nieuw leven. Dood hem als Uw vijand, maar laat hem leven als Uw vriend. Schiet Uw pijlen dwars door het hart dat de zonde liefheeft en U haat, door het hart dat dronkenschap liefheeft, dat de lust liefheeft, dat het breken van de sabbat liefheeft, dat het kwaad in welke vorm dan ook liefheeft. Dood dat hart, o Heere, en geef dan een nieuw hart en een standvastige geest!

			Laat mij u eraan herinneren dat er een tijd komt waarop Christus in volle wapenuitrusting tot de strijd uit zal rijden. Dat is de tijd waarover we in Openbaring lezen: ‘En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf (…) En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid.’ (Openb. 19:15, 11) Dat zal iets vreselijks zijn voor allen die op die dag de vijanden van de Koning zijn. Zijn pijlen zullen dan immers snel en scherp zijn om hen te doden. Verlang er maar niet naar dat die dag zal komen, onbekeerden, want voor u zal dat een dag van duisternis zijn en geen dag van licht. Voor degenen onder u die de Christus van God hebben veracht en verworpen, zal het een angstaanjagende dag zijn als Hij Zijn scherpe pijlen op de boog zal aanleggen, de boog zal spannen en u het hart zal doorboren. Waar wilt u vluchten voor de glans van Zijn alziend oog? Omhoog naar de hoogste bergen zullen Zijn pijlen u achternavliegen. In de ongebaande woestijnen, in de dichtste wouden, ver weg op de machtige oceaan zullen Zijn pijlen u vinden. Probeer Hem niet te ontvluchten, maar vlucht naar Hem toe. Als iemand mij met een pijl en boog zou willen neerschieten, zou ik proberen hem in mijn armen vast te klemmen en hem tegen mijn hart drukken, want hoe zou hij me dan kunnen neerschieten? Nader op deze manier tot Christus. Ren niet voor Hem weg, maar ren naar Hem toe en sluit Hem aan uw hart en laat Hem nooit meer gaan.

			Als u zich aan Christus overgeeft, zult u ontdekken dat Hij niet langer boos op u is. Hij is liefdevol en genadig. Het verheugt Hem om boetelingen aan Zijn hart te verwelkomen. O, dat Hij u in dit uur mocht ontvangen! Dat zal Hij, als u Hem slechts vertrouwt. Dan zult u Hem Zijn strijdwagen op een heel andere manier zien berijden. Wellicht zult u eerst bang van Hem zijn en vragen: ‘Heere, waarom bent U hier gekomen?’ Dan zal Hij antwoorden: ‘Ik ben gekomen om uw zonden met Mijn scherpe pijlen te slaan.’ Een voor een zal Hij ze op Zijn boog leggen en Hij zal op elke zonde schieten die Hij wil doden. Hij zal uw onheiligheid doden, uw eigengerechtigheid, uw vertrouwen in uzelf. Al deze zonden zullen helemaal doorboord worden door Zijn pijlen, die nooit missen. Dan zal Hij op uw trots schieten en die zeker doden en u zo nederig als een klein kind maken. Hij zal schieten op uw liefde voor de wereld, Hij zal schieten op al uw genoegens die geen heilige genoegens zijn, op elke hartstocht en elk kwade neiging in u. Neer zullen ze vallen, alle gedood door Zijn scherpe pijlen. Dat zal een zegen voor u zijn als ze alle geslagen zijn, want wie zou een van deze vijanden van de Koning willen sparen? Sta liever op en help de Koning om hen te doden. U wilt toch immers geen ruimte geven aan hen die net zo goed uw vijanden zijn als de Zijne?

			Ten slotte, zondaar, vertrouw de Zaligmaker. Hij stierf voor de zondaars terwijl Hij hun zonden in Zijn eigen lichaam aan het hout droeg. Hij stierf voor allen die Hem vertrouwen. Zij die Hem vertrouwen, zullen ontdekken dat Hij trouw en waarachtig is. Hij zal hen in Zijn Vaders huis thuisbrengen om altijd met Hem te wonen. O, dat wij allen in dat gezegende gezelschap zullen zijn! God geve het, om Jezus’ wil! 

			Amen.

			De vreugde van de Man van smarten

			‘U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid;
daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,
met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
Al Uw kleding geurt van mirre, aloë en kaneel,
wanneer U uit de ivoren paleizen komt,
waar men U verblijdt.’
(Ps. 45:8, 9)

			Tijdens de laatste paar zondagen hebben we over het lijden van onze Heere Jezus Christus nagedacht. We hebben Hem gevolgd toen Hij doodsangsten uitstond in de hof, toen Hij het smartelijke verraad onderging, toen Hij bij de verschillende rechtszaken tegen Hem afgemat en belasterd werd, toen Hij door de soldaten te schande werd gemaakt en bespot en toen Hij Zijn kruis droeg tijdens Zijn smartelijke gang door de straten van de stad.

			Het lijkt me gepast om deze morgen tijdens deze smartelijke pelgrimsreis een pauze in te lassen. Dan kunnen wij even ademhalen en vertroost worden door het zicht op het heerlijke land waar deze doornige weg heen leidt.

			Uw geest kan door een feestelijke gelegenheid zoals die van vandaag minder goed in staat zijn om diepe beschouwingen over het lijden aan te horen. Het past meer bij onze huidige vreugdevolle stemming om na te denken over de heerlijkheid die op de vernedering volgde. We zullen dezelfde Persoon voor ogen hebben, maar we zien Hem in een stralender licht. We zullen de zilveren rand aan de donkere wolk van de zielsangst zien, de rijke parels die in de stormachtige diepten van Zijn lijden verborgen liggen en de hemelse dagen die uit de schoot van de zwarte nacht van Zijn doodsnood voortkwamen.

			De Man van smarten is de fontein van alle vreugde voor anderen en uit kracht van Zijn overwinning bezit Hij al de vreugde die er in de hemel en op aarde is. De vreugde die Hij heeft ondervonden, stond in verhouding tot Zijn smarten. Zoals Hij eens door de diepe wateren van verdriet waadde, zo heeft Hij nu de hoogste bergen van gelukzaligheid beklommen. Voor de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, heeft Hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader (Hebr. 12:2) en daar geniet Hij van liefelijkheden, voor eeuwig. (Ps. 16:11)

			Wij hebben onze grote David huilend door de beek Kedron zien gaan, zullen wij niet naar Hem kijken als Hij van vreugde voor de ark uit danst? Wij zagen Hem met doornen gekroond, zullen wij dan niet uitgaan om Hem te ontmoeten en Hem te aanschouwen met de kroon waarmee Zijn moeder Hem kroonde op de dag van Zijn bruiloft en op de dag van de vreugde van Zijn hart? (Hoogl. 3:11) O, dat onze hemelse Vader, terwijl wij deze dingen overpeinzen, het gebed van onze grote Voorspraak mocht horen, Die eens ter wille van ons uitriep: ‘Maar nu kom Ik naar U toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben.’ (Joh. 17:13)

			Op twee manieren omschrijft onze tekst de vreugde die over onze roemrijke Koning is uitgestort. Allereerst is onze Heere door Zijn Vader verblijd: ‘U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugde, boven Uw metgezellen.’

			Maar er is nog een andere vreugde, en die ontving Hij niet van één Persoon, maar van velen: ‘Al Uw kleding geurt van mirre, aloë en kaneel wanneer U uit de ivoren paleizen komt, waar men U verblijdt.’ Hier komen de engelen en de heiligen samen en zij laten de rivier van blijdschap van de Zaligmaker, die steeds dieper en breder wordt, alsmaar aanzwellen. Als wij aan deze stille wateren hebben gewandeld en deze groene weiden hebben betreden, zijn wij misschien bereid om met de apostel te zeggen: ‘En dit niet alleen, maar wij verheugen ons ook in God, door onze Heere Jezus Christus, door Wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.’ (Rom. 5:11, Eng. vert.) Dan zullen we in staat zijn om met de bruid te zingen: ‘Wij zullen ons verheugen en in U verblijden; wij zullen Uw uitnemende liefde vermelden, meer dan de wijn; de oprechten hebben U lief.’ (Hoogl. 1:4)

			I. Kom mijn broeders, laten wij dat deel van de blijdschap van onze Zaligmaker dat Hem door Zijn Vader is gegeven, overdenken.

			De Verlosser bezat deze vreugde al tot op zekere hoogte toen Hij hier op aarde was. Wij zijn er niet zeker van dat het vroege leven van de Zaligmaker al vol smart was. Toen Hij groeide in wijsheid en lengte, groeide Hij ook in genade, zowel bij God als bij de mensen. Genade hebben bij God en de mensen, dat zou de jonge Jezus een ongewone mate van heilige blijdschap hebben kunnen geven. Toen Hij met Zijn openbare bediening begon, belaagden legers van smarten Hem. Zijn voorkomen, dat eens schoner dan dat van de mensenkinderen was, werd meer verdorven dan dat van enig ander mens. Door Zijn zwoegen, ontberingen en beproevingen dacht men dat Hij bijna vijftig jaar was, toen Hij nog maar twee- of drieëndertig was.

			Toch was de grote Treurende niet geheel ellendig. Zelfs in de alsem en de gal waren er druppels vreugde. Bracht de goddelijke Duif toen de hemelen opengingen bij Zijn doop en de Geest neerdaalde, geen vrede en troost mee op Zijn vleugels? En toen de Vader getuigde: ‘Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb’ (Matt. 3:17), gaven deze goedkeurende woorden vanuit de geopende hemel toen geen voldoening aan de geest van de gehoorzame Zoon?

			Broeders, de volmaakte natuur van onze Zaligmaker kon niet anders dan Zich buitengewoon verheugen over de glimlach van de Vader en over het neerdalen van de Heilige Geest. Toen na veertig dagen van vasten en van verzoeking de engelen Hem dienden in de woestijn, brachten zij Hem toen geen hemelse vreugde, geen troost van God? Kende Hij geen verborgen vreugde, daar op de bergtoppen, waar Hij te middernacht met God sprak? Was Hij niet verheugd als Hij liefelijk kon nodigen en als Hij liefdevolle woorden van genade uitsprak? Vast en zeker werden deze lippen, die zegeningen uitstortten, zelf gezegend en de handen die de gebrokenen van hart verbonden en die de gevangenis van de gevangenen openden, moeten Hem Zelf enige troost hebben gegeven.

			Wij lezen dat Jezus Zich in de geest verheugde en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen.’ (Luk 10:21) De leer van de uitverkiezende liefde ontroerde de diepte van Zijn grote ziel en maakte dat de stromen de handen klapten. ‘HEERE, de koning is verblijd over Uw kracht. Hoe verheugd is hij over Uw heil!’ (Ps. 21:1)

			Dacht u soms, broeders, dat onze Zaligmaker in deze wereld kon leven en zo veel goed kon doen zonder dat Hij Zelf uit Zijn genadedaden enige vreugde ontving? Onderwijzen, werken en mensen heilig maken, dat moet een welwillende geest vreugde geven. Het kan niet anders of het moet voor een goed mens plezierig zijn om goed te doen. Als God een behagen heeft in genade, dan moet de Afdruk van Zijn Persoon dat ook hebben. Het opwekken van een dode en hem aan de rouwende familie teruggeven, zou dat geen voldoening geven? Ontstaken de dankbare ogen van de weduwe in de poorten van Naïn geen vlammen van vreugde in Zijn hart? Riep de dankbaarheid van Maria en Martha geen vertroosting op voor de Gever van het leven? Dacht u dat het voeden van de hongerige menigte geen verheugend werk was? Wie zou er naar die duizenden die daar feestvierden, kunnen kijken zonder zich te verheugen? Het genezen van melaatsen, het herstellen van kreupelen, blinden te laten zien en doven te laten horen, wie zou dat allemaal kunnen doen zonder zichzelf bij het uitdelen van zulke weldaden te verblijden? De hosanna’s hebben Jezus wel een aantal keren in de oren geklonken. En hoewel Hij de roep ‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ altijd hoorde, moet Hij toch de wonderlijke vreugde van het goeddoen hebben ervaren, want dit is een van de vreugden die van allen die zichzelf voor anderen opofferen het onvervreemdbaar bezit zijn.

			Bedenk, geliefden, wat voor een karakter Hij had, en dan is het zeker dat Hij de vreugde van het goed te zijn gekend heeft. Want er is een diepe blijdschap in heiligheid, een gezegende rust in rechtvaardigheid. De heiligheid van de engelen is hun vreugde, en hoewel de Zaligmaker Zijn vrede voor een groot deel had afgelegd, bezat Hij toch een rust die voortkomt uit een ziel die onlosmakelijk met de deugd verbonden is. Beroeringen van het geweten heeft Hij nooit gekend. Nooit werd Zijn gemoed verontrust vanwege zonden die Hijzelf gedaan had, ook al werd Hij als onze Plaatsvervanger tot zonde gemaakt.

			Hij leed. Let op, ik doe niets af van Zijn lijden. Ik zie hoge bergen van verdriet. Adelaarsvleugels kunnen de toppen daarvan niet bereiken en de voeten van de engelen kunnen hun spitsen niet beklimmen. Maar zie! Over de ruige steilte zie ik stromen van blijdschap naar beneden vallen en midden in de holen van de troosteloze heuvels kijk ik naar diepe meren van vreugde, ondoorgrondelijk voor stervelingen.

			Broeders, we hebben alle reden om te geloven dat onze Zaligmaker hier op aarde voortdurend getroost werd door de gedachte dat Hij de wil van Zijn hemelse Vader deed. Hij zei: ‘Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft.’ (Joh. 4:34) ‘Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?’ (Luk. 2:49) Bij verschillende gelegenheden verkondigde de stem uit de hemel het welbehagen dat de Vader in Zijn Eniggeborene heeft. Eens, op de heilige berg, omhulde de heerlijkheid van de hemel Hem. Tijdens Zijn hele leven was Gods tegenwoordigheid met Hem, tot op het moment dat het noodzakelijk was dat Hij door God verlaten werd. Toen riep Hij voor de eerste en de enige keer: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matt. 27:46; Mark. 15:34)

			Het werk te doen dat Hij van alle eeuwigheid af beoogd had, de bezigheid op zich te nemen die vooraf al zoveel blijdschap gaf, dat kon niet alleen maar smartelijk geweest zijn. Het was een Pascha met vele bittere kruiden, maar Hij heeft er vurig naar verlangd om het te eten. Het was een doop, en een bloeddoop, maar Hij was niet langer benauwd dan totdat het werk volbracht was. Van oudsher vond Hij vreugde bij de mensenkinderen, in afwachting van Zijn werk. Had Hij dan geen vreugde in Zijn werk? Broeders, laat de Heere Zelf spreken: ‘Zie, Ik kom, in de boekrol is over Mij geschreven. Ik vind er vreugde in, Mijn God, Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste’. (Ps. 40:8, 9)

			Het heerlijke perspectief dat dit grote werk opende als het zou worden volbracht, troostte onze Zaligmaker, daar ben ik van overtuigd. Denk niet dat ik het te sterk zeg, ik heb Schriftbewijs. Kijk maar in Psalm 22. Dit is de alleenspraak van Christus aan het kruis. Daar ziet u dat Hij, nadat Hij Zijn ellendige toestand betreurd heeft, Zichzelf als volgt troost: ‘Alle einden der aarde zullen het gedenken en zich tot de HEERE bekeren; alle geslachten van de heidenen zullen voor Uw aangezicht aanbidden (…) Alle groten der aarde zullen eten en aanbidden. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in leven kunnen houden, zullen voor Zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal Hem dienen en van de Heere vertellen aan het volgende geslacht. Zij zullen komen om Zijn gerechtigheid te verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want Hij heeft het gedaan.’ (Ps. 22:28, 30-32)

			Met een vooruitziende blik keek Hij door de dikke duisternis die het kruis omhulde heen en zag het opgaan van de stralende zon van de eeuwige hemelse dag. Toen Hij aan het kruis hing, zag Hij niet alleen de spottende ogen van de grote menigte vijanden, maar ook de liefhebbende ogen van de miljoenen die Hij van de hel zou verlossen. Hij hoorde niet alleen het geschreeuw van het liederlijke gepeupel, maar ook de gezangen van de zielen die door Zijn bloed verlost werden. Toen Hij de leeuwen zag en ze hoorde brullen, was het toen geen troost voor de Herder dat Hij de schapen bewaard had en dat niemand van hen verloren was gegaan?

			Mijn broeders, er is zeker genoeg bewijs om aan te tonen dat het hoofd van de Man van smarten rijk gezalfd was met blijdschap.

			Toch kan het zijn, lieve vrienden, dat sommigen dit punt twijfelachtig vinden. We erkennen dat hier verschil van mening kan zijn. Dit geldt echter niet voor de grote vreugde die Christus verkreeg nadat Hij het kruis had verdragen en de schande veracht. Laten wij ingaan op de verborgen vreugden van onze Liefste. Aanschouw, mijn broeders, het volbrachte werk: Christus heeft de toorn van God gedragen, God is verzoend met Zijn volk, de dood is vernietigd, Christus is opgestaan van de doden, de kop van de slang is vernietigd, de macht van de zonde is onderworpen, onze Heere stijgt onder gejuich en het trompetgeschal van de aartsengel op. De zielen in de heerlijkheid geven Hem een triomfantelijke intocht: ‘Hef uw hoofden op, o poorten, ja, verhef ze, eeuwige deuren, zodat de Koning der ere kan binnengaan.’ (Ps. 24:8) Hij gaat zitten op de troon aan de rechterhand van Zijn Vader en dan wordt Hij gezalfd met vreugdeolie boven Zijn metgezellen.

			Ik had al eerder moeten aangeven dat onze Verlosser als God altijd al de overvloed van vreugde en liefelijkheden bezat, en tot in eeuwigheid zal bezitten. Maar nu spreken we over Hem in Zijn samengestelde Persoon als God en Mens en in Zijn ambtelijke karakter als Middelaar. Zijn vreugde in deze hoedanigheid, dat is het wat wij nu overdenken.

			De vreugde van de opgestane Middelaar lag allereerst in het feit dat Hij nu een werk volbracht had waarover Hij van alle eeuwigheid af had nagedacht. Nog voordat de morgenster voor het eerst het aanbreken van de dag had aangeduid, voordat de rust van de ruimte ooit door een engelenvleugel was beroerd, of de stemmigheid van de stilte door het gezang van serafijnen was opgeschrikt, had Christus voorgesteld Zijn volk te redden. De grote tweede Persoon in de goddelijke Eenheid had van eeuwigheid af, voor alle werelden er waren, het voornemen om een volk voor Zichzelf te verlossen door de prijs te betalen. Wat een vreugde moet het Hem nu geven dat Hij zeggen kan: ‘Ik heb de overtreding beëindigd, een einde gemaakt aan de zonde en een eeuwigdurende gerechtigheid aangebracht.’

			Zijn hart had Zijn werk niet alleen overwogen, maar het was daar vurig op gericht. Hij had de namen van Zijn volk op Zijn borst gebonden, Hij had hen in Zijn handpalmen gegraveerd. Zijn oren waren doorboord, want Hij wilde dienen, zelfs tot de dood. Wat zult u zeggen als ik u vertel dat Hij van vóór het ontstaan van de werelden hijgde en dorstte om de wil van de Vader te doen en om Zijn volk te verlossen van hun ondergang! Wel, broeders, dat verlangen, dat onuitblusbaar als gloeiende houtskool in Hem gloeide, is nu tot op het allerhoogst vervuld. Hoe kan het ook anders dan dat Hij gezalfd is met vreugdeolie boven Zijn metgezellen. Er is immers niemand anders die zo vastberaden een plan gemaakt heeft en het zo volmaakt heeft laten slagen.

			Bedenk ook hoe groot de pijn was die Hij verdragen heeft. Wij moeten geloven dat Zijn vreugde in overeenstemming was met de pijn. Om Zijn grote levensdoel te verwezenlijken, daalde Hij af naar het kruis van de grootste beproeving. Heb ik niet op mijn armzalige manier geprobeerd om de verborgen doodsangsten van onze gezegende Zaligmaker te schilderen? Maar ik voel dat ik gefaald heb. Wat een grote vreugde is het om terug te kijken nu dit alles is doorleden! De dag is nooit zo helder als na dikke duisternis. Nooit is rust zo zoet als na een orkaan en een storm. Nooit geeft de geboorteplaats aan iemand zoveel blijdschap als aan een pelgrim die lang naar het buitenland verbannen is geweest. Zo diep als de smart is, zo hoog is de vreugde. Zo onuitsprekelijk als het verdriet is, zo onzegbaar is ook de zegen. 

			Herinner u, geliefde broeders, welke vijanden Hij overwonnen heeft. Dan zal het u niet verbazen dat Zijn vreugde weergaloos was. Heeft Hij de dood, die grimmige tiran, die overwinnaar van de hele mensheid, niet verslagen? Heeft hij de kop van de oude slang niet gebroken, die een heel universum van zielen in zijn vernietigende touwen had gebonden en bekneld? Had Hij niet al de boze geesten in de hel in de strijd verslagen? Was het kwaad niet voorgoed onttroond? Zat goedheid niet op een heerlijke hoge troon? Was op die dag van het oordeel, toen de vorst der duisternis uitgeworpen werd, de deugd niet tot in de hoogste hemel verheerlijkt en de zonde neergeworpen tot in de laagste hel? ‘Zie’, zo zou Hij gezegd kunnen hebben, ‘Ik zie de duivel als een bliksem uit de hemel vallen (Luk. 10:18), de draak gebonden met een grote ketting. (Openb. 20:1, 2) Zie, voor de heiligen zijn de poorten van de hel gesloten. Het graf is beroofd van zijn buit, de hemel is bevolkt met geredde zielen en de aarde gereinigd van zonde.’

			Jezus, machtige Veroveraar, Uw roemrijke overwinningen moeten U, net als zij ons doen, zeker wel een gezegende zalving met vreugdeolie geven!

			Onze Heere kan, nu Hij als volmaakt mens in de hemel is, met vreugde terugzien op Zijn leven, dat zonder vlek of rimpel of iets dergelijks was. Hij ziet tot Zijn voldoening dat Zijn volmaakte gehoorzaamheid heel Zijn volk gaat omvatten, totdat het door Zijn liefelijkheid liefelijk is geworden. Hij smaakt daarbij de vreugde dat Zijn bloed zo krachtig werkt dat het zelfs de vuilste mensen schoonwast en hen witter dan sneeuw maakt. En Zijn voorbede verspreidt over de mensen een eeuwigdurende regen van genade. Omdat Zijn hart een en al liefde was, moet Zijn vreugde wel in liefdedaden gelegen zijn. Daar Hij een fontein geworden is die voortdurend liefdegaven over de uitverkoren mensen uitstort, moet Zijn vreugde zo onveranderlijk zijn als Zijn natuur en zo ongebonden als Zijn goddelijkheid. ‘Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God, met vreugde, boven Uw metgezellen.’

			Nadat wij hebben geprobeerd uit te weiden over de vreugde, houden we nu een moment halt om de oorzaak ervan op te merken: ‘U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft Uw God U gezalfd.’ Hieruit blijkt de eerste reden waarom Jezus Christus overvloed van vreugde ontvangen heeft, dat is Zijn liefde voor de gerechtigheid. Dit was onvermijdelijk vanwege Zijn vlekkeloos reine natuur. Maar dit was ook praktijk in Zijn leven vanwege de heilige ernst en integriteit van Zijn levenswandel. Van wie anders dan alleen van onze Heere kon het zo naar waarheid gezegd worden dat de wet van God in Zijn hart was? Overvloedig bewees Hij Zijn liefde voor gerechtigheid door in Zijn dood de gerechtigheid te billijken. In eigen Persoon voldeed Hij aan de hele veroordeling van de goddelijke wraak. Hij nam de hele vloek die op overtreders rustte, op Zich.

			U kunt zich toch niet voorstellen dat gerechtigheid duidelijker wordt getoond dan in de levende werken van Jezus, of dat zij vollediger gewroken wordt dan in Zijn dodelijke barensnood.

			Wat is die gerechtigheid koninklijk, waarvoor zelfs de Zoon van God Zijn hoofd boog en de geest gaf. De wereld die door de zondvloed overspoeld wordt, de vlakten van Sodom die van sulfer roken, het land Egypte dat door plagen gekweld wordt, al deze verschrikkelijke dingen tonen het recht van God in gerechtigheid. Maar geen van die gebeurtenissen doet dat zo ernstig als het vrijwillige offer van Jezus. Onze Liefste hield inderdaad van gerechtigheid als Hij alle stromen van Zijn hart leeggoot om ons rechtvaardig te maken.

			Zoals wij in Zijn leven en dood zien dat Hij gerechtigheid liefheeft, zo ontdekken wij het bovendien ook in de voortdurende uitwerking van Zijn werk. Zijn Evangelie maakt mensen rechtvaardig. Geeft Hij hun niet een wettelijke gerechtigheid, vrij van aantijgingen, een werkelijke gerechtigheid die Hij in hen plant, een gerechtigheid die hen vanbuiten met fijn linnen bekleedt en vanbinnen geheel heerlijk maakt? De geest van het Evangelie dat wij preken, is het verheerlijken van al wat rein en liefelijk is en een goede naam heeft. Waar de Heere Jezus ook maar Zijn genadige macht uitoefent, daar geeft de zonde de troon op, daar verkrijgt zuiverheid de scepter en regeert genade door de rechtvaardigheid tot in het eeuwige leven door het volmaakte offer, de levende kracht van Jezus.

			De tekst voegt hieraan toe: ‘U haat goddeloosheid.’ Iemands karakter is niet af als hij de zonde niet volkomen haat. ‘Wees toornig, maar zondig niet.’ (Ps. 4:5) Een mens kan nauwelijks goed zijn, als hij niet boos op de zonde is. Wie de waarheid liefheeft, moet iedere verkeerde weg haten. Wat haatte onze Heere Jezus het, toen de verzoeking kwam! Drie keer overviel zij Hem, maar steeds was het: ‘Ga weg van Mij, satan.’ (Luk. 4:8) Wat haatte Hij de verzoeking als Hij haar bij anderen zag! Hij uitte Zijn haat meer in woorden van medelijden dan in woorden van vermaning, maar daarom was Zijn haat er niet minder hevig om. Welke woorden konden er strenger zijn en meer op woorden van Elia lijken dan deze: ‘Wee u, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u eet de huizen van de weduwen op, en voor de schijn bidt u lang.’ (Matt. 23:14) 

			Hij had zo’n afkeer van goddeloosheid dat Hij bloedde om haar tot in het hart te verwonden. Hij stierf opdat de goddeloosheid zou sterven, Hij werd begraven opdat Hij haar in Zijn graf zou begraven en Hij verrees om haar voor altijd onder Zijn voeten te vertrappen.

			Christus is te vinden in het Evangelie, mijn broeders, en u weet allen hoezeer het Evangelie gekant is tegen goddeloosheid in welke vorm dan ook. In welke mooie kleding goddeloosheid zich ook mag steken en welke heilige taal zij ook mag gebruiken, de voorschriften van Jezus verdrijven net als Zijn beroemde gesel van touwen de goddeloosheid uit de tempel en staan niet toe dat zij vredig in de Kerk woont. Zo is het ook in het hart waarin Jezus regeert. Wat voor een oorlog wordt daar niet gevoerd tussen Christus en Belial?

			Als onze Verlosser terug zal komen om onze Rechter te zijn, zal te zien zijn dat Hij de goddeloosheid haat, als Hij de donderende woorden ‘Ga weg, u vervloekten’ spreekt. Deze zijn niet anders dan een voortzetting van het onderwijs dat Hij Zijn hele leven over de zonde gegeven heeft. Zo warm als Zijn liefde voor zondaars is, zo heet is Zijn haat tegen de zonde. Zo volmaakt als de gerechtigheid die Hij volbracht heeft is, zo volmaakt zal elke vorm van goddeloosheid vernietigd worden.

			Daarom heeft God, Uw God, U, glorierijke Held van het goede en Vernietiger van het kwade, gezalfd met vreugdeolie boven Uw metgezellen.

			Geliefden, wij moeten een andere gedachte die de tekst geeft wat langer overdenken. Door middel van een vergelijking verwijst de tekst naar de aard van deze vreugde. ‘God, Uw God, heeft U gezalfd met vreugdeolie boven Uw metgezellen.’ Wie zijn Zijn metgezellen? Veronderstel nu eens dat Zijn metgezellen de koningen en prinsen van deze wereld zijn, want de psalm beschrijft Christus als Koning. Welnu, is Hij niet boven hen allen gezalfd met vreugdeolie?

			Koningen zijn blij met hun rijk, met de omvang en de bevolking ervan. Onze Koning echter kijkt van de ene kust naar de andere, van de rivier tot zelfs tot aan het einde van de aarde, en aan Zijn rijk komt geen einde. Prinsen verheugen zich in de roem en eer die zij door hun positie en hun daden kunnen verwerven. Maar voor de Heere Jezus verdwijnt de roem van vorsten in het niets. Zijn Naam zal voor eeuwig blijven bestaan, in alle generaties zullen de mensen Hem prijzen. Vorsten verheugen zich in de rijkdommen en schatten die hun gebied hun oplevert. Maar Christus ontvangt van Zijn volk zo’n rijkdom aan liefde en eerbetoon, dat de rijkdom van Croesus daarmee vergeleken maar armoedig is. ‘De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk; de rijken onder het volk zullen om Uw gunst smeken.’ (vs. 13) Koningen verblijden zich gewoonlijk in de overwinningen die zij behaald hebben. Hij Die uit Edom komt, in besprenkelde kleren uit Bozra, Die voorttrekt in Zijn grote kracht, heeft meer vreugde dan zij. Zij pochen op de vastheid van hun troon, maar ‘Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd.’ (vs. 7)

			Sommige koningen zouden bij zichzelf kunnen denken dat hun macht onoverwinnelijk is en hun wil wet. Maar voor de Naam van Jezus zal elke knie zich buigen en Zijn vijanden zullen als het beste van de lammeren zijn: zij zullen verdwijnen, in rook zullen zij verdwijnen. (Ps. 37:20) Goede koningen verblijden zich erin als hun heerschappij weldadig is en als hun onderdanen gelukkig zijn. Onze Koning kan Zich zeker beroemen op de gunsten die Hij met Zijn scepter uitgestrooid heeft.

			Maar de tijd is te kort om het contrast met de anderen volledig uit te werken. Koningen van de aarde, u kunt uw kronen afnemen en in de tegenwoordigheid van Jezus ongekroond blijven want op Zijn hoofd zijn vele kronen. U, edellieden en machtige mannen, u kunt uw waardigheid en eretekenen afleggen, want in de tegenwoordigheid van Hem Die boven Zijn metgezellen is, bent u zonder eer en zonder waardigheid.

			Mijn broeders, waar worden Zijn metgezellen gevonden? Zoek onder de wijzen, maar wie zal de blijdschap van de vleesgeworden Wijsheid overtreffen? Want de wijsheid van de mensen brengt verdriet voort. Ga en reis naar beroemde mensen, maar van wie zal de naam met Zijn vermaarde Naam vergeleken kunnen worden? Waar is er elders een naam die zoveel vreugde in zich heeft? Zoek machtigen uit, wie heeft een arm met macht als de Zijne? Ga en zoek onder goede en uitstekende mensen, die door hun liefdadigheid hun geslacht gezegend hebben. Wie onder hen is zo gezalfd als de Man van Nazareth? Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn Liefste onder de zonen. (Hoogl. 2:3) Zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo hoog is Hij verheven boven alle andere mensen. Hij is inderdaad met vreugdeolie gezalfd boven Zijn metgezellen.

			Ik heb gezien dat sommige uitleggers dit vers als volgt vertalen: ‘Vreugdeolie voor Zijn metgezellen.’ Deze vertaling is wellicht onjuist, maar zij heeft een gedachte in zich die zeer waar, liefelijk en troostrijk is. Als de heiligen Zijn metgezellen zijn en Hij Zich niet schaamt om hen broeders te noemen, dan was de vreugdeolie eerst op Zijn hoofd uitgegoten, opdat hij op de zoom van Zijn kleding neer zou dalen en opdat alle heiligen in Zijn vreugde zouden delen.

			We hebben genoeg gezegd over het eerste punt, denk ik. Hier vinden we stof tot lange overdenkingen. Onderzoek en leer, mijn broeders, hoe de Heere onze God Zijn Zoon Jezus heeft verheerlijkt.

			II. Wenden wij ons nu tot de vreugde die de Kerk Hem gegeven heeft. ‘Al Uw kleding geurt van mirre, aloë en kaneel, wanneer U uit de ivoren paleizen komt waar men U verblijdt.’ Zijn kleding is van zeer kostbare en aromatische geuren doortrokken. Dit is het werk van Zijn Kerk. In de zinsnede ‘ivoren paleizen’ wordt verwezen naar de kostbare bouwwerken, opgericht door sommige oosterse koningen, die vanbinnen en vanbuiten bekleed waren met ivoor. Wij lezen over Achab dat hij een ivoren paleis bouwde. En uit de lippen van Amos kwam de ernstige bedreiging dat ‘de ivoren huizen zullen vergaan.’ (Amos 3:15)

			De ivoren huizen verwijzen hier naar het majesteitelijke hof, veronderstel ik. Of, meer in overeenstemming met onze uitleg van deze morgen, naar de harten van de gelovigen. Of, nog beter, naar de kerken. Die lijken op ivoren paleizen, vanwege hun heerlijkheid en majesteit, vanwege hun rijkdom en vanwege hun reinheid. De deugden van de heiligen, hun liefde, hun lofprijzing, hun gebeden, hun geloof, dat alles is als mirre, kaneel en aloë. De kleding van de Zaligmaker is daar zo mee geparfumeerd dat Hij als Hij in Zijn triomfwagen rijdt overal zoete geuren verspreidt. Het is een grote en vaste waarheid dat Christus intense voldoening in Zijn Kerk heeft. ‘Hij zal Zich over u verblijden met vreugde. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.’ (Zef. 3:17)

			Hij vindt voldoening in Zijn volk omdat het het voorwerp van Zijn keuze is. Het is waar dat er van nature niets in hen te vinden is, van nature zijn zij erfgenamen van de toorn net als de anderen. Maar nu Hij Zijn liefde op hen gericht heeft en vastbesloten is om hen tot Zijn volk te maken, heeft Hij vanwege Zijn keuze vreugde in de mensen die Hij uitgekozen heeft. Niets in ons kon de vreugde van de Zaligmaker als eerste veroorzaken. Ongetwijfeld zijn wij nu Zijn werk en Hij heeft vreugde in de werken van Zijn handen. Als Hij echter iets in ons zag toen wij als gebroken potscherven op de mesthoop van onze val weggeworpen waren, dan was het alleen iets wat in Zijn eigen ogen bestond. Geliefden, mensen hebben altijd grote aandacht voor dat wat hun veel gekost heeft. Zo heeft Jezus, sinds Hij op die triomfantelijke dag Zijn handen op het hout uitstrekte en de prijs voor Zijn volk betaalde, een oneindige troost en vreugde in hen. In het gezicht van elke gelovige ziet Hij een herinnering aan Zijn zuchten. Hij kijkt in de ogen van elke boeteling en ziet daar Zijn eigen tranen. Hij hoort de schreeuw van ieder die treurt en hoort daar opnieuw Zijn eigen zuchten. In elk wedergeboren hart ontvangt Hij de beloning voor de barensnood van Zijn ziel. Daarom, omdat wij door Zijn bloed gekocht zijn, verheugen wij Hem.

			Verder, Hij verheugt Zich in ons als Zijn eigen werk, wanneer Hij ziet hoe wij dag aan dag meer op Zijn beeld gaan lijken. Een beeldhouwer brengt met zijn beitel een standbeeld uit een blok marmer waarin het verborgen ligt tevoorschijn, door hier een hoekje weg te halen, daar een splinter en hier een stukje. Kijk eens hoe hij glimlacht als hij de trekken van de goddelijke vorm tevoorschijn brengt. Als onze Zaligmaker met Zijn beitel aan de slag gaat en ons door de Geest bewerkt tot wij op Hem gaan lijken, vindt Hij zo ook veel vreugde in ons. De schilder maakt eerst een ruw ontwerp en brengt de kleuren grofweg aan. Sommigen begrijpen niet wat hij doet. Drie of vier keer poseren, en het portret lijkt nog helemaal niet op de man die het moet gaan voorstellen. Maar de schilder ziet de omtrekken al op het doek staan. Hij ziet het door de mist en nevel van de kleuren opdoemen. Hij weet dat uit die klodders en vlekken toch iets moois tevoorschijn zal komen. Zo kan Jezus al Zijn eigen volmaaktheid in ons ontdekken, hoewel wij nu niet meer dan de omlijning van Zijn beeld zijn en hoewel geen oog behalve dat van Hem, de almachtige Kunstenaar, dat zien kan. Lieve vrienden, omdat wij het werk van Zijn handen zijn, daarom verheugt Hij Zich in ons.

			Wist u niet dat wij Zijn broeders zijn? En broeders horen zich te verheugen in elkaar. Nee, wij zijn Zijn echtgenoot, en waarin vindt de bruidegom zijn troost dan in de bruid alleen? Wij zijn Zijn lichaam, en zal het Hoofd niet tevreden zijn met de leden? Wij zijn één met Hem, wezenlijk, persoonlijk, eeuwig één. Daarom is het geen wonder als wij onderlinge blijdschap onder elkaar hebben, zodat Zijn kleding ruikt naar mirre, aloë en kaneel uit het ivoren paleis van Zijn Kerk, waar men Hem verblijd heeft.

			Laten wij erover nadenken hoe wij Hem kunnen verblijden. Broeders, door onze liefde voor Christus. Ja, wij vinden haar zo koud, zo klein en inderdaad, wij moeten bedroefd belijden dat zij zo is – maar voor Christus is zij liefelijk. Wij kunnen onze liefde voor Christus nooit vergelijken met Zijn liefde voor ons, maar toch veracht Hij haar niet. Hoor Zijn eigen lofrede op Zijn Kerk in het Lied der liederen: ‘Gij hebt Mij het hart genomen, Mijn zuster, o bruid! Gij hebt Mij het hart genomen, met een van uw ogen, met een keten van uw hals. Hoe schoon is uw uitnemende liefde, Mijn zuster, o bruid! hoeveel beter is uw uitnemende liefde dan wijn, en de reuk uwer oliën dan alle specerijen.’ (Hoogl. 4:9, 10) ‘Gij zijt schoon, Mijn vriendin, gelijk Thirza, liefelijk als Jeruzalem, schrikkelijk als slagorden met banieren. Wend uw ogen van Mij af, want zij doen Mij geweld aan.’ (Hoogl. 6:4, 5) Ziet u, ziet u broeders, Zijn blijdschap in u! Als u uw hoofd op Zijn borst laat leunen, ontvangt u niet alleen blijdschap, maar geeft u die ook aan Hem. Als u met liefde naar Zijn schone gelaat kijkt, ontvangt u niet alleen troost, maar geeft u ook vreugde.

			Ook onze lofprijzing geeft Hem vreugde, als wij uit de grond van ons hart Zijn Naam bezingen en als wij dankbaar maar stil een lied naar Zijn troon opzenden. Zoals prinsen graag bewierookt worden, zo verheugt Christus Zich in de lof van Zijn volk.

			En onze gaven, ook zij verheugen Hem. Zoals de zoon van onze goede koningin kostbare tekens van genegenheid van het volk van zijn land aanvaardt, zo bekoren de offeranden van Zijn volk onze Heere Jezus. Als wij onze tijd, onze talenten, ons bezit op Zijn altaar leggen, heeft Hij dat lief. Niet vanwege de waarde van wat wij geven, maar vanwege de reden waarom het geschenk gegeven wordt. Hij heeft veel meer vreugde in wat wij voor Hem doen dan de zoon van onze koningin hebben kan in prachtige bogen of in de glorieuze praal van gisteren.  Christus heeft het geroep van Zijn volk liever dan het gejuich van de meest enthousiaste menigte en Hij aanvaardt de nederige offeranden van Zijn heiligen liever dan tienduizenden gouden of zilveren munten. Vergeef uw vijand en u maakt Christus blij, geef iets van uw bezit aan de armen en Hij verheugt Zich. Wees het middel waardoor zielen gered worden en u laat Hem zien waarom Hij in barensnood was. Verkondig Zijn Evangelie en u bent een liefelijke geur voor Hem. Ga naar de onwetenden en de hopelozen en probeer hen op te heffen en u heeft Hem voldoening gegeven. Ik zeg u, broeder, dat het in uw macht is om de albasten fles te breken en de kostbare olie op Zijn hoofd uit te gieten, zoals die vrouw ooit deed die wij tot op deze dag gedenken.

			Het is alsof ik een grote optocht zie. Het is Jezus Christus, Die langs de tienduizenden zielen Die Hij met Zijn eigen bloed gered heeft, rijdt. Het is alsof ik Hem links en rechts zie kijken als Hij de eeuwen langsrijdt. Zie hoe de ramen van elk tijdperk bevolkt zijn! Verheerlijkte geesten zien van de toppen van de huizen in de hemel neer. De strijdende Kerk ziet van de straten van de aarde op. Menigten en menigten van zielen die Hem liefhebben en Hem Koning noemen, begroeten Hem als hun Verlosser. Ik merk op dat Zijn ogen stralen van blijdschap als Hij langs deze grote processie gaat.

			Wij vonden het fijn om gisteren de prins en de prinses gelukkig te zien, maar hun blijdschap kan niets zijn vergeleken met die van Christus als Hij in triomf langsrijdt. Wat een vreugde geeft die menigte Hem. Tienduizend maal tienduizenden – wie zal zeggen hoeveel Christus er verlost heeft? Hun aantal is te groot voor elke menselijke telling. Zij zijn met zo velen dat ik een stem als vele wateren hoor of als grote donderslagen wanneer zij in hun handen klappen en voor Zijn Naam juichen of als zij roepen: ‘Halleluja, liefelijke Prins! Rijd vol triomf en regeer voor eeuwig en eeuwig!’

			Er is iets wat Christus voelt als Hij naar de menigte rondom Hem kijkt, iets wat onze prins gisteren niet kon voelen. Christus weet dat elk uit de menigte rondom Hem zijn leven voor Hem zou afleggen. Onder al degenen die Jezus met Zijn bloed gekocht heeft, onder al degenen die een vernieuwd hart hebben, is er niet één die niet voor Hem zou willen bloeden. Zij beklommen de brandstapel en zongen te midden van de vlammen. Zij gaan naar de kerker en prijzen Hem als zij in de duisternis vergaan. Zij zijn aan paardenhoeven voortgetrokken, zij zijn gestenigd, zij zijn in stukken gehouwen, zij zwerven rond in schapenvellen en geitenhuiden, en in al deze dingen verblijden zij zich omdat zij zo hun liefde tot Christus mogen tonen.

			Elk oog in de dichte menigte rondom de triomfwagen van Christus straalt van een intense liefde tot Hem. Als zij juichen, juicht elk van hen luider dan zijn metgezel. Eenieder in de hele menigte voelt dat hij meer aan de grote Koning te danken heeft dan alle anderen. Ieder gezicht dat naar de Koning kijkt, heeft iets wat uniek is. Als Hij denkt aan de unieke omstandigheden van eenieder, begrijpt Hij de reden voor die unieke liefde. Hem is veel vergeven of hij is in veel beproeving geweest of er is veel kracht aan hem verleend waardoor er werk verricht kon worden. Ik weet zeker dat u en ik, als wij in die menigte staan en naar Hem kijken, waarlijk kunnen zeggen:

			Dan zal ik het luidst van de menigte zingen
als de huizen van de hemel galmend weerklinken
van gejuich over soevereine genade.

			U deed er goed aan om gisteren voor uw prins te juichen, maar wat heeft hij ooit voor u gedaan? Welke schuld heeft u bij hem? Is hij u niet veel meer schuldig? Maar als onze Koning rijdt tussen de blijde legers van hen die Hij met Zijn bloed kocht, dan denkt Hij: ‘Ik kocht al deze zielen met Mijn bloed.’ Als Hij naar hen kijkt, bedenkt Hij waar zij zonder Zijn genade zouden zijn. Zelfs de smarten van de hel geven Zijn ziel vreugde als Hij Zich herinnert dat Hij hen daarvan verlost heeft. Hij bedenkt ook hoe zij eens waren, hoe vol van zonden, wat voor een grote vijanden van God, hoe zij Hem kruisigden, hoe zij Zijn kostbaar bloed vertrapten. En nu ziet Hij hen voor Hem buigen, maar al te blij als zij slechts een glimp van Hem opvangen wanneer Hij langsrijdt, maar al te graag bereid om zelf het stof van Zijn voeten te zijn, mocht Hij hen willen eren door over hen heen te rijden om zo Zelf hoger opgeheven te worden. Broeders, wij hebben de Heere Jezus Christus lief, en onze harten geven Hem zo’n ontvangst als een aardse prins nog nooit gekregen heeft.

			Breng erebogen bij elkaar! Breng erebogen bij elkaar! Laten de harten hun levensbloed geven als er geen andere manier is om de banieren rood te verven! Bestrooi de straten en ontdoe u van uw kleding als de praaltocht op geen andere wijze roemrijk gemaakt kan worden! Breng de koninklijke diadeem en laat elke heilige van rijkdom en comfort afzien als Jezus op geen andere wijze kan worden gekroond! Ontledig de hemel, als Jezus op geen andere wijze door erewachten omringd kan worden! Kom, alle zonen en dochters van Zijn grote gezin, en offer uzelf als een levend offer, als er geen ander offer is!

			Wij allen zijn bereid – ik spreek voor het heilige leger van Gods uitverkorenen – wij allen zijn door Zijn genade bereid Hem te volgen door watervloeden en door vlammen heen! Wij zijn bereid Hem alle eer die een hart bevatten kan, te geven. Wij zijn zowel bereid Zijn voeten te kussen als Zijn hoofd te kronen. Breng de koninklijke diadeem tevoorschijn en kroon Hem tot Heer over allen, vandaag en elke dag als Hij langsrijdt – totdat Hij het Koninkrijk terug zal geven aan God de Vader en Die Hem de gekroonde Koning der koningen en Heer der heren laat zijn.

			III. Nu nog even naar een andere tekst, maar niet naar een andere preek. Het is uit het vierde vers uit het eerste hoofdstuk van het Lied van Salomo: ‘wij zullen ons verheugen en in U verblijden.’

			God heeft de Koning verblijd en Zijn heiligen verblijden Hem. Laten ook wij ons verblijden. Maar laten wij erop letten dat onze blijdschap van de goede soort is. ‘Wij zullen ons verheugen en in U verblijden.’ De een is blij met zijn boerderij, de ander met zijn handel, die daar met zijn rijkdom, die vrouw met haar juwelen, de andere met haar schoonheid. ‘Wij zullen ons verheugen en in U verblijden.’

			Maar waarin verblijden we ons? In Zijn liefde tot ons zullen wij, nauwkeuriger gezegd, ons verblijden. Herinnert u zich dat Jezus Christus tegen Simon Petrus zei: ‘Hebt u Mij meer lief dan dezen?’ (Joh. 21:15) Uitleggers vertalen dat op twee manieren. Sommigen denken dat Hij bedoelde: ‘Hebt u Mij meer lief dan dat u deze netten, deze visserij, deze aardse roeping van u liefheeft, met uw aardse vrienden erbij?’ Ik denk dat ik Jezus Christus deze morgen hoor spreken en Hij zegt: ‘Mijn volk, Ik heb u meer lief dan dezen.’ Hij wijst naar de geesten die eens rond Zijn troon stonden, engelen die hebben gezondigd. Zij vielen als bliksemflitsen uit de hemel en daar liggen ze in de vlammen. Christus zegt: ‘Ik had u meer lief dan dezen: dezen liet Ik vergaan, maar u heb Ik gered.’ Hij wijst naar de koningen en de prinsen van deze wereld, de grote, machtige en geleerde mensen en naar alle volken die in duisternis verkeren en zegt: ‘Ik heb u meer lief dan dezen, Ik gaf Ethiopië en Seba voor u.’

			Dan kijkt Hij hoger en wijst Hij naar de hemel. Daar zitten de engelen voor de troon en Hij zegt: ‘Ik heb u meer lief dan dezen, want Ik verliet hun gezelschap voor u.’ Hij vraagt u dringend om naar hun harpen en hun liederen te luisteren en Hij zegt: ‘Ik heb u meer lief dan deze. Ik verliet al deze melodieën om uw zuchten tegemoet te treden.’ Ja, Hij wijst naar Zijn eigen troon, zo stralend van heerlijkheid dat de ogen van een sterveling er maar nauwelijks op durven rusten, en Hij zegt: ‘Ik had u meer lief dan deze, want Ik verliet de heerlijkheid van Mijn troon om u te redden met Mijn bloed.’ Heilige, wilt u zich niet bij mij voegen? Zullen wij niet samen zeggen: ‘Zaligmaker, gezegend zij Uw onvergelijkelijke liefde! Wij zullen ons verheugen en in U verblijden!’

			Sommige uitleggers lezen de tekst echter zo: ‘Hebt u Mij meer lief dan dezen?’ – ‘Hebt u Mij meer lief dan dat deze anderen Mij liefhebben?’ Jezus spreekt vandaag tot ons: ‘Ik heb u meer liefgehad dan dezen: uw moeder hield van u, groot was haar pijn toen u geboren werd en angstvallig verzorgde zij u toen zij u aan haar borst koesterde. Maar Ik heb u meer liefgehad dan deze. Uw broeders hielden van u, en uw zusters. Uit dezelfde ouders geboren, waakten zij met vreugde over u en zij waren altijd bereid u in tijden van nood te helpen, maar Ik heb u meer liefgehad dan dezen. Uw man houdt van u, houdt van u als van zijn eigen ziel, hij heeft u gekoesterd en had graag zijn eigen leven gegeven om u uw gezondheid terug te geven toen u ziek was. Maar Ik heb u meer liefgehad dan deze. Uw kinderen hebben ook van u gehouden, zij klommen op uw knie en lachten naar u vanwege alle vriendelijkheid die u hun gaf. Zij hebben uw hoge leeftijd gesterkt en u hebt op hen als op een staf geleund, toen u van zwakte ging wankelen. Maar Ik heb u meer liefgehad dan dezen. En u hebt een kameraad gehad die u verblijdde, een lieve vriend die vanaf uw jeugd met u was en die zich nooit van u heeft afgekeerd. U had uw vertrouwelingen en uw bekenden, die met u naar het huis van God opgingen en die onderweg blijmoedig met u spraken. Maar Ik heb u meer liefgehad dan dezen.’ Het is alsof ik Hem tegen mij hoor zeggen: ‘Er zijn er in deze gemeente die hun eigen ogen voor u zouden uitrukken en aan u zouden geven. Zij hebben u lief want u bent hun geestelijke vader, maar Ik heb u meer liefgehad dan dezen.’ Hij wijst naar alle goede mensen die ooit geprobeerd hebben u te onderwijzen, naar al degenen die u getroost hebben en die u vreugde hebben gegeven, naar al de helpers die u bijstonden op de weg naar de onsterfelijkheid en Hij zegt: ‘Ik heb u meer liefgehad dan dezen.’

			Welaan, als Zijn liefde zo onvergelijkbaar is als dit, dan zullen we ons verheugen en in Hem verblijd zijn. Ik heb niets anders om mij in te verblijden, de Heere weet het. Ik kan mij niet in mijzelf verblijden, er zijn zoveel zonden en zoveel twijfels, maar ik zal mij verheugen en mij in Hem verblijden als Hij mij zo liefheeft. Hij heeft Zijn werk voor mij volbracht, mij een volmaakte gerechtigheid gegeven, mij gewassen in Zijn bloed, Zijn kleed afgenomen om mij te kleden, Zijn leven gegeven om mij te laten leven. Hij is het graf ingegaan om mij eruit te halen en Hij heeft gezegd dat ik spoedig met Hem op de troon boven de wolken zal zitten. Ik zal mij verheugen en in Hem verblijden. Toen koning Salomo werd gekroond, verheugde heel het volk zich. Zullen wij dan treuren als Christus op Zijn troon zit? Laat het zwaarste hart nu opspringen en als u morgen weer uw lasten moet dragen, gooi ze vandaag toch af! ‘Wij zullen ons verheugen en in U verblijden.’

			Ik wil niet dat er vanmorgen één christen de zijbeuken uitgaat zonder enig licht van de hemelse helderheid op zijn wangen, zonder enkele noten van de hemelse muziek in zijn oren. ‘O ja!’ zegt de christen, ‘dat zal ik. Het kruis is zwaar, maar ik die eronder loop, zal hopen. De oven is heet, maar ik zal erin zingen. De weg is ruw, maar ik zal hem met lichte voetstappen betreden, want ik zal mij verheugen en verblijden in Hem Die mij liefgehad heeft en Zichzelf voor mij gegeven heeft.’

			Wel, u ziet, er is een blijde Christus in de hemel en een blijde Kerk op aarde. Daar is Christus, gezalfd door Zijn Vader, hier is Zijn volk, dat in die zalving deelt. Hier is Christus Die u blijdschap geeft en u geeft Christus blijdschap. Vervul de aarde met vreugde en de sterrenhemel met blijdschap. Hef de ladder van uw gezangen op. Laat, terwijl de onderkant op de aarde staat, de top tot in de hemel reiken. En u, engelen van God, heb vandaag gemeenschap met God en met ons door de vreugde en de vrede die de Vader ons geeft, als wij ons verheugen en in Hem verblijden.

			Ik wilde dat elk van u dit onderwerp begreep, maar sommigen weten er helemaal niets van. Bedenk dat er nergens vreugde is dan in Christus. Alle vreugde die u elders krijgt, is maar een armzalige schijnvertoning. Jezus Christus moet u hebben, en wie in Hem gelooft, zal niet verloren gaan maar het eeuwige leven hebben.

			De Heere geve u Zijn zegen, om Jezus’ wil.

			Amen.
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